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Filosofen vinden iets van onze sterfelijkheid. Plato repte al van
de onsterfelijke ziel, maar Simone de Beauvoir schreef in Alle
mensen zijn sterfelijk dat onsterfelijkheid iets tragisch is. Recente
technologische ontwikkelingen en ontdekkingen zetten de
vragen omtrent onsterfelijkheid nog meer op scherp. Zo is er
een onsterfelijke kwal ontdekt en zijn er bedrijven die
bloedtransfusies met ‘jong bloed’ aanbieden om veroudering
tegen te gaan. Moeten we wel onsterfelijk willen zijn? Welk
mensbeeld spreekt uit deze wens? In de onsterfelijkheidsweek
kijken we kritisch naar thema’s als ouderdom, de dood,
identiteit, medische innovatie en de ethiek hiervan. Ook maak
je kennis met het gedachtegoed van een keur aan filosofen
zoals Simone de Beauvoir, Hannah Arendt en Emmanuel
Levinas. Met Ralf Bodelier, Adam Buben, Michel Dijkstra,
Michiel Hegener, Marli Huijer, Bert Keizer, Marthe Kerkwijk,
Pim van Lommel, Jesse Mulder, Jos de Mul, Martijntje
Smits, Suzanne van de Vathorst en Jan Marten Visser.
Lianne Tijhaar modereert.

Willen we
onsterfelijk 
zijn?

FILOSOFIEWEEK
Geniet van diepgaande gesprekken, heerlijke maaltijden en mooie wandelingen in de bossen bij Leusden. 
Arrangementen zijn inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en koffie/thee. Kijk op isvw.nl.
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Er zijn van die momenten waarop je erachter komt dat jouw beeld van de wereld niet 
klopt. Zo’n moment had ik bij het doorbladeren van het boek ‘de stad Gods’ van Au-
gustinus. Daarin beschrijft hij dat er mensen zijn die menen dat de aarde rond zou zijn. 
Augustinus vindt dat echter uiterst ongeloofwaardig: “dat er mensen zijn op de andere 
kant van de aarde, waar de zon opgaat als zij bij ons ondergaat, dat vind ik op geen 
enkele grond geloofwaardig”. 

Hmmm? Hoe zat dat? Bestond in de laat-Romeinse tijd al het besef dat de aarde mo-
gelijk wel eens rond zou kunnen zijn? Dat inzicht ontstond toch pas in de tijd van Galileo  
en Kepler? Niet dus, zo blijkt als je informatie op internet opzoekt. De gehele geschie-
denis bestond er het besef dat we te maken hebben met een ronde aarde en niet met 
een platte schijf. Deze kennis is echter ondergesneeuwd in de heersende opvatting van 
de wereld als een platte schijf. En zo zat in mijn wereldbeeld het idee dat pas in de tijd 
van Galileo het inzicht van de ronde aarde is ontstaan. Lesson learned is dat je nooit 
moet vertrouwen op wat je denkt te weten. En dat maakt filosofie zo’n waardevolle tak 
van sport…  

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering hebben we afscheid genomen van drie 
gewaardeerde bestuursleden en zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd. Zo zijn we 
als Vriendenbestuur weer op volle sterkte en kunnen we doorbouwen aan de toekomst 
van de Vrienden van de ISVW. Nieuwe uitdagingen liggen te wachten. We willen de 
komende tijd veel energie steken in het versterken van onze unieke positie als subsi-
dieverstrekker op het gebied van de publieksfilosofie in het Nederlandse taalgebied. 
Daarnaast gaan we als bestuur voort met het verder ontwikkelen van onze activiteiten: 
de maandelijkse cafés, de themadagen, zoals de Japan-dag die in 2024 een opvolger 
krijgt, de Kitty van der Vliet essaywedstrijd en het Fellowship.  
 
Komend jaar zullen we weer de tweejaarlijkse essaywedstrijd voor jonge filosofen or-
ganiseren. Het is onze intentie om de jury uit te breiden met een van onze leden. We 
zullen hiervoor nog apart een oproep doen naar alle vriendinnen en vrienden. Maar 
denk er maar vast over na of jij een goede bijdrage zou kunnen leveren aan het toch 
altijd ingewikkelde beoordelingsproces van welk essay het beste is. 
 
Ook het Vriendenmagazine zullen we de komende jaren met veel enthousiasme blijven 
maken. Deze editie bevat weer veel mooie verhalen van mensen, die een grote betrok-
kenheid hebben bij de ISVW.  

Ik wens iedereen veel leesplezier en dank de redactie van het Vriendenmagazine voor 
hun goede werk.  

Door Fred Ahsmann 

Van de voorzitter
Afscheid en mijn beeld van de wereld
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Agenda 
Vrienden Activiteiten 2023

DATA VRIENDEN ACTIVITEITEN EN CAFÉS

Zondag 15 januari 2023
Kidscafé voor 
Kinderen & kleinkinderen

15-17 uur Café met thema ‘De vrije wil’. Jurriën Hamer won de Socratesbeker met zijn 
boek ‘Waarom schurken pech hebben en helden geluk’. Lieke Asma stond met 
Mijn intenties en ik op de shortlist. .

Zondag 19 februari 2023
Kidscafé voor 
Kinderen & kleinkinderen

15-17 uur Café in het thema van de film ‘Leviathan’. Regie Andrej Zvjagintsev. Ongeveer 
een jaar nadat Rusland Oekraïne binnenviel reflecteren we met Laura Starink op 
deze film. 

Zondag 19 maart 2023
Kidscafé voor 
Kinderen & kleinkinderen

15-17 uur Café met thema ‘Designing the digital good’. In het kader van de Spinozalens 
staat Martha Nussbaums ‘capability-benadering’ centraal. Met presentatie door de 
jonge winnaars van de verbonden ontwerpwedstrijd ‘Designing the digital good’. 

 Vrijdag 31 maart 2023 Uiterste datum voor het indienen van subsidieaanvragen voor uitzonderlijke 
initiatieven op het gebied van de publieksfilosofie.

Zondag 16 april 2023
Kidscafé voor 
Kinderen & kleinkinderen

15-17 uur Café rond het boek Vrije staatkundige stellingen. Filosofisch café met lezing 
van Erno Eskens en gesprek over het recent in modern Nederlands verschenen 
boek van Franciscus van den Enden. 

Mei 2023 Besluit subsidieaanvragen voorjaar 2023.

Zondag 21 mei 2023
Kidscafé voor 
Kinderen & kleinkinderen
(15-17 uur)

11-17 uur Vriendendag met thema ‘Wijsheid en Pracht uit het Land van de Rijzende Zon’. 
Een dagprogramma van 11-17 uur met lezingen en workshops over Oosterse filo-
sofie en cultuur, inclusief Japanse lunch en theeceremonie. I.s.m. Peter Jansen van 
De Vertraagde Tijd. Met Michel Dijkstra, Yvonne Schoutsen en Basil Claeys.

Zondag 18 juni 2023 12-17 uur ALV en café met thema ‘Vriendenwijsheid’. Algemene ledenvergadering met 
broodjeslunch. Vanaf 15 uur filosofisch café met workshops door deskundige 
Vrienden.

Zondag 17 september 2023
Kidscafé voor 
Kinderen & kleinkinderen

15-17 uur Café ‘Socratesbeker 2023’. Peter Venmans geeft een lezing over zijn winnende 
boek Gastvrijheid. We gaan in gesprek over het actuele gastvrijheidsprobleem van 
de vluchtelingenproblematiek.

Zondag 15 oktober 2023
Kidscafé voor 
Kinderen & kleinkinderen

15-17 uur Schrijfdialoog over activistische (klimaat)filosofie. Vrienden krijgen de gelegenheid om 
tijdens dit café een essay, gedicht, betoog of verhaal over dit thema voor te dragen. 
Schrijver en journalist Marc van Dijk zal zijn reactie op de inzendingen geven.

 Dinsdag 31 oktober 2023 Uiterste datum voor het indienen van subsidieaanvragen voor uitzonderlijke 
initiatieven op het gebied van de publieksfilosofie.

Zondag 19 november 2023
Kidscafé voor 
Kinderen & kleinkinderen

15-17 uur Filosofische wandeling met aandacht voor de vernieuwing van het Filosofenpad.

December 2023 Besluit subsidieaanvragen najaar 2023.

Het programma van de filosofische cafés wordt samengesteld door de cafécommissie. Deze bestaat momenteel uit: Frans van der Lem, 
Heike Kleinfeld, Luc Meuwese, Fred Ahsmann en Rity van der Avoort. De commissie streeft naar variëteit en afwisseling in de onderwer-
pen en beoogt de relatie tussen belangstellenden in publieksfilosofie te verdiepen en te versterken. Wie graag wil meedenken over vorm 
en inhoud van de cafés, kan contact opnemen met een van de leden van de commissie. 

Tijdens ieder café is er tegelijkertijd een Kidscafé met Brenda Raa, zodat kinderen en kleinkinderen ook mee kunnen filosoferen. Alle 
Vrienden ontvangen per café een uitnodiging per mail. Kijk voor de actuele informatie ook op de Vriendenwebsite: www.vrienden-isvw.nl

     Cafés met een groene stip sluiten aan bij een project dat door de Vrienden is gesubsidieerd.
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De wereld zien als verbinding

Door Anja Hoogenboom

‘De wereld om me heen’, het thema van dit Vriendenmagazine, kun je zien in 
het groot en in het klein. Klein is de veilige schil van je gezin, je familie, je vrien-
denkring. Daar tegenover staat het grootschalige van het wereldwijde. Soms 
stormt het de huiskamer binnen via het journaal met schokkend wereldnieuws, 
maar het zijn ook de kleine projecten van mensen die het beste met de wereld 
voor hebben. Ik sprak pas een vriend die geld investeert in een project van 
een tandtablet die tandpasta overbodig zou maken. Dat zou veel plastic afval 
schelen. Mooi initiatief! Niet omdat de term ‘duurzaamheid’ als commercieel 
stokpaardje wordt gebruikt, maar uit een oprecht gevoel (zie chooseteethcare.
com voor meer informatie).

De natuur, die is ons zo dierbaar! Overal zijn er verbindingen te zien en te voe-
len. Soms is dat puur intuïtief en symbolisch. Bomen zijn van die verbindende 
factoren, die met hun wortels de grond in gaan en met de wijdverbreidheid van 
hun takken in al hun oudheid en bescherming mensen kunnen raken, dieren 
beschutting bieden en zuurstof geven.

Soms verbindt het verleden zich met het heden 
en vallen dingen opeens samen. Zo was ik in juni 
bij een Hanze Concert op IJsselstein in Hattem. Ik 
stond daar op een historische plek, in een oude 
steenfabriek waar kinderarbeid bij de ovens was 
verricht. Men zong oude slavernijliederen uit Afri-
ka. Het was bijzonder, er gebeurde wat: de historie 
kwam tot leven en er was een bepaalde saamho-
righeid onder het publiek. Een bewustzijn van het 
heden en het verleden en ook het mooie van het 
moment zelf. 

De wereld om ons heen… soms zijn we er ons be-
wust van. Dan zien we de stormen van de laatste 
tijd, die beangstigen. Of je voelt de verbinding die 
je hebt met vrienden, maar ook met mensen aan 
de andere kant van de wereld in het heden of het 
verleden. Je ziet dat zaken zich herhalen, maar ook 
dat de tijd begint te dringen, dat verandering no-
dig is en dan komt zo’n tandtabletje om de hoek 
kijken, of je hoort over vroeger zingen. Of je loopt 
naar een bijzondere oude boom, waar in zijn bast 
namen gekerfd staan van geliefden van jaren her.

Verbindingen zijn niet altijd te definiëren, maar 
vormen vaak iets waardevols. Dat kan je voelen 
als je langs een rivier loopt, als je de oude filosofen 
leest die iets tijdloos schrijven, maar ook gewoon 
in je eigen straat bij een hulpbehoevende buur-
vrouw. 

De wereld om je heen; je moet er oog voor heb-
ben. 

Soms verbindt het verleden zich met het heden en vallen 
dingen opeens samen.
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Afscheid en begin

 

Algemene Ledenvergadering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leo van der Meij nam afscheid als Vriendenbestuurder in juni.

Vlnr. Joost Pigmans, Seandy Achthoven, Fred Ahsmann, 
Eduard Heinerman, Carry Pannekeet en Fons Bouthoorn.

Afscheidscadeaus horen erbij.
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Toespraak van de voorzitter.

Rity van der Avoort nam afscheid als 
Vriendenbestuurder.

Carry Pannekeet nam afscheid als secretaris van 
de Vrienden.

Beeldje Epicurus (341 v. Chr. – 271 v. Chr.) gemaakt door
de Turkse archeoloog en beeldhouwer Isa Özalp.
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Momenteel wordt er op initiatief van de Vrienden van de ISVW hard gewerkt aan het 
vernieuwen van het Filosofenpad dat in een grote cirkel rond de ISVW loopt. Menig 
cursist heeft deze wandeling al eens onder leiding van Marthe Kerkwijk of Florian Ja-
cobs gelopen en hun verhalen gehoord over de acht filosofen die langs de route staan 
afgebeeld. Het oorspronkelijke pad (2014) is ontworpen en gemaakt door het echtpaar 
Hugo de Groote (ISVW-Vriend) en kunstenares Hadewijch Ouwendijk uit Leusden. 
Hugo was de initiatiefnemer en schreef de achtergrondteksten over de persoon en 
citaten van de afgebeelde filosofen. Hadewijch maakte de prachtige geëtste portretten 
van hun hoofden. Over haar en haar werk gaat het in dit interview.

Hadewijch,
De kunstenaar van het Filosofenpad

teruggetrokken), want als je dat niet durf-
de dan liep het slecht met je af. Hermanus 
Berserik was ook een van mijn leraren 
en we leerden vooral figuratieve kunst 
te maken. In die tijd gingen wij als stu-
denten vaak naar ' 't Goude Hooft’ waar 
sjieke Hagenaars aan de thee zaten. Wij 
tekenden hen en verkochten die portret-
ten dan weer aan ze voor 25 gulden. Dat 
ging heel goed! Onlangs was ik trouwens 
nog in Den Haag en ben natuurlijk even 
langsgegaan bij Wiener, waar we altijd 
taartjes aten en koffie dronken. Werkelijk 
alles zag er nog steeds zo uit als toen we 
studeerden. De tafeltjes en stoeltjes wa-
ren gewoon nog hetzelfde, dat geloof je 
toch niet?

Tijdens mijn huwelijk en het groeien van 
mijn gezin met drie kinderen heb ik niet 
veel geschilderd. Tot grote ergernis van 
mijn vader natuurlijk. Na mijn scheiding 

Hadewijch Ouwendijk (1950), 
schilder en graficus. Woont in 
Leusden en heeft vijf volwassen 
kinderen. Haar man Hugo over-
leed op 1 september 2022. In 1974 
studeerde ze af aan de Koninklijke 
Academie in Den Haag. Ze is lid 
van Galerie de Ploegh in Amers-
foort en Artishock in Rijswijk. Haar 
omvangrijke oeuvre bestaat voor-
namelijk uit kleuretsen en schil-
derijen. Momenteel werkt zij aan 
een expositie met de titel ‘Oud en 
Jong’ met werk van oude en jonge 
kunstenaars. Ze is door de Vrien-
den van de ISVW gevraagd om als 
kunstenaar mee te werken aan het 
vernieuwde Filosofenpad dat in 
2024 geopend zal worden en aan-
geboden aan het publiek.

Door Fred Ahsmann en Rity van der Avoort 	
Foto Erwin van Aalst

Taartjes halen bij Wiener op de Kor-
te Poten
“Ik ben de jongste van vijf kinderen in ons 
gezin en van mijn vader móést ik gewoon 
kunstenaar worden. Hij had al zijn hoop 
op mij gevestigd omdat de andere kinde-
ren allemaal iets anders zijn gaan doen. 
Al in de zesde klas van de Lagere School 
zat ik op woensdag- en zaterdagmiddag 
vaak in een kunstenaarsatelier en maak-
te zo kennis met de magie van ‘iets uit je 
handen laten ontstaan’. Omdat ik een prijs 

had gewonnen voor een tekening van 
Sinterklaas op een paard, mocht ik daar 
elke week komen.

Die Academietijd in Den Haag was echt 
geweldig! Het was begin jaren zeventig 
en volop ‘Flower-power-tijd’. Als student 
kreeg ik les van mensen als Dirk van Gel-
der. Die man zat achter in de klas in een 
hoek en beantwoordde vragen, verder 
deed hij niks! Hierdoor moest ik uit mijn 
schulp kruipen (ik ben van nature nogal 
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ging het beter. Ik richtte samen met an-
dere kunstenaars een kunstenaarsver-
eniging in Leiderdorp op en exposeerde 
daar in het gemeentehuis. De erkenning 
die dat met zich meebracht gaf me een 
echte boost. Ik werk nu voor de expositie 

Nu wil ik die twee nog graag verbinden 
met elkaar door een silhouet te maken 
van zijn gezicht. Ik heb trouwens ook zijn 
handschrift gevonden. Dat gebruik ik ook 
in mijn pentekening. Handschriften ver-
dwijnen langzaam tegenwoordig en ik 

werkte bij DHV in Amersfoort. Voor zijn 
projecten was hij af en toe drie maanden 
in verre en arme landen en in 1993 durfde 
ik het mede om die reden wel aan om bij 
hem in te trekken in Amersfoort. Hij kwam 
in die tijd regelmatig bij de ISVW voor 
lezingen of cursussen, was ook Vriend. 
Toen er een oproep verscheen in de 
Leusderkrant om ideeën in te sturen met 
als doel Leusden toeristisch op de kaart 
te zetten, aarzelde Hugo geen moment. 
Hij bedacht het Filosofenpad en vroeg 
aan mij of ik de portretten van de filosofen 
wilde etsen. Want ‘jij kan zo goed koppen 
maken’. Grappig is wel dat Hugo en ik, 
op het moment dat ons project gepre-
senteerd moest worden bij de gemeente 
Leusden, op vakantie waren. Twee van 
onze kinderen, Koen en Stance hebben 
die presentatie toen gedaan en we kregen 
de opdracht! Het project werd gekoppeld 
aan het boekje ‘Wandel je wijzer’. Nou, ik 
heb twee jaar lang, dag en nacht, gewerkt 
om die acht etsen te maken. Hugo zorgde 
voor de teksten en belde aan bij allerlei 
mensen in de buurt van de ISVW. Dan 
had hij een mooi Vlaams praatje klaar om 
te vragen of er een bord bij hen in de tuin 
mocht staan (lacht).

Hij bedacht het Filosofenpad en vroeg aan mij 
of ik de portretten van de filosofen wilde etsen. 
Want ‘jij kan zo goed koppen maken’.

Hugo was meer van de filosofen dan ik 
trouwens, ik onthoud vooral spreuken en 
uitspraken. Soms zou ik wel met ze in ge-
sprek willen gaan, dat dan weer wel.

Hugo ging 17 juni 2021 op de fiets nog 
even een paar biertjes halen en werd toen 
geschept door een auto. Daarna gleed hij 
steeds verder weg uit het leven. Hij heeft 
op het laatst nog meegekregen dat er een 
vervolg kwam voor het Filosofenpad. Hij 
moest er tevreden om glimlachen. Daar 
ben ik erg blij om. Ik vind het een eer om 
aan dit project te mogen werken en vind 
troost in het maakproces. Het geeft me 
ruimte en vrijheid in mijn denken als ik 
bezig ben, je zou het bijna meditatief kun-
nen noemen. Hugo komt langzaam weer 
dichterbij,”

Die academietijd in Den Haag was echt 
geweldig! Het was begin jaren zeventig en 
volop ‘Flower-power-tijd’.

‘Oud en Jong’ bij de Ploegh en leerde de 
jonge kunstenaar Freek van Zoest uit Til-
burg kennen. Hij koos werken van mij uit 
en ik van hem.

Etsen doe ik nu niet meer nee, dat is ook 
best ongezond hoor. Je werkt met zuur 
hè. De laatste ets maakte ik samen met 
het Grafisch Collectief Amersfoort, welke  
bestond uit Willemijn van Dorp, Louise de 
Vries Lentsch, Reina de Weijer en ikzelf. 
We maakten een ets van zo’n twee meter 
lang met als etsplaat een oude dakgoot 
die we hebben platgewalst. Was wel gaaf 
om te doen hoor!”

Beelden ontstaan in mijn hoofd
“Als ik aan het wandelen of fietsen ben, 
dan groeit een beeld langzaam in mijn 
hoofd. Ik word vooral getriggerd door 
spreuken. Dat is het begin, daarna ga ik 
schetsen, tekenen en arceren. Weer later 
ga ik de kleuren bepalen. Voor de filosofen 
van het pad kijk ik heel lang naar bestaan-
de portretten, sommigen zijn er immers al 
lang niet meer. Informatie over een filo-
soof helpt me erg bij het maken van een 
portret. In de eerste versie van het Filo-
sofenpad heb ik veel gehad aan Erno Es-
kens die me vertelde over de filosofen die 
ik moest afbeelden. Ja, ik laat me graag 
informeren over die mensen zodat ik ze 
ook echt kan tekenen zoals ze zijn. Ik ben 
nu bijvoorbeeld bezig met het dubbelpor-
tret van het echtpaar Mill. Kijk zelf maar 
eens (Hadewijch laat het portret zien op 
een mobiele telefoon) en zeg gerust wat 
je ervan vindt. Die vrouw, Harriet Taylor, 
was in haar persoonlijkheid heel krach-
tig en daarom zet ik die op de voorgrond. 
Haar man John Stuart Mill was bijzonder 
ondersteunend naar zijn vrouw en onder-
tekende bijvoorbeeld samen met haar als 
dat nodig was in die tijd. Een goeie kerel. 

vind die echt heel belangrijk. Tegenwoor-
dig doet iedereen alles op de computer, 
maar hoe mooi zijn al die verschillen-
de handschriften! Ik gebruik ze dan ook 
steeds meer in mijn tekeningen.”

Een eerbetoon aan Hugo
“Toen ik Hugo leerde kennen had ik in-
middels nog twee kinderen gekregen. Bij 
elkaar dus een groot gezin met vijf kinde-
ren, een leuke boel hoor. Nu nog steeds 
trouwens, ze kunnen allemaal goed met 
elkaar opschieten. De jongste is 38 en de 
oudste 48 jaar. Hugo was econoom en 
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Oproep Schrijfdialoog 
Schrijven over activistische filosofie
Op zondag 15 oktober organiseren we tijdens het Filosofisch 
Café een schrijfdialoog, dé jaarlijks terugkerende gelegenheid 
voor Vrienden om iets te schrijven over een filosofisch thema. 
Het activistische thema voor dit jaar is een ingezonden brief van 
Luc Meuwese in de Volkskrant van donderdag 6 april jl. Daarin 
roept hij filosofen op om ons te voorzien van een Nieuwe Ver-
lichting waardoor wij als mensen beter opgewassen zijn tegen 
de problemen van de huidige tijd, zoals de klimaatproblemen. 
Naar aanleiding van de oproep van Luc Meuwese dagen we jul-
lie uit om een filosofische tekst te schrijven over een activistisch 
onderwerp. Dat mag over het klimaat gaan, maar ook over een 
ander activistisch – of zelfs provocatief – thema, als het maar 
prikkelend is.

We nodigen je van harte uit om een filosofische tekst te schrijven 
die tijdens het café van 15 oktober besproken en voorgelezen 
wordt. Dat mag een gedicht, sprookje, verhaal, beschouwing of 
essay zijn, liefst niet meer dan 1000 woorden. De ingezonden 
bijdragen publiceren we, met goedkeuring, in de Kersteditie van 
ons Vriendenmagazine.

Marc van Dijk zal de inzendingen vooraf lezen en tijdens het café 
bespreken.

Meer info op https://vrienden-isvw.nl/oproep-schrijfdialoog/

Aankondiging

Een Nieuwe Verlichting?	
	� Zaterdag 14 okt  13:00 - 16:00 uur / start programma 13.30 uur
	� Grand Café Utopie | Waldeck Pyrmontkade 116

Spinoza, humanisme en een Nieuwe Verlichting

Is onze generatie opgewassen tegen de grote problemen zoals klimaat, 
biodiversiteit, oorlogen, polariserende intolerantie, wereldvoedselvoorzie-
ning, nationalisme en artificiële intelligentie?

Hoe kunnen humanisten dit aanpakken? Kan Spinoza ons op weg 
helpen? Kunnen we een ‘Nieuwe Verlichting’ formuleren die adequate 
gereedschappen levert voor een moderne levenskunst? Zijn wij in staat 
tot noodzakelijk ingrijpen in maatschappelijke, financiële en economische 
structuren? 

Deze vragen staan centraal bij een interactief middagprogramma met 
Spinoza-kenners en nieuwsgierige humanisten.

Gratis, wel aanmelden: info@humanistischverbondhaaglanden.nl
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Masterclass Seneca
Een persoonlijke terugblik op vijf weekenden Stoa

Dennis staat weer voor de groep en leidt ons gedurende vijf 
maandelijkse weekenden rond door de wereld en het gedach-
tegoed van Seneca. We starten met een globale uitleg over de 
Stoïcijnse filosofie, waarbij de vier deugden voorop staan: “Het 
enige goede is een wijs, moedig, rechtvaardig en beheerst ka-
rakter.” We gaan dieper in op Seneca’s leven aan het hof van 
Nero en bespreken een aantal dialogen uit De kunst van het 
geven. Ook beschouwen we in gesprek met elkaar ons eigen 
leven. Waar hebben we controle over 
en is dat handig? Hoe zit het met 
onze persoonlijke rollen en 
wat betekenen de deugden 
uit het Stoïcisme daarbij?

Naast dat alles geniet ik 
ervan weer op ‘mijn stek’ 
bij de ISVW te zijn (ik 
vraag en krijg tot nu 
toe steeds dezelfde 
kamer) en van het 
weer volop mogen 
‘sponzen’, zoals ik 
dat absorberen 
van al dat moois 
graag noem.

Het tweede week-
end handelt over 
leiderschap en macht. 
Wanneer is leiderschap goed 
en wat zou leiderschap stoïcijns ma-
ken? Interessant is de tekst uit Thyestes, een 
door Seneca geschreven tragedie. We leren over een 
anti-vorstenspiegel en de deugden in relatie tot macht. Tij-
dens de tweede dag gaan we in op dankbaarheid. Een traditio-
neel mooi zondags onderwerp natuurlijk. We vragen ons af of we 
kunnen geven én ontvangen. Dat levert een aantal mooie bespie-
gelingen op.

Voor het derde weekend staan mystiek en stoïcijnse theologie 
op het programma. Geen geheel onomstreden thema’s binnen 
deze filosofie. Spiritualiteit vanuit God als in De Natuur (ten tij-
de van Seneca bestond het Christendom nog niet) wordt be-
sproken en bediscussieerd. Met daarbij het zoeken naar een 
antwoord op de vraag waarom ook goede mensen overvallen 
worden door tegenspoed. Boeiend! We kijken via YouTube mee 
met mensen die met behulp van geestverruimende middelen de 
spiritualiteit opzoeken en daardoor tot nieuwe inzichten komen. 
We wisselen weer veel uit en ik vind het mooi om te zien hoe 

onbegrensd ervaringen kunnen zijn. En nee, wij doen het in deze 
cursus zonder paddo’s.

Weekend vier zet ons weer met beide benen op de grond met 
het thema ‘Woede, apatheia, eupatheia’. Hoe beziet een stoïcijn 
zijn emoties? Storende zaken? Wat zijn goede en wat zijn slechte 
passies en hoe ga je daar zelf mee om? Soms zou ik zelf wel wat 
stoïcijnser willen zijn...

Veel te snel volgt het laatste weekend. “We mogen weer”, 
zegt een medecursist en verwoordt zo exact het 

gevoel dat ik erbij heb. Jammer, het laat-
ste weekend. Een gepast thema 

hiervoor: ‘Leren sterven’. 
Welke rol speelt 
de angst voor de 
dood in ons leven 
en hoe gaan we 
daarmee om? We 
wisselen persoon-

lijke verhalen uit. 
Ik merk dat het me 

ontroert. Ik vind dat 
mooi en ook meneer S. 

zou dat wel goed vinden 
denk ik. Zolang het me 

niet hindert om harmoni-
eus te leven met mijzelf en 

mijn omgeving kan het prima. 
Mijn interpretatie.

Kortom: weer volop genoten en 
geleerd. Ik vertrek naar huis met 

veel nieuwe bagage om over na te 
denken en mee verder te gaan. Op 

naar mijn volgende cursus. Zeer binnenkort: Filosofie als manier 
van leven, begeleid door Dries Boele. Ik mag weer!

Door Willemijn van Gaalen

In 2022 nam ik deel aan de Stoïcijnse week. Dennis de Gruijter nam ons mee naar de Stoa, met Marcus Aurelius’ Persoonlijke no-
tities als gids. Dat smaakte naar meer en dit voorjaar was ik enthousiast deelnemer aan de Masterclass Seneca. 
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Door Hidde de Blouw

Boekrecensie 
Net echt
Auteur:     Saskia de Coster
Uitgever:  Das Mag Uitgevers, 2023

“Ver na middernacht wandelde je langs het huis en tot je grote verbazing brand-
de er licht. Er liep een kind rond, het bleef staan bij het raam. Het was een 
schok… Het beeld bleef je kwellen, het zou niet meer weggaan. Je wist dat je 
erover zou schrijven, ooit.”

“Net echt is een familieroman en spiegelpaleis ineen, waarin Saskia De Cos-
ter verhaal en leven op elkaar laat inwerken”, staat op de binnenflap van het 
boek. Op de achterkaft staat: “Begin nu. Leg je scherven bij elkaar. Ga het 
huis binnen.” Een boek waarin de schrijver, als de verteller bij een dramastuk, 
het verhaal opvoert van het uiteenvallende gezin van Max, Manon en Noah. 
De personages krijgen afwisselend steeds een eigen hoofdstukje, gedrukt op 
witte bladzijden. 

Het boek bevat ook blokjes zwarte bladzijden met witte tekst. Dat zijn de 
schaars verlichte coulissen waarin de schrijfster tegen zichzelf praat over het 
schrijven van het verhaal. In die coulissen draait de schrijver als in een spook-
huis en spiegelpaleis om haar eigen gefragmenteerde herinneringen, haar 
scherven, heen. Ze probeert daarin weer thuis te komen: wie ben ik dat ik mijn 
leven zo geleefd heb. Wat is waar, wat is mooi, wat is goed geweest … en wat 
niet?

Met een verhaal waarvan ze in de coulissen zegt dat het geen verbeelding is, 
geen verzonnen sprookje door een groot schrijver, want: “…verbeelding is een 
illusie. Alles is er al. Je legt [je scherven] bij elkaar, je herschikt en zoekt. Je zaait 
je ervaringen uit over het verhaal, ze gaan ergens liggen tussen de woorden.” 
Daarmee wordt het verhaal van Max, Manon en Noah in al zijn uitgesproken-
heid ‘net echt’.

Het citaat aan het begin van deze recensie komt uit die coulissen. Het duurde 
een tijd voordat ik als lezer door had waar het in de coulissen om gaat. Dat 
werd me pas duidelijk in het laatste blok: “Hier ben je dan, met je eigen ver-
haal verpakt als dat van andere mensen… Zo hoef je [je eigen verhaal] niet te 
vertellen… Je kunt het [je spoken, je pijnen, je scherven] verhullen en verdoe-
zelen.” En dat blijft de schrijver ook doen in de coulissen, ook al krijg je een 
serie aanwijzingen en duidingen van wat er écht is gebeurd. De waargebeurde 
echtheid en betekenis daarvan kan alleen de schrijver zelf invullen. Zoals ze 
een van de personages een paar keer laat zeggen: “NIVEA, Niet Invullen Voor 
Een Ander”, een klassiek acroniem in de wereld van communicatietraining en 
relatietherapie.

Wat mij betreft ligt de clou van dit boek met helder verlichte en schaars verlich-
te bladzijden ergens anders. Er komt nu geen spoiler, want het verhaal heeft 
geen plot om te spoilen, maar een sleutel. Het gaat er niet om of Saskia de 
Coster haar eigen echte verhaal verdoezelt en wat daarvan waar of net niet 
echt is in het verhaal over Max, Manon en Noah. Als je na het lezen het boek 
sluit, krijg je via de achterkaft een sleutel: stel alle openblijvende vragen die je 
bij het lezen van dit boek hebt gekregen aan jezelf en leg de fragmenten van je 
eigen levensverhaal bij elkaar en herschik ze voor wat ze echt waard zijn. Dat 
kan niemand anders voor je invullen, zoals ook jij dit niet voor een ander kunt 
invullen.
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“Ik neem geen afscheid!”
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen juni trad Rity van der Avoort af als bestuurder van de Vriendenvereniging. Ze 
is drie jaar in functie geweest. Hieronder lees je een deel van haar ervaringen in het Vriendenbestuur.

Door Rity van der Avoort

Ik was nog nooit bestuurder in mijn leven. 
Tot ik drie jaar geleden begon in het Vrien-
denbestuur. Voor mij ging er een wereld 
open. Fred en ik begonnen tegelijkertijd in 
dat Vriendenbestuur van vijf mensen. La-
ter kwamen eerst Leo en daarna Carry en 
Joost erbij. We gingen van start met een 
ambitieus plan en werden een werkbe-
stuur, geen regentenbestuur. We deden 
dus zelf het werk. Er waren toen, in 2020, 
geen vrijwilligers die meehielpen. Dat hield 
in dat we een stevig en solide bestuurska-
der moesten opbouwen, vier keer per jaar 
het Vriendenmagazine maken, de website 
moderniseren, een brochure schrijven, 
nieuw logo ontwerpen, vrijwilligers werven, 
de ANBI terugkrijgen, een netwerk opbou-
wen, jonge denkende essayisten vinden, 
acht filosofische cafés organiseren en onze 
relatie met de ISVW opnieuw uitvinden. 
Best een klusje! 

Ons bestuursteam groeit in die werkzaam-
heden naar elkaar toe. Je gunt elkaar wat 
en we maken gebruik van elkaars kwalitei-
ten. Ieder doet waar ie goed in is. Een open 
deur natuurlijk als het gaat over teamont-
wikkeling. We blijven niet hangen in de 
fase van ‘storming’ omdat we de bal en niet 
de persoon weten te bespelen (je weet 
wel: forming, storming, norming, perfor-
ming). Dat betekent overigens ook dat we 
af en toe in een stevig debat verwikkeld zijn 
hoor. Vooral tijdens onze ‘Old School’-ver-
gaderingen elke maand. Ik wist dat ik geen 
vergadertijger was en geen politiek dier en 
weet dat nu helemaal zeker! 

Waar begon ik mee?
Ik nam drie jaar geleden het Vriendenma-
gazine over van Paul Troost uit het voor-
gaande bestuur. Die deed dat in zijn eentje 
met een vormgever met een vormgever 
waarmee het contact wat moeizaam 
bleek. Nu ken ik vanuit de Ducati Club 
Nederland een motorrijdende vormgever 
en dat werkt een stuk beter moet ik zeg-
gen. Ik vroeg Vrienden om iets te schrijven 
en hun ervaringen te delen in ons blad, 
bedacht rubrieken en een voorstelrondje 
voor nieuwe Vrienden uit onze Vereniging. 

Aanvankelijk is de drempel hoog, de Vrien-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
den durven niet goed. Bang om niet intelli-
gent genoeg gevonden te worden in dit fi-
losofisch of academisch gezelschap. Nu ik 
wegga staat er een redactie van zo’n twaalf 
vaste mensen die schrijven, redigeren en 
meedenken over thema’s. Fantastisch ge-
woon. Ik krijg als eindredacteur meer kopij 
dan ik kwijt kan en ons blad wordt alleen 
maar mooier. In het maken van ons Vrien-
denmagazine houd ik van vormgeving én 
van schrijven, van ‘looks and feel’, van den-
ken én doen, ze versterken elkaar immers. 

Het meest trots ben ik op mijn rol als jury-
lid bij de essaywedstrijd voor jonge denkers 
onder de 40 jaar. Met Marthe en Florian was 
ik op een dag bezig om die wedstrijd voor te 
bereiden in 2022. “Nou moeten we natuur-
lijk nog een jurylid vanuit de Vrienden erbij 
krijgen”, zeiden zij. Ik dacht diep na over een 
geschikte kandidaat, maar kon er zo gauw 
geen bedenken. Florian en Marthe keken 
me doordringend aan met pret in hun ogen. 
“Ik weet niemand”, zei ik. “Wat dacht je van 
jou zelf?” Ach, aan mezelf had ik helemaal 
niet gedacht natuurlijk. Wat was ik verbaasd 
en blij! Wat een eer en erkenning. Het boek 
met essays kreeg de titel Onderhuidse Ver-
halen, met een lovende recensie in dagblad 
Trouw. Een van de mooie samenwerkings-
projecten met de ISVW.

Onlangs hebben we een ander project, het 
eerste ISVW Fellowship van Tim De Mey, 
met zijn verschijning die mij doet denken 
aan Hagrid uit de Harry Potterfilms, geë-
valueerd. Zijn thema was ‘Waarheidslief-
de en waarheidsverval’, een zeer actueel 
onderwerp. Komend najaar gaan we weer 
starten met de voorbereiding van de vol-
gende essaywedstrijd voor jonge denkers 
onder de 40 jaar. Ik merk dat de ISVW het 
Vriendenwerk waardeert en dat we elkaar 
vertrouwen en op waarde schatten. Als 
dat zo is kun je met plezier bergen werk 
verzetten! Zonder mijn teamgenoten in 
het Vriendenbestuur was dit allemaal 
nooit gelukt. 

Het meest ondeugende dat ik deed? 
Abdelkader Benali erelid maken van de 
Vrienden zonder regelgeving en protocol. 
Met een beetje bravoure en mijn overrom-
peltechniek fietste ik hem het erelidmaat-
schap in. Mijn teamgenoten komen daar 
nog van bij. 

Nu zitten er drie jaar op, ik dacht bij mezelf: 
“een tweede termijn wordt nooit zo leuk als 
de eerste.” Ik stop graag op een hoogte-
punt en dat is nu. Het huis is gebouwd en 
staat op een goed fundament. Vanaf nu 
geen ‘Old School’-vergaderingen of politie-
ke schermutselingen meer voor mij. Laat 
mij vooral al die dingen eromheen blijven 
doen. Want, hoewel ik geen filosoof ben, 
blijft denken mijn hobby en zitten de Vrien-
den en de ISVW allebei in mijn hart! 

Mijn slotadvies aan het Vriendenbestuur: 
Toon je een ware Vriend en maak er wat 
moois van, vooral in verbinding met de 
Ander.

‘Als Rity binnenkomt, 
begint het te waaien’

Fred Ahsmann
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Hoi, ik ben Rosemarijn Krol, ik ben 22 jaar en ik werk bijna 4 jaar bij Ateliers De Wijde Doelen in 
Utrecht. Ik werk daar vier dagen, twee dagen bij Keramiek en twee dagen op de Grafiekafdeling.

Als hobby doe ik aan fotografie wat ik al heel lang doe. Met deze foto’s geef ik een inkijkje in mijn 
leven. Ik ga graag op vakantie en maak graag foto’s van bloemen en uitzichten. Portretfotografie vind 
ik ook erg interessant. Tegenwoordig ben ik dan ook een beetje de fotogaaf van de Wijde Doelen 
geworden.

Ook vind ik keramiek ontzettend leuk om te doen. Ik maak graag gebruiksvoorwerpen als vazen en 
schalen. Op de afdeling grafiek leer ik om te tekenen en te lino snijden.

Op dit moment woon ik nog bij mijn ouders. Binnenkort ga ik zelfstandig wonen in Utrecht. Daar heb 
ik veel zin in.

Beeldrapportage De wereld om me heen Door Rosemarijn Krol
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“Het moet er anders uitzien, maar het hoeft niet ver te zijn.”

Filosofie aan de Keukentafel

Waarom ga ik op reis?
Ramses: 	 Wij zijn net terug van vakantie. We waren op de fiets naar 

Beuningen, 10 km verderop, dus niet ver.
Ik: 	 Nee, vond je dat niet ver?
Ramses: 	 10 km kan ik lopen.
Ik: 	 Leek het dan ook op hier?
Ramses: 	 Nee, helemaal niet. 
Ik: 	 Wat was er anders dan thuis?
Ramses: 	 Het was ‘naturig’.
Ik: 	 Ja, er was veel natuur. Deed je daar andere dingen dan thuis?
Ramses: 	 Heel veel zwemmen en spelen met vakantievriendjes. We 

gingen varen met de bootjes en fikkie stoken.
Ik: 	 Was er een moment dat je dacht: dit is het ultieme 

vakantiegevoel?
Ramses: 	 Jazeker.
Ik: 	 Vertel.

Ramses (10 jaar) en zijn moeder Claudia 
(44 jaar, filosoof en communicatiespe-
cialist) voeren een klein gesprek over 
grote onderwerpen.

Ramses: 	 Toen we in het meer een watergevecht deden. Met een paar vakantievrienden.
Ik:	 In het water bij de steiger?
Ramses: 	 Het was heel doelloos.
Ik: 	 Oh ja, je was al nat en toen ging je elkaar nat spetteren. En toen dacht jij: nu ben ik echt op vakantie?
Ramses:	 Het deed me denken aan een muziekclip.
Ik: 	 Zonnetje erbij. Wuivende palmbomen op de steiger. Club Tropicana in Beuningen.
Ramses:	 Dat ken ik niet.
Ik: 	 Waarom kreeg je op dat moment het ultieme vakantiegevoel?
Ramses: 	 Er komt een plekje vrij in je hart, met dat gevoel.
Ik: 	 Kun je dat omschrijven?
Ramses: 	 Ultieme blijheid, al je zorgen vergeten. Alsof de tijd stopt.
Ik:	 Mooi.
Ramses: 	 Maar ik zou wel heel graag een keer naar Italië willen. Dat wil ik al heel lang.
Ik: 	 Waarom wil je dat?
Ramses: 	 Het is er lekker warm. Ze hebben lekker eten daar. Lijkt me zo fijn. De beste vakantie tot nu toe die ik 

ooit heb gehad was in België.
Ik: 	 In het buitenland dus.
Ramses: 	 Dat komt omdat ik alleen maar in Nederland was geweest. Dan zie je die mooie landschappen van 

België en dan denk je: er is meer.
Ik: 	 Dus bij vakantie hoort dat je andere omgevingen ziet of ontdekt. Kun je daar makkelijker zorgeloos zijn?
Ramses: 	 Nee, dat heb ik niet gezegd. Je ontdekt gewoon nieuwe plekken.
Ik: 	 Zou je ook op vakantie kunnen gaan in je eigen huis?
Ramses: 	 In mijn eigen huis op vakantie?! Dat slaat nergens op!
Ik: 	 Nou ja, jij had in Beuningen het ultieme vakantiegevoel en dat is maar 10 km verderop. Zou je dan ook 

100 meter verderop vakantie kunnen vieren?
Ramses: 	 Daar is het niet zo mooi. Er is geen meer. Je kunt geen fikkie stoken.
Ik: 	 Dus je moet andere dingen kunnen doen dan thuis?
Ramses: 	 Ja, en het moet er anders uitzien. Maar het hoeft niet ver te zijn.
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In het jachtseizoen ging hij met 
zijn geweer in zijn jachtveld jagen 
op hazen, fazanten en patrijzen 
en mijn opa en ik vingen in het 
aangrenzende bos konijnen met 
een fret.

Authentiek eten, het moet zijn zoals het is!
“Ik ben geboren in Voorthuizen en heb mijn liefde voor koken en 
eten van jongs af aan meegekregen van mijn ouders en grootou-
ders. Mijn vader was bakker en mijn moeder huisvrouw, ze kon-
den beiden erg goed koken. Vooral de grote moestuin van mijn 
grootouders staat mij nog altijd goed voor de geest. Ik mocht 
meehelpen om groente en fruit te plukken dat vervolgens werd 
geweckt. Mijn opa van vaders kant was jachtopziener en mijn 
vader jaagde hierdoor ook. In het jachtseizoen ging hij met zijn 
geweer in zijn jachtveld jagen op hazen, fazanten en patrijzen 
en mijn opa en ik vingen in het aangrenzende bos konijnen met 
een fret. Wij telden gedurende de dag de schoten die wij in de 
verte hoorden om vervolgens te constateren dat wij al meer ko-
nijnen hadden gevangen. Op zondag maakte mijn moeder dan 
een grote pan met wild waar echt alles in ging. Heerlijk! Als kind 
krijg je dan veel mee natuurlijk, ook het slachten van de konijnen 
en ander wild. Tegenwoordig mogen kinderen daar volgens mij 

niet eens meer naar kijken, maar in die tijd mocht ik dat wel. Zo 
opgroeien helpt wel om later kok te worden. 

Aart Krijt (1966) is chef-kok in de keuken van 
de ISVW. Hij viert dit jaar een jubileum met 
zijn dienstverband van 12,5 jaar. Aart woont 
met veel plezier in Lelystad in een vrijstaand 
huis aan de rand van de stad. Hij is een 
natuurmens en houdt van vissen. Hij woont 
met zijn vrouw Jacqueline samen en heeft 
twee volwassen dochters, Annika (25 jaar) 
en Dagmar (22 jaar), waar hij erg trots op is. 
Aart is geboren in Voorthuizen.

Mensen van de ISVW 

   Aart Krijt  
   chef-kok

Door Rity van der Avoort 
Foto Erwin van Aalst

Het Vriendenmagazine start deze editie met een nieuwe rubriek onder de naam ‘Mensen van de ISVW’. Iedereen die een cursus 
volgt kent natuurlijk de docent die voor de klas staat, maar wie weet hoe de serveerster heet of kent de naam van de receptioniste? 
Weet je wie de kamer deze dag heeft schoongemaakt? Of wie de ober of keukenhulp is? We willen in deze rubriek nu eens al die 
mensen in het zonnetje zetten die helpen om een cursus bij de ISVW zo aangenaam mogelijk te maken. Natuurlijk zijn dat er veel! 
Maar het begin is er, en wel met Aart Krijt die als chef-kok de scepter over de ISVW-keuken zwaait.
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Toch ben ik niet begonnen als kok, maar in de baggerindustrie. 
Mijn opleiding volgde ik in Delfzijl, maar toen ik eenmaal klaar 
was en aan het werk kon, was er gewoon geen werk meer in die 
sector. Dus toen ben ik een paar jaar gaan varen op een tanker. 
Natuurlijk heb ik toen veel avonturen beleefd, dat snap je. Maar 
na een jaar of twee werd ik op een ochtend wakker en dacht ‘wat 
doe ik hier?’ 

Aan boord kookte ik trouwens ook al wel en ik heb me toen in-
geschreven op de opleiding voor kok en zocht werk in de horeca. 
Ik vond een baan als afwasser met het verhaal dat ik kok wilde 
worden. Toen ik eenmaal binnen was ging het snel, ik heb maar 
2 weken afgewassen en mocht toen al als keukenhulp beginnen 
omdat ik opviel bij de chef-kok in mijn nieuwsgierigheid richting 
de keuken. Uiteindelijk ben ik door de jaren heen opgeklommen 
tot chef-kok.

In Amsterdam werkte ik als chef-kok bij een organisatie aan 
de Gaasperplas, die mensen met een rugzakje begeleidde. Die 
moest ik dan in de keuken weer proberen in het gareel te krij-
gen en vooral eigenwaarde te geven. Soms waren dat ex-alco-
hol- en drugsverslaafden of jonge boefjes die een pompstation 
hadden overvallen. Gewoon allerlei mensen die aan de rand van 
onze samenleving terecht waren gekomen en hulp nodig had-
den. Die kwamen vanuit Pantar, de organisatie die zich over hen 
bekommerde. Dat combineren van twee rollen, chef-kok zijn én 
begeleider van deze mensen, was behoorlijk zwaar. Het was op 
een zeker moment niet goed meer vol te houden. Ik heb toen 
uiteindelijk mijn chef-kok functie neergelegd en ben hoofd bege-
leiding in de keuken geworden. Deze rol paste mij beter omdat ik 
de mensen meer aandacht kon geven. Op zeker moment kreeg 
ik door dat het horecaproject afgestoten zou worden en besloot 
te vertrekken, ik ben met pijn in mijn hart weggegaan. 

Ik moest wel omschakelen toen ik 12,5 jaar geleden begon in de 
totaal gedateerde keuken van de ISVW. De logistiek deugde niet, 
de routing zeg maar. Een keuken heeft een koude en een warme 
afdeling. In de oude keuken stond de koude keuken aan de voor-
kant en de warme achteraan. Dat wil je niet want het eten moet 
natuurlijk zo warm mogelijk uitgeserveerd worden. Ook was er 
een kleine koeling, eigenlijk te klein om alles gescheiden op te 
slaan. Dat ging gewoon niet. Nu, met de pas vernieuwde keu-
ken, hebben we een grote inloopkoeling waar we zelfs in kunnen 
werken als het te warm is in de keuken. We werkten met twee 
keukenhulpen en een sous-chef toen ik begon. Ik heb wel even 
gezocht naar goede vaklui, want er zat ook een jongen die op 
23-jarige leeftijd dacht dat ie hier zijn pensioen wel zou halen. 
Nou die heb ik uit zijn droom geholpen (lacht). Kijk, ze moeten 
natuurlijk wel willen leren en werken! 

Mede dankzij de Vrienden beschikken we nu over een mooie 
hedendaagse keuken en koken we op inductie en niet meer op 
gas. Na corona zijn er bijna geen koks meer dus werken we hier 
met vaste freelancers. Dat zijn Christiaan, Robert en Niels. Sven 
en Franky zijn de vaste keukenhulpen. Ertan en Thamy de vas-
te spoelkeukenmedewerkers. Soms koken we hier voor wel 140 
mensen per dag, vorige week was zo’n drukke week. Dan is het 
alle hens aan dek. Het liefst doe ik geen buffet, maar soms kan 
het gewoon niet anders. Tegenwoordig hebben we, naast groe-
pen, natuurlijk ook passanten hier, die kunnen gebruik maken 
van een á la carte menu.

Ik ben echt een liefhebber van authentiek eten, het moet zijn 
zoals het is. Dus sterrenrestaurants, daar heb ik niet zoveel mee 
maar ik heb wel waardering voor de manier hoe er gewerkt 
wordt binnen deze tak van de horeca. Ik ben er natuurlijk wel 
eens wezen eten en kreeg een kleine lasagne van Oosterschel-
dekreeft met een schuim van laurier. Het was een beetje vlak 
van smaak en kostte 25 euro. De lasagne was gemaakt met 
wonton-velletjes. Ik weet natuurlijk wat die deeglapjes kosten en 
dan laten ze je er wel veel voor betalen hoor. Voor mij gaat het 
nog steeds om een eerlijk bord eten gemaakt met mooie verse 
producten. Ik hou natuurlijk wel rekening met het publiek van 
de ISVW en weet dat die van thema’s houden. Dus dan maak ik 
bijvoorbeeld wel eens een Grieks buffet met authentiek Griekse 
recepten. Of die Japanse lunch op die Japan-dag in mei, dat zijn 
leuke gerechten om met het keukenteam neer te zetten. 

Op zondag ben ik altijd vrij. Zelf ben ik niet zo van de filosofie nee, 
hoewel ik af en toe aan het denken wordt gezet door uitspraken. 
Daar hou ik wel van, een gezonde zelfreflectie is nodig voor een 
mens. Ook voor mij. Laatst zag ik nog een mooie spreuk van Spi-
noza: ‘Goed doen en blij zijn’ en dat vind ik dan een waar woord.

Ik loop af en toe natuurlijk door de ISVW en waan mezelf soms in 
een aflevering van Jiskefet. Al die bijzondere mensen, geweldig!”

	z Voor de komende Kersteditie van het Vriendenmagazine nomi-
neert Aart zijn collega Irene de Wild van ISVW-reserveringen.

Voor mij gaat het nog steeds 
om een eerlijk bord eten. Ik hou 
natuurlijk wel rekening met het 
publiek van de ISVW en weet 
dat die van thema’s houden. 
Dus dan maak ik wel eens een 
Grieks buffet.

In Amsterdam werkte ik als 
chef-kok bij een organisatie aan 
de Gaasperplas, die mensen 
met een rugzakje begeleidde.
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Recept van de chef

Konijn gestoofd in bockbier

Nodig
	z Een gevild konijn, met of zonder kop, wat u lekker vindt (en als u de aanblik van het te verorberen 

konijn aankunt). In drieën gedeeld: achterbouten, middenrif en voorkant.
	z Vetstof om aan te braden
	z 1 ui of 4 sjalotjes in stukjes opgedeeld
	z 1 winterpeen in plakjes (niet een enorme maat winterpeen)
	z 2 Stengels gesneden bleekselderij
	z ¼ bos peterselie, plat of krul
	z Paar takjes tijm 
	z 1 takje rozemarijn
	z 2 blaadjes laurier
	z paar jeneverbessen
	z 1 kleine prei in ringen gesneden
	z 1 potje wildfond (ongezouten variant)
	z 1 of 2 flesjes bockbier die u lekker vindt 
	z stukje ontbijtkoek of paar speculaasjes

Bereidingswijze
Kruid het konijn met peper en zout of kant en klare vlees- of wildkruiden. Braad het konijn 
rondom bruin aan in geklaarde roomboter, margarine of olijfolie en leg de stukken in een 
stoofpan met dikke bodem. Dit proces hoeft niet lang te duren, het gaat om het kleuren 
van het vlees en nog niet het garen.
Zet in de bakpan bovenstaande groenten en kruiden aan en blus af met bockbier en fond.
Giet dit bouquet op het konijn in de stoofpan en zorg dat het konijn net onder staat.
Stoof met de deksel half op de pan het konijn op klein vuur in een uurtje gaar, een groter 
konijn een kwartiertje extra.
U kunt op het laatst de jus binden door er een stukje ontbijtkoek of speculaas door te 
brokkelen. 

Opmerking(en)
*	 Lekker met bijvoorbeeld hutspot.

*	 Gebruikt u een wild konijn let er dan op dat er nog hagel in het konijn kan zitten, dit 
	 tot groot genoegen van uw tandarts.

*	 Wees er zeker van dat het konijn dood is en de jas uit heeft voordat u het gaat  
	 aanbraden.
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Nieuwe vriendenbestuurders stellen zich voor

Wie ben ik? Dat is een filosofische 
vraag waar ik een feitelijk relaas tegen-
over stel. Ik ben 69 jaar oud en 2 jaar 
met pensioen. Ik heb mijn volledige 
loopbaan doorgebracht in het open-
bare bibliotheekwerk. Ik begon als uit-
leen-assistent en in de tijd dat compu-
ters aan hun opmars begonnen, sloot 
ik mijn carrière af als manager bij NBD 
Biblion. Ik heb tussendoor van 1991 – 
1999 bij de Universiteit Utrecht Filoso-
fie gestudeerd, praktische filosofie om 
wat exacter te zijn. Een deeltijdstudie 
naast een voltijdsbaan bij de Openba-
re Bibliotheek Amsterdam. 

Afgestudeerd ben ik op een boek van 
John Rawls, Political Liberalism. Is het 
liberalisme, de variant van Rawls, in-
derdaad bevrijdend voor iedereen? Of 
is het slechts een van de vele ideo-
logieën, vermomd als absoluut geen 

ideologie? Het is een vraag die me 
blijft bezighouden. Sinds vijf jaar waar 
ik nu rond op de ISVW en heb ik mijn 
oude liefde, de filosofie, weer opge-
pakt. Ik ben nu al een tijd bezig met 
Jacques Derrida, en breder het post-
moderne. Derrida is een filosoof die 
bewonderd en verguisd wordt, welke 
kant te kiezen? 

Wat privézaken: ik speel orgel en heb 
onlangs mee mogen spelen in een 
concertje. Ik ben in transitie van Am-
sterdam naar Roermond, waar ik bij 
mijn vriendin Petra intrek. Ik heb haar 
ontmoet op de ISVW en we zullen sa-
men nog vaak een cursus bijwonen. Ik 
hoop dat ik als bestuurder een goede 
bijdrage ga leveren aan de Vrienden 
van de ISVW. Filosofie is belangrijk, 
laten we dat goed uitdragen.  

Fons Bouthoorn

Beste Vrienden, even kort vertellen 
wie Seandy Achthoven is, is precies 
een van de moeilijkste vragen die je 
mij kunt stellen omdat er geen contact 
is, geen dialoog, geen resonantie. Ver-
tellen wat je gedaan hebt, wat je in-
spireert, van wie en waarvan je houdt, 
een beeld van jezelf schetsen… Kijk, 
dat laatste spreekt mij wel aan, letter-
lijk dan. Want zoals Giacometti mag ik 
naar de essentie op zoek gaan en ein-
deloos oefenen in het vatten daarvan. 
En net als ik die bijna te pakken heb, 
blijkt dat het toch niet…  

In woorden kom ik op een onderzoe-
kende geest en ik mag graag dromen 
met mijn ogen en alle andere zintui-
gen wijd open. Ik verkeer graag in 
gezelschap, in het bijzonder van mijn 
partner en twee volwassen kinderen. 
Het leukste van mijn werk als manu-
eeltherapeut in mijn particuliere prak-
tijk vond ik het reizen over de wereld 

met topsporters naar wedstrijden en 
trainingsstages. Ik maakte een over-
stap naar de kunstacademie waaraan 
ik volgend schooljaar eindexamen 
mag doen. In mijn werk, dat veelal 
maatschappelijke betrokken is, heb 
ik het verlangen te verbinden en zoek 
ik naar gedeeldheid in plaats van ver-
deeldheid. Het antwoord op de vraag 
wat voor soort werk ik maak: poëzie, 
performances, driedimensionale beel-
den, schilderijen, video’s en foto’s, 
waarbij mijn ideeën hun uiting kunnen 
hebben door al deze mogelijkheden. 
De beeldende processen als reizen in 
mijn hoofd, ofwel de onderzoeksfase, 
vind ik net zo spannend en leuk als het 
werk maken.  

Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten 
en een mooie inspirerende inbreng 
te hebben als bestuurslid van onze 
mooie vereniging.  

Seandy Achthoven

19 VRIENDENMAGAZINE    NUMMER 3    SEPTEMBER 2023



Ongeveer 25 jaar geleden volgde ik 
mijn eerste filosofieweek bij de ISVW. 
Ik was direct gecharmeerd van de 
sfeer en de locatie. De meeste indruk 
qua inhoud maakte een week die ‘Fi-
losofie en het brein’ getiteld was.  Daar 
was ook een lezing bij over hoe boed-
dhisten denken dat het brein werkt. In 
de avond was er een meditatiesessie. 
Sinds die tijd pluk ik de vruchten van 
het bijna dagelijks mediteren.  

In 1974 ben ik geneeskunde gaan stu-
deren in Utrecht. Ik ben opgeleid tot 
KNO-arts en gepromoveerd aan de 
VU. Daarna heb ik me gespecialiseerd 
tot oncologisch hoofd-hals chirurg. Ik 
kreeg een aanstelling als staflid aan 
het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. 
Inhoudelijk was mijn werk zeer moti-
verend. De werktijden waren echter 
van dien aard dat ik bijna geen tijd had 
voor mijn gezin. Uiteindelijk koos ik na 
vijf jaar toch voor een werkplek in een 

niet-academisch ziekenhuis. We ver-
huisden met het gezin (echtgenote en 
drie kinderen) naar Twente. 

Ik had in die periode ook tijd om er 
dingen naast te doen. Zo was ik onder 
andere bestuurslid van het Pensioen-
fond Medisch Specialisten en als on-
derwijscoördinator verantwoordelijk 
voor de opleiding van alle coassisten-
ten in mijn ziekenhuis. Vier jaar gele-
den heb ik mijn praktijk beëindigd. In-
middels woon ik in Den Haag vlak bij 
het strand en heb ik eindelijk tijd om 
bijna dagelijks te sporten, te lezen en 
mijn sociale leven een boost te geven. 
Mijn twee lieve kleinkinderen wonen 
ook in Den Haag. En natuurlijk is er nu 
veel tijd voor de filosofie. Ik beschouw 
het als een voorrecht deel uit te mo-
gen maken van het Vriendenbestuur 
en hoop een steentje te kunnen bij-
dragen aan het bevorderen van de 
publieksfilosofie. 

Eduard Heinerman 

Rozen

De kleur van mijn pen
roept de geur op van de roos
die ik zag daar in de tuin

haar schoonheid raakt mijn hart
brengt een beetje licht
in de scheurtjes en barsten

ik adem haar in
vul mijn hart met de liefde
onvoorwaardelijk aangeboden

ik adem weer uit
laat los wat is blijven hangen

ik geef mijn verdriet mee 
aan de zachte zomerbries
die door mijn haren speelt

Maureen Piet
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“Een filosofische vriendschap is wat waard”
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen juni nam Leo van der Meij afscheid als bestuurder van de Vriendenvereni-
ging. Hieronder lees je zijn ervaringen en afscheidswens.

Door Leo van der Meij

Met veel genoegen heb ik de afgelopen drie jaar een plaats ge-
had in het Vriendenbestuur van de ISVW. Een periode waarin de 
Vrienden van de ISVW verzelfstandigde en uitgroeide tot een meer 
volwaardige partner van de ISVW. Een periode waarin een financi-
eel steunfonds voor projecten in de publieksfilosofie werd opgezet, 
een Vriendenbulletin uitgroeide tot een glossy Vriendenmagazine, 
een periode waarin veel relevante beleidsstukken zijn geschreven 
of herzien en waarin een nieuw logo en nieuwe huisstijl werden 
gecreëerd. Waarin ook aantrekkelijke wedstrijden voor filosofische 
schrijftalenten werden opgezet, boeiende filosofische cafés werden 
georganiseerd en een interne online SharePoint-omgeving werd ge-
realiseerd. Het bevat een volledig gedigitaliseerd historisch archief 
van de Vrienden. Het was tot slot ook een 
periode waarin in goede samenwerking 
met de ISVW recent nog een begin is ge-
maakt met het opzetten van een geheel 
nieuw Filosofenpad met audiotour. 

De snelheid waarmee in deze jaren werd 
gewerkt, was voor mij als vader van 
een gezin en als fulltime directeur best 
wel een uitdaging. Het was nogal eens 
schipperen tussen de privé- en zakelijke 
verwachtingen. Goede herinneringen 
heb ik aan de leuke, vriendschappelij-
ke contacten die ik in deze periode kon 
opbouwen met mijn medebestuurders, 
Vrienden van de ISVW en ook met het 
personeel van de ISVW. Goede herin-
neringen heb ik ook aan de filosofische 
beschouwingen die we aan het begin 
van iedere vergadering hadden en de gesprekken of discussies die 
daaruit ontstonden. 

Een leuke discussie die eens in het bestuur werd gevoerd, ging er-
over of de Vrienden van de ISVW nu vrienden zijn van elkaar of 
van de ISVW. Is de Vrienden van de ISVW een club Vrienden, met 
hoofdletter, of juist meer een vriendenclub? Om nog wat meer diep-
gang te brengen in het denken: wat kenmerkt eigenlijk een vriend? 
Wat is een, of de, essentie van vriend zijn? Wat hebben de grote 
denkers ons geleerd over de essentie van vriendschap? Kan de filo-
sofie ons meer inzicht geven in deze vraag?

Aristoteles bijvoorbeeld zag vriendschap als een essentieel onder-
deel van een deugdzaam en gelukkig leven. Hij onderscheidde drie 
soorten vriendschap: vriendschap gebaseerd op nut, vriendschap 
gebaseerd op genot en vriendschap gebaseerd op deugd. Volgens 
Aristoteles is de laatste vorm van vriendschap tevens het hoogste 
niveau, omdat het gebaseerd is op wederzijds respect en bewon-
dering voor elkaars deugden. Nietzsche daarentegen had een an-
dere, meer kritische kijk op vriendschap. Hij stelde dat vriendschap 
vaak gebaseerd is op een machtsverhouding en dat mensen vrien-
den kiezen die hen aanvullen of versterken. Nietzsche was ook van 

mening dat vriendschap een vorm van zelfoverwinning en groei zou 
moeten bevorderen. Michel de Montaigne, van velen een favoriet, 
beschouwde vriendschap als een belangrijke bron voor zelfkennis. 
Hij geloofde dat vrienden een spiegel vormen die ons helpt onze 
eigen gedachten en gevoelens beter te begrijpen. Montaigne be-
nadrukte de waarde van oprechte vriendschap, waarbij men elkaar 
accepteert zoals men is, zonder te oordelen. 

Vriendschap volgens deze denkers heeft dus een zeker nut en genot 
en is zonder oordeel, gebaseerd op respect voor elkaars filosofische 
deugden. Vrienden kunnen elkaar aanvullen, versterken en zijn de 
belangrijkste bron voor zelfkennis. Misschien is dat wat de Vrien-

den van de ISVW kenmerkt: nut, genot, 
deugd, versterken en spiegelen. Geen 
vriendenclub dus of een club vrienden, 
maar een vriendschap met een filoso-
fisch karakter. In een filosofische vriend-
schap kunnen we met elkaar de funda-
mentele vragen van het bestaan, over 
kennis, ethiek, waarheid, rede, schoon-
heid en vele andere aspecten van het 
menselijk leven en de wereld om ons 
heen, bespreken. Met elkaar grondig re-
flecteren op en het analyseren van deze 
vraagstukken met behulp van kritisch 
denken, logica en redenering. Het gaat 
ons niet zozeer om de antwoorden, maar 
meer om de vragen en het begrijpen. Als 
filosofische vrienden moedigen we elkaar 
aan om niet klakkeloos te accepteren wat 
ons verteld wordt of wat vanzelfsprekend 

lijkt, maar om alles ter discussie te stellen en kritisch te onderzoeken. 
In een filosofische vriendschap gaat het over het stellen van diepere 
vragen en het zoeken naar betekenis en waarheid. Een filosofische 
vriendschap heeft ook een praktische kant. Het kan ons helpen bij 
het vormen van een moreel kompas, het nemen van weloverwogen 
beslissingen en het begrijpen van de ethische implicaties van ons 
handelen. Het stimuleert een open geest, nieuwsgierigheid en een 
voortdurende zoektocht naar kennis en inzicht. Daarom: Leve de fi-
losofische vriendschap bij de Vrienden van de ISVW!

Deze beschouwing is mijn laatste bijdrage als bestuurslid van de 
ISVW. Ik wil mijn collega’s, alle Vrienden en het personeel van de 
ISVW heel hartelijk bedanken voor deze mooie, onvergetelijke tijd. 
Ik ben mij gaan thuis voelen bij de ISVW en ben in deze drie jaar 
tijd nog meer van de filosofie gaan houden dan ik al deed. Uiteraard 
zal ik de ISVW in Leusden blijven bezoeken, maar dan als Vriend 
van de ISVW. Ik wens de nieuwe bestuursleden een of twee mooie 
termijnen bij de Vrienden toe. Hopelijk kunnen ze het werk bij de 
Vrienden van de ISVW met evenveel plezier doen als ik dat heb 
gedaan. 

Dank u wel!
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Filosofisch Café juni 2023
Een terugblik op de Vriendenworkshops

Stad van Compassie
In ons land komt pesten voor en discriminatie en racisme. Dat 
betreur ik, ik schaam me ervoor. Hoe staat het met gelijke kan-
sen en zo en vrij kunnen zijn van verbaal en fysiek geweld? Mijn 
ideaal is: een land waarin wij mensen tot bloei kunnen komen 
en kunnen kiezen welk pad we gaan bewandelen. Op dat pad 
komen we ongetwijfeld problemen tegen, kuilen en obstakels. 
Sommigen van ons komen veel obstakels tegen en anderen 
hebben het gemakkelijker. In mijn land werken we samen aan 
het dichten van kuilen en het weghalen van obstakels.

In mijn ideale land is niet alles ideaal, maar weten we elkaar te 
vinden in het bestrijden van problemen die wij als kinderen, jon-
geren, volwassenen ontmoeten. In gesprek met anderen zeg ik 
eenvoudig: doe je ding en laat anderen dat ook doen. Doe je ding 
zonder anderen te schaden; laat ook anderen jou niet schaden. 
Denk hardop na over je ideeën en bedenk dat bij je daden altijd 
anderen betrokken zijn. Komt jouw daad de ander ten goede of 

schaadt jouw daad de ander? Bezie dan andere mogelijkheden, 
overweeg het toch maar niet te doen. Overleg met de anderen, 
spreek af: wat doe jij, wat doe ik?

Kijk, telkens als ik iets van plan ben, iets wil gaan doen, stel ik me 
de vraag: zijn hier anderen bij betrokken? En als er anderen bij 
betrokken zijn, antwoord ik mezelf met ja. En dan zeg ik tegen 
mezelf: Let op, kijk goed uit, wat betekent mijn plannetje voor die 
anderen? En ik denk: laat ik met hen overleggen. Hardop met 
hen sprekend of zachtjes nadenkend in mezelf.

Ik stel mezelf steeds twee vragen en als ik twee keer ‘ja’ zeg, dan 
ga ik extra opletten, dan ga ik overleggen. Dus: Ga ik wat Doen? 
Ja, ik ga mijn vriend een duw geven. Dat is mijn idee. Tweede 
vraag: Is daar iemand bij betrokken? Ja, natuurlijk mijn vriend, 
want die wil ik gaan duwen. Ho, wacht even zeg ik dan: ik heb 
twee keer ‘ja’ gezegd, ik moet gaan overleggen. Dat doe ik: ik 

Op 18 juni was het thema van het vrien-
dencafé Vriendenwijsheid. Vier ISVW- 
vrienden presenteerden een onderwerp 
dat hen na aan het hart ligt. 

Wij waren twee van hen. Wat ons is op-
gevallen is hoe geconcentreerd en geïn-
teresseerd de aanwezige vrienden luister-
den naar onze verhalen. 

Margreets onderwerp was de crisis in 
de hedendaagse fysica, waarbij ze de 
analyse van Edmund Husserl gebruikte 
uit zijn boek De Crisis van de Europese 
wetenschappen. Dicks onderwerp was 
de relatie tussen kunst en waarheid, be-
zien vanuit het denken van Maurice Mer-
leau-Ponty en Gilles Deleuze. Zowel de 
fysica als het denken van Husserl, Mer-
leau-Ponty en Deleuze zijn niet eenvou-
dig, daarom was het des te leuker dat 
er zo’n geanimeerde discussie ontstond 
naar aanleiding van ons betoog. De vele 
vragen en opmerkingen brachten weer 
nieuwe invalshoeken voor onze thema’s. 
Het was een mooie ervaring om onze ge-
dachten met mede-vrienden te delen en 
we kwamen allebei tijd tekort. 

Margreet heeft vervolgens de lezing van 
Luc Een universele levenskunstregel bij-
gewoond en Dick die van Frans met als 
titel Achteroverleunen in onszelf. Inte-
ressante bijdragen die ook weer tot ge-
sprekken uitnodigden. Dat de vrienden 
de inbreng van andere vrienden zeer 
waardeerden bleek wel uit de geanimeer-
de gesprekken die na afloop aan de bar 
plaatsvonden. We merkten daarbij dat 
veel vrienden met boeiende onderwerpen 
bezig zijn en willen alle vrienden graag 
oproepen om hun ideeën met ons te de-
len. Dus op naar de volgende Vrienden-
wijsheid!  

Wat ons is 
opgevallen is hoe 
geconcentreerd 
en geïnteresseerd 
de aanwezige 
vrienden 
luisterden naar 
onze verhalen. 

Door Luc Meuwese

Door Margreet de Zeeuw en Dick Keijzer
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Koester uw onzekerheid, 
schort uw oordeel op en 
neem irrationele signalen 
serieus. Maar 
blijf tegelijkertijd deze 
‘onderbuikgevoelens’
wel onderzoeken.

overleg met mijn vriend en samen besluiten we elkaar de ruimte 
te geven. We spreken af: er hoeft hier niet geduwd te worden, 
vandaag. 

OK, zeg ik, mijn leefregel is heel kort: zelf denken, samenleven. 
Zelf denken is twee vragen stellen; samenleven is samen over-
leggen. Nog korter, zodat ik het goed kan onthouden en steeds 
kan toepassen: de regel luidt: ja, ja overleggen.

En dit gaan we nu duizend keer oefenen. In allerlei alledaagse 
situaties. En ik weet nu al: ik zal duizend keer overleggen. Ik weet 
ook: we zullen het niet altijd met elkaar eens worden; er zal ook 
wel eens geduwd worden. Zo bestrijd ik pesten, discriminatie en 
racisme. Een ander verhaal heb ik niet nodig. Wel verhalen met 
successen en mislukkingen. Want de regel: ‘ja, ja overleggen’ is 
makkelijk, maar het leven is moeilijk. En ons land wordt mooier.

Achteroverleunen in onszelf
Koester uw onzekerheid, schort uw oor-
deel op en neem irrationele signalen se-
rieus. Maar blijf tegelijkertijd deze ‘onder-
buikgevoelens’ wel onderzoeken.

De klinische blik van de uitvoerende am-
bachtelijke hulpverlener is een illustra-
tief voorbeeld van intuïtie. Het betreft de 
kunst om bij complexe levensbedreigen-
de situaties, waarin geen tijd te verliezen 
valt, uiterst ontspannen en tegelijkertijd 
heel efficiënt en effectief te werk te gaan. 
Intuïtie lijkt vooral gebaseerd op patroon-
herkenning (A.D. de Groot). De ermee 

samenhangende inzichten ontspringen in 
het actuele moment (Henri Bergson). Te-
gelijkertijd dient het individu de stelligheid 
van het dicterende rationele denken naar 
de achtergrond te plaatsen en zich tevens 
open te stellen voor omvangrijke informa-
tie uit ons veel ruimer onderbewuste.

Logische en theoretische kennis kunnen 

we middels rationeel denken nog wel 
enigszins naar boven halen, maar com-
plexe praktijkervaring, waarbij meerdere 
zintuigen zijn betrokken, krijgen we moei-
lijker aan de oppervlakte. Tegelijkertijd 
dient taciete, ingedaalde, kennis zich nog 
wel eens aan met een ‘bijzonder gevoel 
van ongemak’ via fysieke sensatie, emo-
tionele gewaarwordingen en illusionaire 
vervalsingen. Terwijl de ratio geneigd is 
om die belevingen als irreëel en irrationeel 
terzijde te schuiven, kunnen die percep-
ties ons juist van dienst zijn. Het kunnen 
belangrijke aanwijzingen zijn (bij tegen-

overdracht). Tevens zijn het hints om ons 
oordeel op te schorten en daardoor tot 
wijzere besluiten en effectiever gedrag te 
komen. Met ons rationele bewustzijn her-
kennen we eenvoudige patronen immers 
nog wel, maar bij het vergelijken van in-
gewikkelde meervoudig samengestelde 
patronen wordt het lastiger. Denk aan het 
zich gelijktijdig voordoen van patronen 

met licht, kleuren, geuren, smaak, geluid 
en gevoel. We dienen dan af te dalen in 
ons onderbewustzijn en det vermeende 
houvast van onze geprotocolleerde ratio 
los te laten.

Deze vaardigheden blijken sterk afhan-
kelijk van de persoonlijkheid (C.G. Jung), 
maar de beschouwende en meer obser-
verende houding, als een soort trance bij 
volle bewustzijn, kan ook getraind worden. 
Technieken als (geleide) meditatie, yoga 
en tai chi kunnen helpen dat almaar rede-
nerende brein te relativeren. Op een on-

bevooroordeelde manier al onze zintuigen 
tegelijkertijd en in combinatie met elkaar 
te activeren, levert soms wonderbaarlijke 
inzichten op. Dit onderhoud vergt bijna 
dagelijkse oefening.

Door Frans van der Lem

Van dichtbij heeft zij ervaren hoe het leven almaar gerekt kan worden, 
ook al wordt er geen kwaliteit toegevoegd.
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Filosofie aan de Keukentafel

Waarom ga ik op reis?
Ik: 	 Ben je wel eens op reis geweest?
Béla: 	 Ja.
Ik: 	 Waar naartoe?
Béla: 	 Naar… België.
Ik: 	 Wat ging je daar doen?
Béla: 	 Naar de grotten.
Ik: 	 Wat gebeurde daar in de grotten?
Béla: 	 Je zag stalactieten en stalagmieten.
Ik: 	 Jij vond het best spannend.
Béla: 	 Ik dacht: ‘Waar zijn we?’. Ik vond het heel erg leuk en ook 

spannend.
Ik: 	 Dacht je ook toen we die kleine steile trap af moesten: ik ga niet.
Béla: 	 Ik kon mijn ogen niet geloven.
Ik: 	 Oh ja?
Béla: 	 Ik voelde minder zuurstof. Ik kon minder goed ademen. Je voelde 

dat het heel koud was. 
Ik: 	 En hoe rook het daar?
Béla: 	 Naar stenen en water, heel vies.
Ik: 	 En hoorde je wat?
Béla: 	 Ja, ik dacht dat het een rat of een vleermuis was.
Ik:	 En toen je eenmaal beneden in de grot was, vond je het toen nog 

steeds spannend?
Béla: 	 Nee, want toen was ik eraan gewend.
Ik: 	 Toen we helemaal beneden waren, kwamen we in een soort zaal 

met een heel hoog plafond, weet je nog?
Béla: 	 Ja, dat vond ik heel raar, want als ik hier thuis naar boven kijk dan is 

het veel minder hoog. Ik vond het ook een soort van mooi.
Ik: 	 Toen gingen we met de lift weer naar boven. En toen stapten we 

weer naar buiten.
Béla: 	 Alsof je in een geheime wereld bent geweest. En weet je waar ik 

ook ben geweest?!
	 In het kasteel van La Roche en Ardenne! En daar zag ik Berthe. 
Ik: 	 Het spook van het kasteel.
Béla: 	 En ik ging ook op een hele lange klimreis.
Ik: 	 En dan kom je weer thuis en dan?
Béla: 	 Dan lijkt alles veel kleiner. 
Ik: 	 Haha. Dan wil je weer terug?
Béla: 	 Ja! Nee hoor grapje, hier voel ik me thuis. 
Ik: 	 Op reis is spannend, en thuis is het fijn.

Béla (6 jaar) en zijn moeder Claudia (44 
jaar, filosoof en communicatiespecialist) 
voeren een klein gesprek over grote 
onderwerpen.

“Ik kon mijn ogen niet geloven.”
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Boekrecensie 
De toekomst van het sterven   Marli Huijer 
Uitgeverij Pluim/De Groene Amsterdammer, 2022

Marli Huijer werpt met haar essay de knuppel in het hoenderhok. Zij confron-
teert ons met onze ingebakken neiging om weg te kijken van de dood. Der-
gelijk kortetermijndenken is funest, want we komen er toch allemaal een keer 
voor te staan. Behalve dat wijzelf en onze naasten er dan door overvallen zullen 
worden, wordt het ook maatschappelijk een groot probleem. 

Uiteraard komt het gedachtegoed van de Griekse filosofen aan bod. Huijer is 
tenslotte filosoof. En de hang aan het leven is van alle tijden. Maar Huijer heeft 
als arts ook aan het bed gestaan. Van dichtbij heeft zij ervaren hoe het leven 
almaar gerekt kan worden, ook al wordt er geen kwaliteit toegevoegd. Behal-
ve dat die extra levensjaren en tegelijkertijd toenemende invalidering weinig 
zinvol zullen zijn voor betrokken patiënten en hun directe omgeving, schuren 
de gevolgen van dit ‘wegkijken’ tegen de zorgcapaciteit. Sociologisch gezien 
blijkt door het gestaag dalende geboortecijfer en de toenemende verlenging 
van de levensduur (tot ver boven de 85 met veelal een ontwikkelend klachten-
patroon en fysieke beperkingen vanaf ongeveer ons 75e levensjaar) komen 
we als maatschappij vitaal personeel tekort om die vergrijzende en afhankelijk 
wordende oudere bevolking te verzorgen en te begeleiden. 

Deze werkelijkheid staat tevens in schril contrast met de wijdverbreide veron-
derstelling van een ‘rechthoekig leven’. Grafisch beschouwd, een rechte lijn 
tussen gezond geboren worden, zonder complicaties te leven en op hoge leef-
tijd in huiselijke omgeving - en alle vrijheid - ineens pijnloos uit het leven te 
stappen. En ook nog dat de overheid middels het medisch bedrijf daar zonder 
meer aan tegemoet zal komen. 

Het is een illusie. Want in praktijk blijkt twee derde van de Nederlandse be-
volking na aanvankelijk allerlei levensverlengende maatregelen doorstaan te 
hebben, uiteindelijk te overlijden in het ziekenhuis of verpleeghuis. 

Het taboe op sterven en wegkijken van de dood leidt tot ongewenste hos-
pitalisatie en verwaarlozing, want de meesten van ons zullen na een serie 
invaliderende maatregelen komen te overlijden in onderbemande zieken- en 
verpleeghuizen. En dat gebeurt ook nog in eenzaamheid. Hoogbejaarden ma-
ken immers veelal geen deel meer uit van netwerken van warm-betrokken 
familieverbanden. 

Het aandringen van overheid en de medisch-verpleegkundige sector om meer 
mantelzorgers in te zetten, zal geen soelaas bieden. Die zijn er gewoon niet. In 
ieder geval niet genoeg om roostertechnisch zorgafhankelijke ouderen ade-
quaat te kunnen verzorgen en te begeleiden. Uit meerdere illustratieve voor-
beelden blijken daar per te verzorgen individu twaalf ondersteunende perso-
nen voor nodig te zijn.

Door Frans van der Lem

Seneca komt aan het woord: 

“Hij is dankbaar dat de mens altijd zelf een einde 
aan het leven kan maken en dat niemand in het 
leven vastgehouden kan worden als hij dat zelf 
niet wil.”

Zijn woorden sluiten helaas niet aan bij onze ac-
tualiteit met de impliciete sociale, culturele en ju-
ridische druk waardoor levens almaar verlengd 
worden. 

Samen met Marli Huijer zou ik willen aandringen 
om daar eens goed over na te denken.

Het taboe op sterven en wegkijken 
van de dood leidt tot ongewenste 
hospitalisatie en verwaarlozing.
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Boekrecensie 
Leven toevoegen aan de dagen   Sander de Hosson en Els Quaegebeur
Van slechtnieuwsgesprek tot de laatste adem en rouw – hoe een stervensproces verloopt

Uitgeverij De Arbeiderspers, 2023

Leven toevoegen aan de dagen is een indrukwekkend en actueel boek dat 
ons laat zien hoe een stervensproces kan verlopen en hoe we daar als zorg-
verleners, naasten en patiënten mee om kunnen gaan. Het confronteert ook 
met hoe het mis kan gaan. Sander de Hosson en Els Quaegebeur nemen ons 
mee in de wereld van de palliatieve zorg, met aansprekende en ontroerende 
patiëntverhalen. Ze laten zien hoe belangrijk het is om aandacht te hebben 
voor de wensen, behoeften en emoties van de patiënt, en om samen te zoeken 
naar de beste kwaliteit van leven en sterven. Ze gaan in op de uitdagingen en 
dilemma’s waar arts en patiënt voor staan, zoals het voeren van slechtnieuws-
gesprekken, het beslissen over behandelingen, het omgaan met pijn en symp-
tomen, het regelen van zorg en ondersteuning, het kiezen voor euthanasie of 
palliatieve sedatie, en het rouwen na het overlijden.

Het boek is helder en openhartig geschreven. Naast de vele illustratieve prak-
tijkvoorbeelden komt ook de theorie aan bod. Mijn uitgebreide verpleegkundi-
ge ervaring kreeg daarmee – aangevuld met nieuwe inzichten – een flinke op-
frisbeurt. De bundel is geen handleiding of receptenboek, maar een persoonlijk 
verhaal dat aanzet tot reflectie en dialoog. 

Sanders allergie voor de term ‘uitbehandeld’ is mij uit het hart gegrepen. “Dat is 
pas van toepassing na het uitblazen van de laatste adem.” Waarschijnlijk heeft 
de vereenzamende patiënt die niet te genezen is, ons nog veel harder nodig. 

Regelmatig werd ik ook herinnerd aan mijn Sociale Academietijd met de gort-
droge ‘Gespreksmodellen van A. Vrolijk’. In tegenstelling daarmee verdienen 
Sanders verhelderende slechtnieuwsgesprekken – met gebruikmaking van de 
stilte – een ereplaats in de galerij van goed hulpverlenerschap. Hoe hij ‘het 
beest in de bek durft te kijken’ is bijna bemoedigend.

Het boek is een aanrader voor iedereen die te maken heeft - of krijgt - met 
palliatieve zorg en die – naast de lichamelijke zorg – geïnteresseerd is in de 
sociale, psychologische, ethische en spirituele aspecten van het levenseinde, 
ook in multiculturele context. Onze bekende ‘Hollandse directheid’ mag op zo’n 
cruciaal moment soms immers best ‘een tandje minder’.

Door Frans van der Lem

Sanders allergie voor 
de term ‘uitbehandeld’ 
is mij uit het hart 
gegrepen. “Dat is pas 
van toepassing na 
het uitblazen van de 
laatste adem.”

Onderweg naar de redactievergadering, lag het boek mij aan te staren in het boekenstalletje van Utrecht CS. Alsof het zo moest zijn. 
Ik had al beloofd 'De toekomst van het sterven' van Marli Huijer te recenseren. De bundels sluiten mooi bij elkaar aan.
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Vanuit mijn verblijf in het oude al-An-
dalus, het tegenwoordige Spanje, ben ik 
geïntresseerd geraakt in en gefacineerd 
geraakt door dede Arabische, Moorse in-
vloed op ‘ons Westen’. Dat gaat over we-
tenschap, filosofie, kunst, maar zeker ook 
over taal. Daar wil ik het in deze column 
over hebben.

Dat gaat dan over Arabische leenwoor-
den in de Nederlandse taal. En die gaan 
best ver. Marlies Philippa schreef er een 
leuk boekje over, met als titel: ‘Koffie, kaf-
fer en katoen’. Eeuwenlang heeft het Ara-
bisch invloed uitgeoefend op Europese 
talen, ook op het Nederlands. Historiek 
stelde een top 50 samen van de mooiste 
en meest verrassende Arabische leen-
woorden in de Nederlandse taal.

Veel Arabische woorden zijn via de kruis-
tochten in de Nederlandse taal terechtge-

COLUMN 

De wereld om me heen … 
is Arabischer dan je denkt!

Door Rudi Holzhauer

Bronnen
•	 Marlies Philippa, Koffie, kaffer en katoen, 1e druk Thomas Rap, Amsterdam 1991; 2e druk Bulaaq,  

Amsterdam, 2008
•	 Historiek.net, Top 50 Arabische woorden in het Nederlands. 

https://historiek.net/top-50-arabische-woorden-in-het-nederlands/63173/ 

komen, suiker bijvoorbeeld. Scheepvaart 
en handel in voedselproducten zoals kof-
fie, limoen, aubergine, spinazie, andijvie en 
abrikoos speelden ook een rol. Opvallend 
is de hoeveelheid Nederlandse woorden 
beginnend met ‘al-’. In het Arabisch is ‘al’ 
een lidwoord. Denk aan woorden als alco-
hol, albatros, alchemie, algebra, algoritme 
of almanak.

Koffie is ontleend aan het Arabische ‘qah-
wa’, dat in het begin de betekenis ‘wijn’ 
had. De Arabieren kwamen in de Ethio-
pische provincie Kaffa in aanraking met 
koffie. Omdat deze drank ook een op-
wekkend effect heeft, associeerden zij de 
drank met wijn en gaven het goedje die-
zelfde naam. In de tijd van het Osmaanse 
Rijk werd het woord in het Turks bekend. 
Koffie raakte in de zestiende eeuw in de 
Europese talen bekend door verhalen van 
ontdekkingsreizigers. Of heeft u liever 
mokka? Een koffiearoma, vernoemd naar 
de havenstad Al-Muķā in Jemen, van-
waar uitstekende Arabische koffie werd 
verscheept. In meerdere talen is een spe-
ciaal soort koffie naar deze havenplaats 
genoemd: Frans ‘moka’, Engels ‘mocha’, 
Duits ‘Mokka’.

En wat doen we in de koffie? Precies: sui-
ker, afkomstig van het Arabische ‘sukkar’, 
dat weer is afgeleid van het Sanskriet 
‘sarkarā’. De kruisvaarders waren in de 
twaalfde eeuw de eerste Europeanen die 
suiker meenamen uit het Midden-Oosten. 
Via Italiaanse havens kwam het woord in 
bijvoorbeeld het Italiaans terecht als zuc-
caro, in het Nederlands kennen we het 
zoete product als suiker.

Veel groenten en kruiden begonnen in 
onze middeleeuwen als geneesmidde-
len. De geneesheren leerden de spinazie 
kennen in al-Andalus. In het klassiek Ara-
bisch is het ‘isbanaach’ verbasterd naar 
‘isbinaach’. Naar het latijn werd dat ‘spina-
chium’ of ‘spinarchium’. Spaans ‘espinaca’ 
werd in het Frans ‘espinache’. En dat werd 
onze spinazie. Dragon komt via het Grieks 
van het Arabische ‘tarchoen’; karwij van 
‘karawiya’; komijn van ‘kammoen’; kapper-
tjes van ‘kabbar’. Ook voor sesam, saffraan 
en kurkuma zijn zulke herleidingen aan te 
wijzen. Neem gerust een sorbet toe, een 
ijsdrank, verfrissende vloeistof. Ontleend 
aan het Arabische ‘šurba(t)’, ‘šarba(t)’ wat 
‘drank’ betekent. Ook het Nederlandse 
stroop is aan dit woord ontleend.

Uit de handel komen het cijfer 0 (‘sifr’; nul, 
leeg, onbetekenend; best handig reke-
nen na die Romeinse cijfers), de cheque 
(‘sakk’; contract) en het magazijn (‘mach-
zan’). En van oorsprong zeemanstermen 
zoals sjorren (‘djarra’; nee, dat is dus niet 
Fries) en averij (‘awaar’, beschadiging).

Ik verwijs u verder graag naar de bronnen 
hieronder. De woordenlijst is ‘eindeloos’. 
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Denken in het donker met Richard
Linklater
Katrien Schaubroeck (red.)

‘In vier inspirerende essays […] verweven
evenzoveel auteurs filmische observaties,
filosofische concepten en persoonlijke
ervaringen tot een toegankelijk verhaal.’
- Hanne Schelstraete,Humbug

Denken in het donker met Andrej
Tarkovski
Rob van Gerwen (red.)

‘Ik wil films maken zonder retorische of
propagandistische strekking, films die de
toeschouwer de gelegenheid bieden tot
een intieme ervaring.’
- Andrej Tarkovski

96 blz. | € 12,50 100 blz. | € 12,50

Ook regisseurs filosoferen. Ontdek hoe in de serie ‘Denken in het donker’.
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