
“Er is slechts één 
weg naar geluk en 

dat is ophouden met 
je zorgen maken over 
dingen waar je geen 

invloed op hebt.”
Epictetus, Romeins stoïcijns 

filosoof (50-130 AD)

JAARGANG 29
NUMMER 4

DECEMBER 2023

Vrienden
MAGAZINE
        ISVW VRIENDEN



Inhoudsopgave
Vriendenmagazine nr. 4 - december 2023  ‘De ondraaglijke lichtheid van ons bestaan’

Van de Voorzitter                                                                                          3
Agenda Activiteiten                                                                                       4
Nieuw Sociaal Contract                                                                                  5
Filosoferen met kinderen                                                                                 7
Mensen van de ISVW                                                                             8 - 11
Beeldrapportage Rosemarijn                                                                           12
Filosofie aan de keukentafel                                                                            13
Schrijfdialoog 2023                                                                               14 - 15
Nieuwe Vrienden                                                                                         18
ISVW Vriendenleesclub                                                                                20
Filosofische cafés                                                                                22 - 23
Column Rudi Holzhauer                                                                                24
Lexicon                                                                                                    25
Zinrijke beelden                                                                                          26
Summerschools ISVW                                                                          28 - 29
Kerstnacht gedicht                                                                                      30
Colofon                                                                                                    32

2

https://verenigingfilosofischepraktijk.nl/activiteiten/lijst/?tribe-bar-date=2022-10-13


2023 loopt weer bijna ten einde  Afgelopen zondag hadden we het laatste filosofische 
café van dit jaar  Hierin gaf Kamel Essabane ons een boeiende lezing over de filosofie 
van Ibn Rushd  Deze interessante filosoof leefde in de twaalfde eeuw in Al-Andalus op 
het Iberisch schiereiland, toen dit gebied nog Arabisch was  Ibn Rushd kennen wij in 
het westen als Averroës  Hij was belangrijk door zijn commentaren op Aristoteles, die 
door de vertaalcentra in met name Toledo in het Latijn werden vertaald en van daar 
verspreid naar de westerse kenniscentra, veelal kloosters  Een heel bijzondere kennis-
making met deze filosofische wereld, die voor velen van ons onbekend terrein is  

Voorafgaand aan het café was een extra ingelaste algemene ledenvergadering  Hierin 
werd de stand van zaken over het vernieuwde Filosofenpad gepresenteerd  De aanwe-
zige leden reageerden positief op de plannen en waren verheugd over de vorderingen  
De vergadering eindigde met het unaniem genomen besluit dat het bestuur het man-
daat heeft om op basis van de gepresenteerde begroting de vernieuwing van het Filo-
sofenpad af te ronden  De officiële presentatie zal op de dag van de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering in juni 2024 plaatsvinden 

We kunnen terugkijken op een bijzonder jaar, waarin weer veel gebeurd is  Veel boei-
ende cafés, met als hoogtepunt de succesvolle Vriendendag over Japan en oosterse 
filosofie, die we in mei georganiseerd hadden, met maar liefst zo’n 150 deelnemers  
We mogen trots zijn op het groeiend aantal deelnemers aan onze filosofische cafés  
Soms hebben we zelfs een volle Van Eedenzaal, die een capaciteit heeft van circa 150 
mensen! Dit jaar is weer een viertal Vriendenmagazines gepubliceerd, goed gevuld 
met interessante bijdragen van leden, verslagen van cursussen en van cafés; recensies 
van boeken en van evenementen die wij gesponsord hebben  Ook hebben we weer 
een aantal subsidieaanvragen ontvangen  De leden van de adviescommissie hebben 
deze weer zorgvuldig beoordeeld en een gewogen advies daarover uitgebracht  Door 
al deze activiteiten zijn we niet alleen een van de grootste filosofieverenigingen in Ne-
derland, maar ook een van de actiefste! Door ons subsidieprogramma zijn we boven-
dien een belangrijke sponsor van activiteiten binnen het domein van de filosofie, die 
door ander organisaties worden gehouden 

Alle activiteiten zijn georganiseerd door leden van de Vrienden, die zich als vrijwilliger 
hebben ingezet om onze vereniging te laten bloeien  Als bestuur willen we alle com-
missie- en redactieleden enorm bedanken voor hun inzet en feliciteren met wat er 
bereikt is  

Ook een speciaal woord van dank aan Sanne Rombouts, die de afgelopen anderhalf 
jaar onze ondersteuningsmedewerker was en haar rol heeft overgedragen aan Els Bijs-
terbosch  Zoals ik in mijn dankwoordje tijdens het laatste café al zei, was Sanne in haar 
werk meer dan waar wij op hadden gehoopt  Gelukkig hebben we haar nog kunnen 
‘binden’ aan de afronding van het Filosofenpad 

Wij wensen alle leden en lezers van dit magazine heel fijne feestdagen  Wij hopen ie-
dereen het komend jaar weer te ontmoeten  Bij een van de cafés of bij een van de vele 
andere gelegenheden  Die staan voor komend jaar weer volop in de steigers!

Door Fred Ahsmann 

Van de voorzitter
Een boeiend jaar

3 VRIENDENMAGAZINE    NUMMER 4    DECEMBER 2023



Agenda 
Vrienden Activiteiten en Cafés 2024

DATA VRIENDEN ACTIVITEITEN EN CAFÉS

Zondag 21 januari 2024 15-17 uur Michel Dijkstra geeft een lezing over zijn nieuwe boek ‘Japanse filosofie  De 
denkweg van verfijning en verbinding’  Met Okinawaanse muziek van Fumiko 
Miura 

Zondag 18 februari 2024 15-17 uur Filmcafé met de film Paris, Texas van Wim Wenders  We gaan in op de vraag 
in welke mate het medium film aanleiding geeft tot filosofische verdieping  Met 
inleiding en gespreksleiding door Dick Keijzer en Fred Ahsmann  

Zondag 17 maart 2024 15-17 uur Marthe Kerkwijk geeft een lezing over het gedachtegoed van Clara Wichmann 
over het recht tot straffen n a v  haar onlangs verschenen boek ‘Het recht tot 
straffen hebben we niet ’

Zondag 31 maart 2024 Uiterste datum voor het indienen van subsidieaanvragen voor uitzonderlijke 
initiatieven op het gebied van de publieksfilosofie 

13-21 april 2024 Week van de Kinderfilosofie met als thema ‘Is chaos erg?’ 

Zondag 21 april 2024 15-17 uur Thijs Lijster geeft een lezing over zijn boek ‘Wat we gemeen hebben, een filo-
sofie van de meenten’ 

Zondag 12 mei 2024 15-17 uur Onder voorbehoud: Erno Eskens geeft samen met vertaler Roek Vermeulen 
een lezing over het boek Handboek Logica van Carolyne van Lynden 

Zondag 9 juni 2024 13 30-17 uur Algemene ledenvergadering om 13 30 uur  Filosofisch café vanaf 15 uur waarin 
het Filosofenpad geopend wordt 

Zondag 15 september 2024 15-17 uur Socratesbeker 2024  Presentatie door de schrijver van het winnende boek 

Zondag 20 oktober 2024 15-17 uur Grote prijsuitreiking van de Kitty van der Vliet Essaywedstrijd, voor jonge 
denkers  Martha Claeys licht in haar rol van juryvoorzitter het juryoordeel toe 
over de winnaar en de genomineerden  

Donderdag 31 oktober 2024 Uiterste datum voor het indienen van subsidieaanvragen voor uitzonderlijke 
initiatieven op het gebied van de publieksfilosofie 

Zondag 17 november 2024 15-17 uur Jan Bransen geeft een lezing over zijn nog te verschijnen boek 'En nu? De 
mens als bedreigde diersoort', dat gaat over klimaatfilosofie  

Zondag 1 december 2024 Besluit subsidieaanvragen najaar 2023 

Het programma van de filosofische cafés wordt samengesteld door de cafécommissie  Deze bestaat momenteel uit: Els Bijsterbosch, 
Dick Keijzer, Margreet de Zeeuw, Luc Meuwese, Seandy Achthoven, Eduard Heinerman, Fred Ahsmann en Rity van der Avoort  Deze 
commissie streeft naar variëteit en afwisseling in de onderwerpen en beoogt de relatie tussen belangstellenden in publieksfilosofie te 
verdiepen en te versterken  Wie graag wil meedenken over vorm en inhoud van de cafés, kan contact opnemen met een van de leden 
van de commissie  

     Tijdens ieder café is er een Kidscafé met Brenda Raa, zodat kinderen en kleinkinderen mee kunnen filosoferen!
     Cafés met een groene punt hebben een presentatie van een project dat door de Vrienden is gesubsidieerd 
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Boekrecensie 
Een nieuw sociaal contract    Pieter Omtzigt
Uitgeverij Prometheus, ISBN 9789044648058 (2021), 224 pagina’s 

Het manifest van Pieter Omtzigt heb ik op de kop getikt onderweg naar het 
redactieoverleg van dit Vriendenmagazine  Ik dacht aanvankelijk dat het een 
zeer recent boek was, maar de eerste druk blijkt toch alweer van februari 2021  
Op het moment dat ik mijn recensie schrijf, zijn de tweede kamerverkiezingen 
van 2023 nog niet geweest  Wanneer u dit verhaal leest, inmiddels wél  

Globaal beschouwd zou men Omtzigts verklaring kunnen ervaren als een soort 
kerstboodschap  Dat past dan mooi bij deze kersteditie van ons Vriendenma-
gazine  Minder nadruk op het egocentrische individu en het neoliberalisme, 
méér nadruk op het altruïsme en het gemeenschappelijke belang  En vooral 
mét wederkerigheid  Want die wederkerigheid vormt de verbinding in relaties, 
niet alleen particulier, maar ook tussen burgers en overheid  Dat betekent luis-
teren naar elkaar en wederzijds verantwoordelijkheid op zich nemen 

Omtzigt illustreert helder en legt zijn bevindingen onderbouwd uit  Vooral in 
concreet Nederlands, met korte en krachtige zinnen  Zo is het een toegankelijk 
boek geworden  Hij fileert haarfijn hoe het aan die wederkerigheid ontbroken 
heeft in bijvoorbeeld het toeslagenschandaal en de omgang met de gevolgen 
van de aardgaswinning in Groningen  Deze voorbeelden staan niet op zichzelf    

“Het gaat in ons land grondig mis,” schrijft hij  “Vanuit Den Haag wordt er te veel 
gestuurd op modeluitkomsten in plaats van op de werkelijkheid ” Vervolgens 
is er een overdaad aan voorlichters  In de praktijk wordt er een illusie in stand 
gehouden dat het in Nederland prima geregeld is, bijvoorbeeld binnen de trias 
politica  “Maar schijn bedriegt  Er zijn grote problemen met macht en tegen-
macht ” Wezenlijke denktanks om uitgewogen wetgeving en beleid te helpen 
ontwikkelen worden maar mondjesmaat geformeerd 

Omtzigts nieuwe sociaal contract is in zekere zin analoog aan eerdere om-
schrijvingen ervan, ook wel maatschappelijk contract (contrat social in het 
Frans) genoemd  Het gaat om een theoretische fundering van het staatsgezag, 
die vooral in de tijd van de Verlichting zeer geliefd was  De aanhangers van het 
sociaal contract nemen aan dat de mens in beginsel volstrekte vrijheid geniet,  
maar dat de bestaande onveiligheid hem evenwel noopte zich met zijn soort-
genoten tot een gemeenschap onder een overheidsgezag te verenigen  De 
leer komt voor bij Plato, de Griekse sofisten, Epicurus, middeleeuwse denkers 
zoals Manegold van Lautenbach en Nicolaas van Cusa, de zestiende-eeuw-
se hugenoten, Johannes Althusius, Richard Hooker, Hugo de Groot, Thomas 
Hobbes en John Locke  De grootste invloed op de praktijk is uitgegaan van de 
theorieën van Jean-Jacques Rousseau, ontwikkeld in zijn Contrat social (1762) 

Omtzigt bouwt dus voort op een rijke traditie, en haalt deze weer onder het 
stof vandaan  Net als eerder oud-minister van Sociale Zaken Lodewijk As-
scher, voormalig SCP-directeur Kim Putters, informateur Herman Tjeenk Wil-
link, VN-secretaris Antõnio Guterres en last but not least Frans Timmermans  
Daarbij moet ik ook denken aan ons filosofisch café eerder dit jaar met Erno 
Eskens over de Vrije Staatkundige Stellingen van Franciscus van den Enden 
(1602-1674), de leermeester van Spinoza  Hopelijk blijkt Pieter Omtzigt uitein-
delijk een beter lot beschoren 

Door Frans van der Lem

Omtzigt illustreert 
helder en legt 
zijn bevindingen 
onderbouwd uit. 
Vooral in concreet 
Nederlands, met 
korte en krachtige 
zinnen. 
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Centrum Kinderfilosofie 
Wie deelt, vermenigvuldigt
     
Sinds april 2023 staat de nieuwe website van Centrum Kinderfilosofie online  
Dankzij de subsidiëring van de Vrienden van de ISVW, hebben kinderfilosofen 
en opleiders in kinderfilosofie een plek op www kinderfilosofie nl  Ze zijn hier 
vindbaar voor opdrachtgevers en iedereen die een opleiding wil volgen  Te-
gelijkertijd kunnen we netwerkbijeenkomsten via de website aanbieden, met 
bijbehorend betalingssysteem  De vrijwilligers achter het Centrum hebben nu 
tijd en ruimte om bijeenkomsten te plannen en regionetwerken op te zetten  

We kunnen tevreden zijn met de eerste resultaten: twintig kinderfilosofen staan 
op de kaart met hun persoonlijk profiel  Sommigen kregen al opdrachten via de 
site! Zes opleidingen profileren zich, waardoor er genoeg keuze is voor ieder-
een die wil leren filosoferen  Tenslotte kunnen we netwerkbijeenkomsten gratis 
aanbieden, doordat je je kunt aansluiten bij het Centrum  

De netwerkbijeenkomsten worden goed bezocht en deelnemers mogen een 
gast meenemen  Het zijn inspirerende gelegenheden waarbij kinderfilosofen 
en geïnteresseerden elkaar ontmoeten rond interessante thema’s  De eerst-
volgende heet Filosoferen op z’n kop, waarbij Ilse Daems ons laat ontdekken 
hoe je op andere manieren dan het filosofisch gesprek met kinderen kunt filo-
soferen  Tenslotte zijn we erg verheugd met de komst van Pieter Mostert, die 
een tweedaagse masterclass geeft  Onder leiding van deze grondlegger en 
voorvechter van de kinderfilosofie onderzoeken we de vraag hoe je als kinder-
filosoof uniek bent èn een van vele  

Wat Centrum Kinderfilosofie betreft is dit een vraag die we onszelf steeds op-
nieuw stellen  Wat gaat er goed? Waaraan is behoefte en wat kan er beter? 
Op deze manier evalueren we nu de Dag van de Kinderfilosofie van 11 novem-
ber  Wat vaststaat is dat er weer zoveel prachtige inzendingen binnenkwamen 

Aankondiging
Kinderfilosofie in het 
Vriendenmagazine
Vanaf maart 2024 is er een hele pagina in 
ons Vriendenmagazine beschikbaar voor 
de kinderfilosofie  Filosoferen met kinde-
ren en jongeren staat steeds meer in de 
belangstelling, net als de Week van de Kin-
derfilosofie  De Vrienden subsidiëren daar-
naast een beroepsopleiding Kinderen- en 
jongerenfilosofie bij de ISVW 

Het leek de VM-redactie daarom een goed 
idee om hier aandacht aan te besteden  
Op deze pagina vind je vanaf maart 2024 
informatie over ontwikkelingen in het vak, 
activiteiten, informatie over de Week van 
de Kinderfilosofie, bijdragen van kinderen 
en jongeren en andere wetenswaardighe-
den 

Contactpersoon is:
Hidde de Blouw
Redacteur VM
Isvwhdb@gmail com

Door Paulien Hilbrink
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Filosoferen met kinderen

Wat is Kerst?
7e-groepers denken na over de vraag: 
‘Wat is Kerst?’
Met 7e-groepers filosofeerde ik op een Christelijke Montessorischool 
over Kerst  De kinderen vroeg ik om te beginnen de vraag 'wat is kerst?’ 
te beantwoorden met een eigen ervaring van hun meest ultieme kerst-
moment  De voorbeelden varieerden van 'de geboorte van Jezus’, 'bij de 
kerstboom thuis' tot 'toen ik in Brussel op de kerstmarkt was’  Er werd 
opgemerkt dat het voorbeeld van de geboorte van Jezus wel lastig was, 
want dat was heel lang geleden en daar kon je toch niet bij zijn ge-
weest? De voorbeeldgever vertelde dat het ging om de gedáchte aan 
de geboorte van Jezus, dát was kerst  

Vervolgens legden de kinderen alle voorbeelden in de volgorde van 
'meest kerst’ tot 'minst kerst’  Deze oefening doe ik vaker met andere 
begrippen, waarbij kinderen zich ook kunnen verplaatsen in de voor-
beelden van anderen  Deze keer bleek het lastig het eigen voorbeeld 
van kerst los te laten, dus beurtelings werden de eigen voorbeelden 
bovenaan gelegd, wel met een argument waarom dat heel erg 'kerst’ 
was 

Tijdens het gesprek dat volgde werd duidelijk dat er drie elementen zijn 
van kerst die alle kinderen belangrijk vinden: een kerstboom (met stip 
op nummer 1), samen zijn met familie -al dan niet met eten- en gezellig-
heid  Nadat hier gedachten over waren uitgewisseld vroeg ik om kerst 
nogmaals te omschrijven, denkend aan waar we vanuit de ervaringen 
over hadden gesproken, maar dan alsof het voor een woordenboek 
bedoeld was  De omschrijvingen gingen vooral over het herdenken van 
de geboorte van Jezus en: "kerst is vrede, samen zijn, kerstboom en 
familie" 

is chaos 
   erg

13 t/m 21 april

2024

?

voor de Berrie Heesenprijs die deze dag is uitge-
reikt  Naast een vakjury reikte een kinderjury een 
prijs uit voor het beste initiatief om kinderfilosofie 
te bevorderen  Het was een dag om trots te zijn 
op hoever we zijn gekomen met de kinderfiloso-
fie in Nederland en Vlaanderen en een moment 
om vooruit te kijken naar wat mogelijk is! Dank-
zij donaties als die van de Vrienden van de ISVW, 
kunnen we steeds mooiere stappen zetten en ver-
bindingen maken!

info@kinderfilosofie nl
www kinderfilosofie nl 

Door Marianne Scheeper
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Harde en zachte horeca
“Ik woon heerlijk in Harderwijk  In een hoekhuis dichtbij de stad, 
het bos en het water  Zo’n tien jaar geleden heb ik gewoon bij de 
ISVW gesolliciteerd en kwam in gesprek met Chantal en Diana  
Het klikte meteen en ik ben hier nog steeds  Voorheen werkte 
ik veel in de ‘harde’ horeca  Ik bedoel daar de grote hotelketens 
mee die flink inzetten op sales en werving van gasten en op-
drachtgevers  De ISVW is een ander soort horeca  Ik geef toe, 
vaak is het hard werken geblazen, maar er kijkt hier niemand op 
mijn vingers  Het is een platte organisatie en er heerst een fijne 
werksfeer  Veel collega’s hebben bovendien een lang dienstver-
band  Dat is best uniek in de horeca, waar het verloop immers 
groot is en mensen snel weer ergens anders naartoe gaan 

Marion is zo’n zes jaar geleden mijn collega geworden bij re-

serveringen en we kunnen heel goed met elkaar opschieten  Zij 
weet bijna alles van mij  Voor mij is de werkweek van maandag 
tot donderdag, Marion is op woensdag vrij  We zijn een echt 

Irene de Wild (1972) woont in Harderwijk samen 
met haar zoontje Raoul van zeven jaar. Ze werkt 
op de ISVW samen met Marion. Samen zijn zij 
verantwoordelijk voor alle groepsreserveringen. Irenes 
achtergrond behelst de hotelschool en een schat aan 
ervaring in de horeca. Ze heeft ook een eigen hotel-
restaurant gehad in Wijk bij Duurstede. Irene werkt al 
ruim tien jaar bij de ISVW. Ze houdt van mountainbiken 
en hardlopen en komt daar te weinig aan toe.

Mensen van de ISVW 

   Irene de Wild
   reserveringen

Door Rity van der Avoort 
Foto Erwin van Aalst

Het Vriendenmagazine van september ging van start met een nieuwe rubriek onder de naam ‘Mensen van de ISVW’. Iedereen die 
een cursus volgt kent natuurlijk de docent die voor de klas staat, maar wie weet hoe de serveerster heet of kent de naam van de 
receptioniste? Weet je wie de kamer deze dag heeft schoongemaakt? Of wie de ober of keukenhulp is? We willen in deze rubriek nu 
eens al die mensen in het zonnetje zetten die helpen om een cursus bij de ISVW zo aangenaam mogelijk te maken. Natuurlijk zijn 
dat er veel! Deze keer is Irene de Wild van reserveringen aan de beurt om beter te leren kennen.

Ik vind het belangrijk dat een 
gast zich gekend voelt. Dat we 
ze kennen en vertrouwd met 
elkaar worden.
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Voorheen werkte ik veel in 
de ‘harde’ horeca. Ik bedoel 
daarmee de bedrijven die flink 
inzetten op sales en werving 
van gasten en opdrachtgevers. 
De ISVW is een ander soort 
horeca.

team  Als ik vroeger een week vakantie had gehad, dan kwam 
ik terug op mijn werkplek en vond een overvolle mailbox  Hier 
hebben we dat niet omdat we een algemene mailbox hebben 
voor reserveringen  Dus als ik een weekje met vakantie ga en ik 
kom weer terug, dan ga ik gewoon verder waar Marion is geble-
ven  De flexibiliteit hier vind ik ook heerlijk  Als ik een dag vrij wil 
zijn of een extra dag nodig heb doet Diana nooit moeilijk, dat is 
goud waard!

De coronatijd was natuurlijk lastig hier  Jos, van de bediening, 
heeft toen zo ongeveer alles geschilderd  Persoonlijk heb ik er 
heel eerlijk gezegd niet zoveel last van gehad omdat Raoul toen 
pas vier jaar was en hij thuis geen online les kreeg  Hij is een 
cadeautje, die kleine man  Ik maakte knutselwerkjes met hem en 
die tijd is me dierbaar geweest  Zakelijk gezien was het natuurlijk 
een ander verhaal, maar we zijn er met elkaar goed doorheen 
gekomen  

November is hier de drukste maand, nu ook, dan gaan we in 
de zesde versnelling  Ik hou daarvan  En dan zo’n locatie om te 
werken, kijk dan (wijst naar buiten)  We kunnen hier op het Land-
goed, als we willen, lekker buiten lunchen of heerlijk wandelen  
Met de hond van Ruud, van de Technische Dienst: hij heeft een 
hele lieve hond Zumi, een Akita  Ze is hier vaak, al vanaf dat ze 
een pup was! Alleen ons kantoortje… daar moeten we nog iets 
aan doen! (lacht)

Ik hou helemaal niet van conflicten  Het mensen naar de zin ma-
ken, dát hoort meer bij mij  Contact met gasten vind ik om die re-
den erg leuk  Vanaf het eerste moment van interesse in de ISVW 
bouwen we een relatie met hen op  Ik vind het belangrijk dat een 
gast zich gehoord voelt  Dat we ze kennen en vertrouwd met el-
kaar worden  Bij vaste gasten weet ik gelijk hoe hun bijeenkomst 
gepland staat, de reservering gaat dan snel en soepel  We ken-
nen elkaar per slot van rekening! Veel gasten komen geregeld 
terug, het Landgoed verkoopt zichzelf; het is een fijne plek, we 
doen dan ook eigenlijk weinig aan harde sales  

Met Marthe stemmen we natuurlijk alle filosofiecursussen af  
Vlak voordat de programmakrant uitkomt kijken we of alle re-
serveringen kloppen  We kunnen ons immers geen dubbelboe-
kingen permitteren  De collega’s van de ISVW-receptie regelen 
verder de ISVW-cursussen en particuliere reserveringen  Marion 

en ik doen de groeps- en bedrijfsboekingen  Met de receptie 
samen vormen we dus het team reserveringen ”

Het is zoals het is
“Ervaringen in mijn leven hebben ervoor gezorgd dat ik nu an-
ders met dingen omga dan eerder  Neem bijvoorbeeld het in 
de file staan op de A28  Wat een drama is dat, werkelijk! Van 
Harderwijk naar Leusden staan dagelijks files en ik heb er zo’n 
hekel aan  Vroeger ergerde ik me echt mateloos in de auto als 
ik er weer eens een uur of langer over deed  Raoul moest, als ik 
dan thuiskwam, bijna alweer naar bed en de tijd met hem is me 
gewoon heel dierbaar  Toen dacht ik: oplossen kan ik de files 
niet maar in overleg met Diana en Chantal ben ik toen andere 
diensten gaan werken waardoor ik niet meer iedere rit vaststa  
En als het dan wel zo is, wat helaas nog té vaak gebeurt, zet ik 
een gezellig muziekje aan en probeer dan te relativeren door te 
denken: ik ben niet betrokken bij dat ongeluk, heb geen pech 
met mijn auto… Ik denk nu vaker ‘het is zoals het is’  

Nee, collega’s weten hier niet alles van mij en dat wil ik graag 
zo houden (lacht)  Grappige vraag stel je trouwens  Nou, wat ze 
niet weten is dat ik jou, Rity, vroeger aerobics-les heb gegeven 
in Hoogland  Of dat de ISVW een eigen uitgeverij heeft die de 
boeken laat drukken bij Drukkerij Wilco, waar mijn vader vijftig 
jaar gewerkt heeft, ook als directeur  Toch wat onthullingen dus  

Nee, ik heb geen filosofiecursus gevolgd hier  Gek wel eigenlijk 
als ik er zo over nadenk  Ik heb wel een paar filosofische uitspra-
ken opgezocht  Deze twee vind ik mooi: “Geluk is het hoogste 
doel in het leven” van Plato  En “Opvoeden is een kwestie van 
liefde, geduld en wijsheid  De laatste twee groeien waar de eer-
ste heerst!” van Jan Ligthart 

Ik nomineer Jeroen van Eijkelenborg, van de bediening, voor het 
volgende interview ”

Ervaringen in mijn leven zorgen 
ervoor dat ik nu anders met 
dingen omga dan eerder. Neem 
bijvoorbeeld het in de file staan 
op de A28. Wat een drama is 
dat!
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Ik ben een echt nachtmens
“Stel je vraag maar  Je mag alles van me weten  Waar ik geboren 
ben? Ik ben geboren in Croydon, dat ligt in de provincie Victoria, 
Australië  Toen ik bijna twee was werd ik ernstig ziek  Ik ben toen 
met mijn moeder terug naar Nederland gegaan  Mijn vader kwam 
later  Hij was aannemer en had nog wat klussen af te ronden  Mijn 
moeder is trouwens een Arnhemse en mijn vader een echte Ha-
genees  Wij zijn daarna met ons gezin in Nederland gebleven  Het 
werd er niet rustiger op want ik ben daarna nog wel veel verhuisd  In 
mijn jonge jaren heb ik veel agressie meegemaakt, geen gelukkige 
jeugd zeg maar  Mijn vader was een grote sterke kerel, met dorst en 
nogal losse handen  Dat werd zo erg dat mijn moeder een poging 
heeft gedaan om uit het leven te stappen  In mijn jonge jaren zocht 
ik het daarom vaak buitenshuis  Daar kom je dan in aanraking met 
wat je criminele types zou kunnen noemen  Van het type dat de 
laatste jaren in Amsterdam in het nieuws is 

Op een zeker moment word je zelf ouder, groei je groter en dan 

bereik je een grens  Wat ik uit die periode en uit de omgang met 
criminele types wel heb geleerd is dat het goed is om je mond te 
houden  Niet ‘snitchen’  

Mijn ongelukkige jeugd heeft me zeker een les geleerd  Ik had na 
die levensfase namelijk besloten dat ik mijn kinderen wél een ge-
lukkige jeugd wilde geven  Ik ben niet zoals mijn vader geworden  
Wat mijzelf is overkomen heb ik niet doorgegeven  Ervaringen van 
toen gebruik ik nu als nachtportier  Ik ben voor niemand bang  Mijn 
mond houden hoef ik nu niet meer, die tijd is voorbij  Ik maak hier 
graag een praatje met mensen  Iedereen heeft wel een verhaal 
te vertellen  En het helpt om mensen die te gast zijn bij de ISVW 
op hun gemak te stellen  Werken voor de ISVW geeft ook vrijheid  
Naast mijn taak als nachtportier help ik graag bij het voorbereiden 
van de zalen samen met Jeroen, het klaarzetten van het ontbijt sa-
men met Ayse, of bij het opruimen  Voor mij zijn deze activiteiten 
een mooie aanvulling op mijn werk ”

Mensen van de ISVW 

          Michael Visser
          nachtportier

Door Rity van der Avoort 
Foto Erwin van Aalst

In de rubriek 'Mensen van de ISVW' in dit magazine een tweede interview. Hier is Michael Visser, de nachtportier, aan de beurt om 
beter te leren kennen. De meesten kennen hem trouwens als Mike. 

Michael Visser (1968) woont in Baarn samen met 
twee dochters: Romy (22) en Sharon (24). Sharon 

gaat binnenkort uit huis. Zijn derde dochter Marcha 
(30) heeft al enige tijd een eigen huis. Mike werkt 

voor de ISVW als nachtportier. Hij zorgt ervoor dat de 
gasten van het landgoed een rustige nacht hebben. 
Zijn achtergrond ligt in de dienstverlening, maar hij 
is ook handig met klussen in en rondom huis. Mike 

houdt van lekker eten met vrienden. Hij staat positief 
in het leven en heeft daarom een hekel aan snitchen, 

narcistische trekjes, egoïsten en dierenhaters.
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Ik had besloten dat ik 
mijn kinderen wel een 
gelukkige jeugd wilde 
geven. Ik ben niet zoals 
mijn vader geworden. Wat 
mijzelf is overkomen heb 
ik niet doorgegeven.

De vrouwen in mijn leven
“In mijn leven zijn vier vrouwen heel belangrijk  Om te beginnen 
zijn dat mijn dochters  Marcha uit een eerdere relatie  Sharon en 
Romy die ik samen met Daniëlle heb gekregen  Alle drie de doch-
ters zijn mij even dierbaar  Met Daniëlle, mijn vrouw, ben ik zo’n 25 
jaar samen geweest  Ik heb haar leren kennen toen zij nog jong was, 
achttien jaar  Zij is de liefde van mijn leven  Echt een wereldvrouw  
Lief en ook door andere mensen geliefd, bij iedereen wel eigen-
lijk  Helaas is zij maar 42 jaar oud geworden  Zij is anderhalf jaar 
geleden overleden aan een hersenbloeding  Een donkere periode 
in mijn leven  We hebben op een mooie manier afscheid van haar 
genomen  Daniëlle werd vervoerd in een koets die werd getrokken 
door Friese paarden  Achter de koets reden, ieder op hun eigen 
paard, Sharon en Romy  Heel bijzonder  

De nachtdienst is voor mij ideaal  Dat geeft mij de kans om overdag 
meer bij mijn dochters te zijn  Ik heb maar weinig slaap nodig  Zo’n 
vier à vijf uur per dag  De rest van de tijd klus ik graag  Ik ben handig  
Sharon gaat binnenkort het huis uit en in haar nieuwe huis help ik 
met klussen  Ook als er bij mij in de buurt mensen een klusje heb-
ben dan help ik graag  Het is denk ik goed om voor elkaar te zorgen  
Soms koop ik ook wel een paar boodschappen voor iemand uit de 
buurt  Het is dan leuk om die bij iemand af te geven  Die is dan blij 
en verrast! Mensen moeten een beetje voor elkaar zorgen ”

Dierenliefde
“Zoals ik al zei, Sharon en Romy rijden paard  Ze zijn echte paar-
denliefhebbers  Zelf ben ik ook een dierenliefhebber  Voorheen had 
ik honden, namelijk Rottweilers en Bullmastiffs  Daar hebben we 
vroeger mee gefokt  Wij fokten alleen met de gezonde honden  
Dus niet met honden die slechte heupen hadden bijvoorbeeld  
Die honden, verder wel gezond, kregen ergens anders een goed 
en verzorgd huis  Wij bleven dan wel de eigenaar van het dier  We 
hadden namelijk geen groot huis  Dus deden wij op deze manier 
andere mensen een plezier met een huisdier  En wij zorgden voor 
een gezonde lijn in het ras  Als je een hond hebt dan vind ik dat je 
ervoor moet zorgen en dat je veel thuis moet zijn  Nu mijn vrouw is 
overleden gaat dat niet meer  Ik ben niet veel meer thuis  Bij mij in 
huis lopen nog wel twee Maine Coon katten  Echte schatten zijn 
het  Ze komen af en toe aandacht vragen, en schuren dan tegen je 
aan, echt leuk  Vroeger heb ik ze ook gefokt  Nu niet meer  

Vissen vind ik ook fantastisch, da’s echt mijn hobby  Ik heet Visser, 
hou van vissen en eet graag vis  (lacht) Vroeger had ik een groot 
zeeaquarium met daarin een soort Great Barrier Reef  Prachtig om 
op te bouwen  Daar kon ik urenlang naar kijken  Echt geweldig  Die 
hobby kost erg veel tijd en trouwens ook veel geld  Het aquarium 
is nu weg, iemand anders kan er nu van genieten  Als ik weer eens 
ongedurig was, onrustig in mijn hoofd, dan riep Daniëlle: “Ga een 
uurtje vissen!” Een uurtje langs de waterkant en ik was weer hele-
maal rustig ” 

Als ik weer eens 
ongedurig was, onrustig 
in mijn hoofd dan riep 
Daniëlle: “Ga een uurtje 
vissen!” Een uurtje langs 
de waterkant en ik was 
weer helemaal rustig.

Met Daniëlle ben ik zo’n 
25 jaar samen geweest. 
Ik heb haar leren kennen 
toen zij nog jong was, 
achttien jaar. Zij is de 
liefde van mijn leven.
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Die ‘lichtheid’ zie ik in veertjes en een ballon, die licht 
voelen en zijn; veertjes en ballonnen die kunnen stijgen, 
de lucht in, meegenomen kunnen worden; draaglijk zijn 
zonder gedragen te hoeven worden en tegelijkertijd on-
draaglijk kunnen zijn  Ik heb geprobeerd dit uit te beelden 
door ze op een lichte bamboe-houten schaal te dragen, 
waardoor zichtbaar wordt dat ondraaglijke lichtheid in 
ons bestaan gedragen kan worden 

Beeldrapportage 
De ondraaglijke lichtheid van ons bestaan

Door Rosemarijn Krol

Kijkend in mijn fotoarchief vond ik deze twee foto’s die 
me meteen met een dikke knipoog deden denken aan de 
ondraaglijke lichtheid van ons bestaan!

Voor mij een lastig en uitdagend, maar ook mooi thema! Ik heb mezelf afgevraagd: hoe kan ik het (on)dragen van lichtheid  
verbeelden en daarmee de (on)draaglijke lichtheid van ons bestaan in beeld brengen.

Als geen andere beeldt deze foto de ondraaglijke 
lichtheid van mijn bestaan uit!

Hallo, ik ben Rosemarijn 
Krol, 22 jaar oud  Ik werk 
sinds vier jaar bij Ateliers 
De Wijde Doelen in Utrecht, 
waar kunstenaars in Outsi-
der Art zich ontwikkelen  Ik 
ontwikkel me in keramiek, 
grafiek en fotografie  Ik vind 
het erg leuk om in ieder 
Vrienden Magazine een 
pagina te mogen vullen 
met mijn interpretatie en 
verbeelding van het thema 
van het nummer 
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“Iedereen zegt dat het niet grappig is, maar hij gaat toch door.”

Filosofie aan de Keukentafel

Is een grapje altijd grappig?
Ik:  Maak je wel eens grapjes?
Béla:  Ja 
Ik:  Vaak?
Béla:  Beetje er tussenin  Soms wel, soms niet 
Ik:  En wat voor grapjes maak je dan?
Béla:  Hoe heet een octopus in de keuken?
Ik:  Die ken ik al: een koktopus 
Béla (fluisterend): Nee, dan moet je zeggen dat je het niet weet 
Ik:  Oh  Ik bedoel: Ik weet het niet 
Béla:  Een koktopus 
Ik:  Oh ja, dat soort grapjes dus  Moppen eigenlijk  Ik vind jou vaak 

wel heel grappig  Ook als je niks zegt kun je een grapje maken 
Béla:  Ja, je zegt het niet altijd 
Ik:  Als je op een bepaalde manier kijkt, of gek beweegt, dan maak 

je ook een grapje  Zonder woorden  Is een grapje eigenlijk altijd 

Béla (7 jaar)  en zijn moeder Claudia (44 
jaar, filosoof en communicatiespecialist) 
voeren een klein gesprek over grote 
onderwerpen 

grappig?
Béla: Niet altijd 
Ik:  Geef eens een voorbeeld 
Béla:  Het is dan voor andere mensen niet grappig 
Ik:  Heb je dat wel eens meegemaakt dat iemand een grapje maakt dat jij niet grappig vindt?
Béla:  Ja Ramses! (red  broer van Béla)
Ik:  Wat doet hij dan?
Béla:  Gekke bekken trekken en dan erbij dansen 
Ik:  En dat vind jij niet grappig?
Béla:  Nee 
Ik:  Dus dat is een grapje dat niet grappig is  
Béla: Ja 
Ik:  Maar Ramses vindt het wel grappig 
Béla:  Iedereen zegt dat het niet grappig is, maar hij gaat toch door 
Ik:  Omdat hij het wel grappig vindt 
Béla:  Ja 
Ik:  Ok, dus een grapje kan soms niet grappig zijn  Best gek eigenlijk  Als iets altijd grappig is, dan is dat 

toch wel een grapje?
Béla:  Soms weet je niet of iemand het grappig vindt of niet 
Ik (na een lange stilte): Wil je hier verder nog iets over kwijt?
Béla:  Jij bent toch degene die de vragen stelt?!
Ik:  Ok  Vind je mij grappig?
Béla:  Soms 
Ik:  Gisteren moest je heel hard om mij lachen 
Béla:  Je maakte een grappig grapje  Zonder geluid  Kijk zo  (doet het na)
Ik (lachend): Jij kunt mij wel goed nadoen zeg! Nog iets over grappige grapjes? Je mag ook een vraag aan mij 

stellen hoor 
Béla:  Ok  (denkt na) Hou je van tosti’s?
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Anna Andrejew 
Tweede verlichting

“Om een foto te maken heb je licht nodig  Dat betekent dat voor 
elke foto licht wordt geabsorbeerd; In zekere zin zou je kunnen stel-
len dat elke foto licht wegneemt uit de wereld ”

Rity van der Avoort
Meer gezond verstand, minder verlichting

“We hebben meer mensen nodig die vooral zichzelf vragen stel-
len  Die moeite doen het krachtenveld en de verschillende be-
langen te overzien  Gewoon door goed te luisteren en te kijken  
Wat we nodig hebben is meer gezond verstand in de hoofden 
van mensen  Wijzelf zijn aan zet ”

Ottho Heldring
De toekomst van de Verlichting

“De menselijke activiteit beperken tot de ecologische moge-
lijkheden van de aarde vereist een ommekeer in onze levens-
houding en in onze sociale en economische organisatie  […] De 
toekomst van ons leven en van de Verlichting zal daarvan af-
hangen ”

Joyce Hes
Voorbeeldig leven

“De persoon verenigt als persoon uniciteit in de zin van unieke 
dignitas of persoonsmysterie en universaliteit oftewel: één mens 
is een hele wereld en is er een representatie van  Als we ons dat 
meer zouden realiseren en daarnaar leven wellicht voelen we 
ons dan ietsje minder schipbreukeling!”

Schrijfdialoog 2023
Hieronder een citaat uit de inzendingen die we dit jaar mochten ontvangen.  
De volledige inzendingen zijn te lezen op www.vrienden-isvw.nl

Jan Ilsink
Klimaatpsychologie

“Er moet een nieuwe ideologie worden ontwikkeld waarin dui-
delijk wordt dat arbeid in de huidige samenleving zeer veelzijdig 
is en moet worden ingezet om in behoeften van de bevolking te 
voorzien  In deze nieuwe ideologie hebben filosofen en psycho-
logen een cruciale rol ”

Gerard Knoop 
Optimisme en daadkracht

“Het zijn vooral de jongeren, die te maken zullen krijgen met de 
gevolgen van een ongewijzigd beleid  Het is dan ook van groot 
belang, dat jongeren op school een dialoog voeren over de ver-
houding aarde/natuur en mens ” 

Hilde Lagas-Smit
Eerherstel voor wisselwerking

“Actuele paradigma’s zoals ‘Geld maakt gelukkig’, ‘Economie 
moet groeien’, ‘Alles is maakbaar’ zijn onhoudbaar geworden  In 
onze filosofie leren bestuurders, politici, wetenschappers, journa-
listen, en ja, wij allemaal, wisselwerking weer inzetten en toepas-
sen in organisaties en samenleving  Inspirerende documentatie 
stuur ik u op verzoek toe ”

Frans van der Lem
Sterven en taboe

“Door zelfdoding uit de taboesfeer te halen en eventuele hulp bij 
zelfdoding uit het strafrecht, worden personen niet alleen seri-
eus genomen  Omstanders zullen hen openhartiger benaderen 
waardoor juist perspectieven kunnen ontstaan” 

Tom van Nierop 
Leefkompas

“Ik heb een eenvoudig systeem ontwikkeld voor inspiratie en ori-
entatie in de leefwereld: het ‘Leefkompas’  In 40 jaar ontstaan, 25 
jaar getest, het werkt ”

Arjen Schouten 
Klimaatfilosofie

“Als onze huidige cultuur een cultuur van uitbuiting is, is de enige 
weg dan niet een cultuurtransformatie zijn er vormen van coun-
terculture waar wij (ik) ons bij aan kunnen sluiten?”
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Stefan Steenkamp 
Sterft de mens uit?

“De mens bleek altijd weer vitaal en vindingrijk als er rampspoed 
op zijn weg kwam  Om dat weer mogelijk te maken zal de eerste 
stap dan wel moeten zijn dat we ons ervan bewust worden dat 
wij zelf ook natuur zijn  “

Hans Vanhaesebroeck 
Vanuit de ontcijfering van het kapitalisme naar een nieuwe 
verlichting

“Het herdenken van de drie grote denkkaders van het kapitalis-
me - vennootschap, dubbel boekhouden en recht - brengt voor-
eerst duurzame orde in de chaos van de realiteit en greep op 
deze realiteit, en verder kunnen hiermee de bronnen van mens 
en natuur duurzaam beschermd worden ” 

Mart van der Voort 
Moreel gedrag

“Op dit moment worden nog maar weinig politici of bestuurders 
aansprakelijk gesteld voor hun gedrag terwijl die groep verant-
woordelijk is voor de meeste problemen in de huidige maat-
schappij, niet alleen door hun handelen, maar ook door hun 
niet-handelen ” 

Patrick van Wageningen 
Parodie op de dolle mens

“Heb je niet gehoord van de dolle mens, die op klaarlichte mor-
gen de zaklamp op zijn smartphone aanklikte, naar een tanksta-
tion liep en onophoudelijk riep: “ik zoek moeder aarde! Ik zoek 
de natuur!” 

Ap Woudstra 
De mens als dier

“Als de zin ergens te vinden is, is het in samenhang met het ver-
lichten van het lijden van alle ‘lijdenden’ om ons heen (immers 
uiteindelijk is leven lijden) ”

Sanne Bolhuis
Naar een nieuwe verlichting

“Mogen we nog hopen? Gaan we inleveren? Dat hoop ik, want 
er is veel dat we kwijt moeten! Zoals stress en burn-outs; be-
drijven die ons doelbewust verslaafd maken, die grond, water 
en lucht vergiftigen, wet- en regelgeving naar hun hand zetten 
en uitbuiten waar dat lukt; voedselbanken en andere armoe-
de-symptomen in rijke landen; wereldwijd toenemende honger 
en armoede tegenover even hard toenemend particulier bezit; 
en alle opvattingen die het voorgaande normaliseren ”

Hidde de Blouw
Een Nieuwe Verlichting – Hoe je kijkt is wat je zult verlangen 

“We moeten op zoek naar nieuwe grote, activerende vragen, 
voorbij Kant  Denk aan vragen als: Wat kan en moet ik delen? 
Wat kan en mag ik verlangen? Wat kan en zal ik nálaten te doen? 
Met als stuwende onderliggende vraag: met en voor wie ben ík - 
zijn wíj – mens? […] Want hoe je kijkt is wat je zult zien, is wat je 
zult verlangen, is wat je zult gaan doen  En de kleinste persoon-
lijke actie is daarbij evenveel waard als de grootste filosofische 
gedachte ”

Elisabeth Maaskamp
Een nieuwe verlichting

“Als we erkennen dat we alleen samen onze grote problemen 
kunnen oplossen, moeten we leren met elkaar te praten met 
alle instrumenten die er zijn, geen mooie presentatie van zichzelf 
als individuele koopwaar  We moeten leren ons in te leven in de 
ander en zo leren te respecteren, wat alleen in een tweezijdig 

gesprek kan gebeuren  Er is mijns inziens een grote taak wegge-
legd voor de vorming in het wereldwijde onderwijs en pedago-
gie in het gezin  Zo zal dan de Nieuwe Verlichting het Ontwaken 
zijn, de ander zien en leren begrijpen ”

Luc Meuwese
Een nieuwe verlichting

“Nieuwe of verbeterde menselijke eigenschappen, zienswijzen, 
emoties, vaardigheden kunnen ervoor zorgen dat we de enorme, 
dreigende crises waarin we thans verkeren aankunnen, en daar-
mee onderdeel zijn van een Nieuwe Verlichting  Niet de vraag 
'wie zijn wij en wat maakt ons menselijk' maar de vraag 'welke 
capaciteiten en vaardigheden - ook filosofische - moeten we 
hebben om de vraag: 'zijn wij als mensen opgewassen tegen de 
huidige crises?' met een overtuigd 'ja' te kunnen beantwoorden “

Marco Oostdijk
Een nieuwe Verlichting? Nee, een Verhaal over ons Ideaal!

“Burgers verlangen naar vertraging, overzicht, richting en steun 
bij crises  Als verlichting verlangen ze naar goed leven, rondom 
‘wat ertoe doet’: samen leven in humane praktijken  […] Welnu, 
denkers kunnen concepten bieden als: hoe staan we in onze 
omgeving, hoe zijn we weerbaar in crises, wat is goed leven en 
hoe ‘maken’ we dat, alleen of samen? Rond die eeuwige vragen 
kunnen denkers een verlichtend verhaal maken, dat verbeeldt, 
verbindt en activeert, samen in dialoog ontwikkeld, bottum up ”

Tijdens het filosofisch café in oktober sprak Marc van Dijk met onderstaande schrijvers over de inhoud van hun inzending.
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Wat betekenen macht, gezag en burgerschap? Wanneer leef je echt in vrijheid? Op deze en andere vragen werd tijdens de vierde 
Socrates Summerschool naar antwoorden gezocht. Het leven en werk van Machiavelli stonden daarbij centraal. Zes Socrates- 
hoogleraren en een gastspreker lieten hun licht schijnen in de duistere krochten van de macht.

“Macht moet je veroveren  Het wordt je niet in de 
schoot geworpen  Je moet vuile handen durven 
maken  Doen wat nodig is ” Tinneke Beeckman 
bijt als gastspreker het spits af en zet het onder-
werp van deze Summerschool meteen duidelijk 
neer  Deze is georganiseerd door Stichting So-
crates in samenwerking met het Humanistisch 
Verbond en de Internationale School voor Wijs-
begeerte (ISVW)  Plaats van handeling is het lom-
merrijke landgoed van de ISVW in Leusden 

Beeckman is een Belgische filosoof en auteur van 
het boek Machiavelli’s Lef, dat de deelnemers ter 
voorbereiding hebben gelezen  Toen ze het boek 
schreef, was ze somber over de ontwikkelingen in 
de wereld  Donald Trump was in januari 2017 net 
president geworden  Het zette haar aan het den-
ken over macht en onmacht  En zo kwam ze van-
zelf bij Machiavelli uit; hij wist als geen ander hoe 
je de macht kon manipuleren  Hij leefde in een 
tijd van grote politieke verdeeldheid  Zijn geliefde 
Florence – de stad waar hij in 1469 werd gebo-
ren en in 1527 zijn laatste adem uitblies – was een 
wankele republiek  Hij wilde alles doen om haar 
overeind te houden, want hij hield meer van zijn 
stad dan van zijn eigen ziel  Verbannen door de in-
vloedrijke familie De Medici schreef hij tussen 1513 
en 1515 zijn meesterwerk Il Principe (De Vorst), dat 
pas na zijn dood in 1532 uitkwam  Het boek bevat 
wat we nu ‘tips & tricks’ voor bestuurders zouden 
noemen  En volgens Beeckman zijn die universeel 
en nog altijd van grote waarde  

De macht van Machiavelli zoekt het evenwicht tussen de begrippen ‘virtù’ en 
‘fortuna’: deugd en geluk  Niet het soort geluk dat uit de lucht komt vallen, 
maar meer het actief creëren van de juiste omstandigheden  Kansen zien als 
ze zich aandienen  De situatie naar je hand zetten  En met deugd bedoelde 
hij het goede doen, doen wat nodig is  Dat kan soms ook geweld zijn, want 
een goed mens is nog geen goed bestuurder  Machiavelli ontdeed de macht 
van het goddelijke en zette haar met beide benen op de grond, zo nodig in de 
modder van het slagveld  Hij wist heel goed dat je de macht wel met een leger 
kon afdwingen, maar dat je de macht alleen kunt bestendigen als je geliefd 
bent bij het volk  En dat kun je bereiken door gelijkmoedig te zijn  Het hoofd 
koel houden en om kunnen gaan met tegenslagen  Beeckman doorspekt haar 
lezing met voorbeelden en dwarsverbanden, die Machiavelli springlevend en 
actueel maken  De zaal is na haar lezing goed opgewarmd voor het vervolg  

Stijn Neutelaars, Socrates-hoogleraar ‘Filosofie van duurzame ontwikkeling 
vanuit een humanistisch perspectief’ aan de Universiteit van Maastricht neemt 
de zaal mee naar macht versus de rede in milieuconflicten: ‘speaking truth to 
power’  Er zijn talloze conflicten die we kennen uit de media  Bijvoorbeeld de 
terugkeer van de wolf, waarbij schapenboeren tegenover natuurbeschermers 
staan  Een milieuconflict kan ook een kans zijn om tot een nieuwe visie en een 
vruchtbare oplossing te komen  Volgens Neutelaars kan dat het beste als we 
afstappen van oververhitte polariserende gesprekken en ruimte maken voor 
meerdere visies 

Sanneke de Haan, Socrates-hoogleraar filosofie en psychiatrie aan de Erasmus 
Universiteit van Rotterdam gaat met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis 
van de psychiatrie en stelt daarbij de vraag centraal in hoeverre je als individu 
over je eigen behandeling kunt gaan als je tijdelijk of langer de weg kwijt bent  
Is er een grens aan zelfbeschikking? De terugkerende vraag is: wie heeft de 
zeggenschap over de behandeling? Pas in 1978 worden de principes van de 
ethische behandelrelatie vastgelegd, waarbij weldoen, autonomie, niet-scha-
den en rechtvaardigheid kernbegrippen zijn  

Zondagochtend trapt Yolande Jansen af, Socrates-hoogleraar bij de Vrije Uni-Door Floor de Booys

En met deugd bedoelde hij het goede 
doen, doen wat nodig is. Dat kan 
soms ook geweld zijn, want een goed 
mens is nog geen goed bestuurder.

 ISVW Summerschool 2023
Socratisch gesprek

16



versiteit Amsterdam  Haar onderzoeksgebied is humanisme in relatie tot religie 
en seculariteit  Zij vergelijkt interpretaties van de macht in de werken Machia-
velli’s Lef van de eerdergenoemde Tinneke Beeckman en Manhood and Poli-
tics van Wendy Brown  Zij begint met een onderzoek naar de herkomst van het 
woord macht: van ‘potis’ via ‘potere’ naar ‘power’  Ze staat in het bijzonder stil 
bij het vrouwelijke en mannelijke element van macht  Waarbij fortuna voor het 
vrouwelijke staat en virtù voor het mannelijke  Aristoteles zag het vrouwelijke 
als de natuur, de pure materie, het ongeremde waar de man vorm aan moest 
geven door zijn wil op te leggen  Die denkwijze sijpelt nog steeds door in ons 
denken  Dat zie je overal terug, bijvoorbeeld in de heftige reacties op vrouwelij-
ke leiders als Femke Halsema, Sylvana Simons en Sigrid Kaag  

Socrates-hoogleraar Annabelle Duforcq gooit het over een heel andere boeg  
Zij bestudeert de relatie tussen mens en natuur aan de Wageningen Univer-
siteit en neemt ons mee naar de demonstratie in het Franse Sainte-Soline in 
maart van dit jaar  Inzet: de waterreservoirs, die zijn aangelegd voor de agro-in-
dustrie  De milieudemonstranten werden beschuldigd van eco-terrorisme en 
dat frame legaliseerde een buitenproportioneel hard ingrijpen door de lokale 
overheid  Duforcq laat ons de dubbelzinnigheid van de macht zien: macht is 
nooit absoluut, onmacht is altijd de andere kant van de medaille  We zijn alle-
maal daders en slachtoffers  

Met Annemie Halsema betreden we de arena van macht en geslacht  Zij is So-
crates-hoogleraar aan de Universiteit van Leiden en bestudeert daar de wijs-
gerige antropologie en de grondslagen van het humanisme  Ze neemt ons me-
teen mee naar de transgenderwet en de vraag of mensen zelf in staat zijn om 
hun gender/geslacht vast te stellen  Halsema verwijst naar het boek Gender 

Hebben jullie dit kunstwerk al gezien bij de ISVW?
Onlangs kreeg de ISVW deze bank in bezit die geschonken 
werd door een gulle gever  Een prachtig kleurrijk kunstwerk 
dat in 2002 gemaakt werd door kunstenaar en keramiste 
Beatrijs van Rheeden 

Laten we er vaak op gaan zitten om een goed gesprek te 
voeren met elkaar 

Trouble van de non-binaire schrijver Judith Butler  
Volgens Butler is gender een kwestie van doen 
en herhaling  Taal speelt bij gender een grote rol: 
gender is een sociaal, politiek en linguïstisch con-
struct  Halsema grijpt ook losjes terug naar virtù 
en fortuna van Machiavelli  Het vrouwelijke is niet 
alleen passief, wachtend op de krachtige hand van 
het mannelijke, maar het kan ook het lot in eigen 
hand nemen  En de Socrates-hoogleraar moedigt 
iedereen aan om dat vooral te doen als het over 
gender gaat  Laat je niet opsluiten in rollen, patro-
nen en verwachtingen die je niet (meer) passen  

Het laatste woord is aan moderator Dick Middel-
hoek: “Juist als je als cisgender man denkt dat je 
alles op een rijtje hebt, zit je na te denken over 
je geslacht ” Dat is het mooie van deze Summer-
school over macht: alle zekerheden worden uitge-
daagd, alles wordt bevraagd  Het was weer een 
boeiende humanistische achtbaan  Wat voor een 
man of vrouw willen we zijn? Correctie: wat voor 
een méns wil je zijn? Hoe kun je het goede doen 
en werkelijk vrij zijn? Dit weekend was een mens-
moedige poging om dichter bij antwoorden op die 
vragen te komen  
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Nieuwe vrienden stellen zich voor
Ik ben Jolanda Mathijssen  Ik ben 
geen filosoof en heb geen filosofie 
gestudeerd, maar mijn leven was fi-
losofie, kwam ik achteraf achter  Ie-
dereen kende mij als een vrolijke en 
enthousiaste vrouw, maar van binnen 
voelde ik me niet zo  Ik ben op zoek 
gegaan naar waar mijn gedrag van-
daan kwam, omdat ik daar niet blij van 
werd  Dat was een lang proces, maar 
daarna vond ik vrijheid en gemoeds-
rust onder alle omstandigheden  Ik 
werd ‘vrij van mijn verleden’  

Hierna volgde ik een filosofiework-
shop en las ik een boek van Miriam 
van Reijen over de stoïcijnse levens-
wijze  Ik begreep meteen dat ik was 
gaan leven als stoïcijn, maar niet zoals 
zij het omschreef  Ik ben nadien veel 
meer gaan lezen over de Stoa en de 
filosofie  Er wordt momenteel door 
sommigen geld verdiend aan deze 

stoïcijnse levenswijze, terwijl ze deze 
levenswijze zelf niet eens bezitten  De 
stoïcijnse mindset is jammer genoeg 
een verdienmodel geworden  Als je 
deze levenswijze hebt, gelooft nie-
mand je, omdat je niet bekend bent of 
geen filosofie hebt gestudeerd  Het is 
nog net als in de Oudheid: toen kre-
gen filosofen die het in die tijd al goed 
zagen een gifbeker of werden ter 
dood veroordeeld  Niemand geloofde 
hen  Ik kreeg inzicht in het grotere ge-
heel, na mijn eigen innerlijke proces  
Ik noem dat het ‘symbooleffect’: het 
zorgt voor al onze conflicten in onszelf 
en met de wereld om ons heen  Ver-
der kreeg ik vele inzichten in wat de 
vrije wil nu echt betekent; en deze is 
toch anders dan ik soms lees  De re-
den dat ik de ISWV opzocht was puur 
nieuwsgierigheid en een bevestiging 
van wat ik al had gevonden  
  

Jolanda Mathijssen

Ik ben Willem Jan van den Brink  In 
de zomer van 2000 stuitte ik op een 
advertentie in Filosofie Magazine die 
mijn nieuwsgierigheid wekte  Een zo-
merweek over Denkgereedschap, ge-
organiseerd door de ISVW in Leusden  
Met Paul Wouters als docent, destijds 
de directeur van deze International 
School voor Wijsbegeerte  Ik besloot 
me aan te melden en zo begon mijn 
eerste ontmoeting met de ISVW 

Enkele jaren later kreeg ik de eer om 
bestuurslid te worden van de Vrien-
den van de ISVW  Een rol waar ik trots 
op ben en waarin ik mijn steentje kon 
bijdragen aan de vereniging 

Filosofie heeft altijd een speciale plek 
in mijn hart gehad, omdat die me helpt 

nadenken over grote levensvragen en 
me uitdaagt om kritisch te blijven den-
ken  Mijn eerste ontmoeting met de 
ISVW heeft dan ook een blijvende in-
druk op mij achtergelaten en heeft me 
laten zien hoe waardevol filosofie kan 
zijn in ons dagelijks leven 

Tegenwoordig ben ik al bijna negen-
tien jaar verbonden aan het Centrum 
voor Zelfbezinning, dat ook gevestigd 
is op Landgoed ISVW  Hier vervul ik 
verschillende rollen, zoals gespreks-
leider, schrijfcoach en secretaris  Na 
een periode zonder lidmaatschap ben 
ik gelukkig weer terug als lid van de 
Vrienden  

Willem Jan van den Brink
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De zachtheid van de tijd
Precies een jaar geleden zat ze hier ook  Toen stroomden 
de tranen over haar wangen, het verdriet van het verlies 
van haar geliefde nog zo vers en rauw  Nu ze hier weer 
terug is, voelt ze nog steeds verdriet, al heeft de tijd de 
scherpe randjes zachtjes wat ronder geslepen   
Simpelweg zijn is wat ze nu nodig heeft  Ze neemt het 
uitzicht in zich op  Haar adem komt en gaat  De frisse 
ochtendlucht vult haar longen  Waar de eerste zonne-
stralen haar huid raken verspreidt zich een aangenaam 
tintelend gevoel  Langzaam vervaagt het gespannen ge-
voel in haar schouder  Een vredige rust daalt over haar 
neer  Ze haalt nog eens diep adem 
"Ik kan dit  Het is tijd om verder te gaan,” fluistert ze  
In de verte roept een uil  
Een stem fluistert zachtjes in haar hoofd: “Ja, het is tijd  
Je bent sterk, vertrouw op jezelf  En weet dat ik altijd nog 
dichtbij je ben, in je hart ” 

Els Bijsterbosch

Mijn naam is Els Bijsterbosch  Sinds 
oktober ben ik werkzaam als on-
dersteuner van het bestuur van de 
Vrienden, voor één dag in de week  
Dit betekent dat ik ondersteun bij 
de organisatie van de maandelijkse 
filosofische cafés, en bij de redactie 
van het Vriendenmagazine  Ook be-
heer ik de website van de Vrienden  
Het zijn allemaal taken die ik graag 
op me neem en waarbij Sanne, mijn 
voorganger, me goed op weg heeft 
geholpen  

Het kijk ernaar uit om jullie, de Vrien-
den, eens tegen te komen op de 
ISVW  Ik zal mezelf hier al even voor-
stellen  Ik ben 28 jaar oud en woon 
in de binnenstad van Deventer  Ik heb 
mijn Master in de Filosofie behaald 

aan de universiteit te Leuven, België  
Mijn vrije tijd breng ik graag door met 
mijn vriend; ook vind ik het leuk om 
te wandelen en tennissen en houd ik 
me nog geregeld bezig met filosofie  
Daarom vind ik het ook zo fijn om te 
werken voor de Vrienden, een vereni-
ging die publieksfilosofie aanmoedigt 
en mogelijk maakt  Hiernaast ben ik 
drie dagen in de week actief voor de 
ISVW als web-redacteur en maak ik 
de nieuwsbrief 

Wat me tot nu toe is opgevallen is de 
betrokkenheid van het bestuur, de 
cafécommissie en redactie  Uiteraard 
zie ik ook voor mijzelf een betrokken 
rol en hoop ik op een mooie tijd bij de 
Vrienden!

Ook Els Bijsterbosch stelt zich even voor

Door Maureen Astrid
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Nieuwe rubriek
De ISVW Vrienden Leesclub

We starten een nieuwe rubriek in ons 
Vriendenmagazine met de titel ‘De ISVW 
Vrienden Leesclub’ 

Wat is de bedoeling?
Een Vriend van de ISVW wordt door een 
andere Vriend uitgenodigd om iets te 
schrijven over zijn of haar favoriete boek  
Dat kan een roman zijn, maar ook een 
kinderboek, filosofieboek, reisboek, auto-
biografie, hobby-kookboek of gedichten-
bundel  
Iedereen heeft wel zo’n boek dat je bijbleef 
in het leven  En wij zijn benieuwd naar de 
achtergrond daarvan  Wat boeide je aan 
het boek? Wat sprak je aan en vergat je 
niet meer? Wat leerde je van het boek of 
welke zin ben je nooit vergeten en ken je 
uit je hoofd?

Peter Jansen van de boekentafel in de 
lounge van de ISVW is initiatiefnemer van 
deze rubriek en trapt hem daarom ook af  
Hij nomineert ook de volgende Vriend in 
deze ISVW Vrienden leesclub  Dat is Erwin 
van Aalst 

De ISVW Vrienden Leesclub

Bovarysme
Bij Daniel Pennac, Frans schrijver met Marokkaanse roots, staat leesplezier 
hoog in het vaandel  Dat bracht hem tot het opstellen van de ‘tien fundamen-
tele rechten van de lezer’ 

Deze rechten luiden: 
1. Het recht om niet te lezen.
2. Het recht om bladzijden over te slaan.
3. Het recht om een boek niet uit te lezen.
4. Het recht om te herlezen.
5. Het recht om wat dan ook te lezen.
6. Het recht op bovarysme.
7. Het recht om waar dan ook te lezen.
8. Het recht om te hooi en te gras te lezen.
9. Het recht om hardop te lezen.
10. Het recht om te zwijgen.

Nummertje 6 springt er voor mij onmiddellijk uit, want dat is rechtstreeks 
verbonden met mijn favoriete boek: Madame Bovary van Gustave Flaubert 

Emma Bovary, de hoofdpersoon, is getrouwd met een goedmoedige platte-
landsdokter  Zij is niet gelukkig  Haar behoefte aan een vurige liefde wordt 
namelijk niet vervuld in haar huwelijk  Ook de gepassioneerde buitenechte-
lijke relaties waarin zij zich vol overgave stort, schenken haar niet het geluk 
waarvan zij droomt  Met een scherp oog voor de fijnere gevoelens tekent 
Flaubert het leven van deze vrouw die te gronde gaat aan haar illusies  Uit-
eindelijk maakt Emma met behulp van arseenzuur een einde aan haar leven 

Madame Bovary verloor zichzelf, verbeeldde zich een ander mens te zijn dan 
zij in werkelijkheid was, hetgeen nog versterkt werd door het lezen van ro-
mantische, bouquetreeksachtige boeken  Dit verschijnsel noemen we sinds-
dien: ‘bovarysme’  Lezen is dus niet altijd ongevaarlijk  U bent gewaarschuwd!

Ik heb gekozen voor Madame Bovary als mijn favoriete boek  Niet alleen 
vanwege het verhaal, dat je van begin tot eind blijft boeien, maar ook omdat 
ik Gustave Flaubert (1821-1880) als schrijver hoog acht  Zo iemand van wie je 
zegt: “Die kon schrijven!” Hij was naar mijn mening een van de grootste sti-
listen uit de wereldliteratuur  Overigens was Flaubert niet alleen schrijver van 
romans; zijn brieven zijn ook zeer lezenswaardig  In de mooie serie privédo-
mein is zijn correspondentie met George Sand en Louise Colet opgenomen 

De echte Flaubert-adept kan in Canteleu, Normandië, een bezoek brengen 
aan zijn huis, waar hij 35 jaar leefde en schreef  Te zien zijn allerlei persoonlij-
ke spullen, schrijfmaterialen, schilderijen, etsen en afbeeldingen van Flaubert  
In het gemeentehuis van Canteleu is de bibliotheek van Flaubert onderge-
bracht  En… een bezoek aan het prachtige, ruige Normandië is natuurlijk 
altijd zeer de moeite waard!

Door Peter Jansen
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Door Hidde de Blouw

“Waarom vervolgt gij de man of de vrouw die een gans van de gemeenschap-
pelijke weide steelt, en laat ge de grotere schurk lopen, die de gemeenschap-
pelijke weide van de gans steelt?”

Een oud Engels versje dat rechtsfilosoof Clara Wichmann (1885-1922) in 1920 
citeert in een van haar essays over misdaad en straf  Het geeft in alle eenvoud 
een van de pijlers weer van de oproep van Wichmann dat we dieper moeten 
kijken naar de oorzaken van misdaad  Niet moeten we alleen kijken naar de 
daad en de dader, maar ook naar de culturele en economische omstandighe-
den waaronder de dader tot de daad komt  Wichmann brengt, via een uitge-
breide historische analyse, in beeld dat elke samenlevingsvorm zo haar eigen 
bepaling en ordening van misdaad en misdadiger hanteerde om geldende 
verhoudingen, belangen en normen te handhaven  Dat geldt ook voor onze 
moderne democratische rechtsstaat  

Deze analyse leidt ook tot een heel ander perspectief op straf en vergelding 
als zodanig  Wichmann wijst op de fundamentele blinde vlekken in ons denken 
over misdaad en straf  Ze komt tot de radicale stelling dat we helemaal geen 
recht hebben om te straffen, omdat strafrecht nog steeds gebaseerd is op een 
diepgeworteld wraakinstinct  Wraak nemen naar aanleiding van vermeende 
geschonden belangen, hoe strak ook verpakt in strafrecht, is niet gerechtvaar-
digd en is een misdaad op zichzelf  Het is een hele uitdaging om in een heldere 
spiegel je eigen blinde vlekken te ontdekken  Oordeelt u zelf 

Het laatste essay in het boek gaat over de rechtspositie van huisdieren  Ik citeer 
de laatste alinea’s waarin Clara Wichmann onder het pseudoniem Eumaios 
het volgende beschrijft:

“Nooit zal ik vergeten wat ik eens op de Veluwe meemaakte  Een geit had 
een jong gekregen  De volgende dag hoorden we de geit klagelijk blaten  We 
gingen erheen en vroegen de boerin wat er aan de hand was  Ze zei: “Ik heb 
het jonge geitje verkocht, want ik vond het zo zonde van de melk ”
Lezer, ik vráág je: als onze lieve Heer die geitenmelk niet heeft bedoeld voor 
het jonge geitje, voor wie dan wel? Maar precies die bestemming vond de 
boerin, en het was geen arme boerin, ‘zonde’  Zo zie je, het gaat om heel wat 
anders dan uitwassen  Het gaat om een grondige omvorming van de mense-
lijke verhouding tot de dieren  Om een omwenteling van de oude gewoonte 
om dieren te zien als dingen die aan Adam zijn gegeven zodat hij er profijt en 
gemak van kon hebben ”
En dus ook, lijkt me, hoe we de verhouding tot de ander en het andere zien  

Marthe Kerkwijk, huidig programmamanager bij de ISVW, bezorgt ons met 
deze verzameling essays en haar hertaling het gedachtegoed van Clara 
Wichmann, die ruim honderd jaar geleden dezelfde rol bij het ISVW vervulde  
Kerkwijk leidt de essays in en heeft ze hertaald in leesbaar hedendaagse taal, 
inclusief de term ‘tot slaaf gemaakte’  Het uitgebreide notenapparaat is ook de 
moeite waard om gaandeweg mee te lezen  Op deze manier brengt het boek 
ons als lezer een stuk dichter bij de analyse, de argumentatie en het kunnen 
begrijpen van de stellingen die Wichmann ons voorlegt en verleent het ons 
daarmee ook actuele urgentie  

Boekrecensie 
Het recht tot straffen hebben we niet   Clara Wichmann
Inleiding en hertaling door Marthe Kerkwijk
ISVW Uitgevers, 160 pagina’s 

Ze komt tot de 
radicale stelling dat 
we helemaal geen
recht hebben om 
te straffen, omdat 
strafrecht nog steeds 
gebaseerd is op een
diepgeworteld 
wraakinstinct.
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Filosofisch Café september 2023
Eén beeld zegt meer dan duizend woor-
den, wordt er vaak gezegd. Maar niets is 
minder waar, volgens Peter Venmans, fi-
losoof en winnaar van de Socratesbeker. 
“Een beeld wordt pas effectief als we er-
over spreken.” 

En zo worden we op deze herfstige zon-
dagmiddag meegevoerd naar een dia-
scherm met daarop een klassieke foto  
Twee personen zitten op een zonnig 
zandstrand en kijken naar de zee, waar 
een rubberboot vaart met daarin mensen  
We zien ‘het daar’, de rubberboot, en ‘het 
hier’, het strand  Dit kunnen we duiden als 
een gastvrijheidsscène waar twee cul-
turen elkaar ontmoeten  Peter Venmans 
trekt de parallel met Odysseus die strandt 
als schipbreukeling en aangekomen op 
een eiland gastvrijheid ontmoet  We zijn 
na een kleine tien minuten aangeland bij 
het onderwerp van vandaag: gastvrijheid  
De volle zaal is muisstil en luistert met vol-
le aandacht verder naar Venmans 

Bij gastvrijheid is er sprake van het tijde-
lijke  We vinden dat terug in het gezegde 
‘bezoek en vis blijven drie dagen fris’  En 
als gastvrijheid tijdelijk is, rijst de vraag: 
hoe lang kan gastvrijheid duren? Als we 
daarover nadenken kunnen we ons voor-
stellen dat het zijn van een goede gast al 
even moeilijk is als het zijn van een goede 
gastheer of -vrouw  Uiteraard zijn we zelf 
ook wel eens gastheer of -vrouw, bijvoor-
beeld wanneer we mensen die we ken-
nen inviteren voor een samenzijn waarbij 
we ons bevinden in de privésfeer  Deze 
vorm van gastvrijheid is de meest voor-
komende vorm van samenleven en erva-
ren we als ‘gezellig samen’  Een vorm die 
minder bekend is is visitatie  Bij visitatie 

Door Marjolein Vloothuis  
Foto’s Erwin van Aalst

neemt de gast zelf het initiatief met een 
appèl, een hulpvraag  Mag ik binnenko-
men? Of directer gesteld: ik kom binnen! 
Hierbij moeten we ons realiseren dat hulp 
vragen schaamte met zich meebrengt  De 
visitatie door de gast kan door de gast-
heer of -vrouw omgezet worden in een 
welkomstdaad, met de invitatie ‘kom bin-
nen’  Gastvrijheid is daarom een gebaar, 
een daad, en kun je je bijna niet voor-
stellen zonder woorden  Je bent namelijk 
nieuwsgierig naar het verhaal van de gast  

Maar hoe gaat het verder met onze foto? 
Die twee toeristen op het strand kijkend 
naar het bootje met vluchtelingen, wat 
zeggen zij? Welk verhaal brengen de 
vluchtelingen met zich mee? Komen we 
dat te weten? Hoe zien we de toerist? Als 
we inzoomen op het beeld dan wordt het 
onschuldige geluk van twee toeristen op 
een strand ineens controversieel, moreel  
Wanneer we gastvrijheid plaatsen in het 
privédomein ontvangen we de gast daar 
hartelijk, maar hoe anders is het bij de 

ontvangst van de vluchteling? De vluchte-
lingen die aankomen aan land, komen na-
melijk niet terecht in een privéomgeving 
maar in het politieke domein  

De toon is gezet en het wordt spannend  
We worden aan het denken gezet over 
de welkomstdaad; de Willkommenskul-
tur  Hoe stellen wij ons op? Hoe heten wij 
vluchtelingen welkom; kunnen wij gastvrij 
zijn? In welke mate sijpelt de Willkom-
menskultur door naar de politieke cultuur 
in een democratie? Gastvrijheid is een 
privéaangelegenheid  De vluchtelingen 
in het bootje kunnen door de toeristen 
hartelijk welkom worden geheten: de wel-
komstdaad  Echter zodra het bootje aan 
land is wordt het een politieke kwestie 
en houdt de gastvrijheid op, aldus Peter 
Venmans  

Een rijk en prachtig betoog! 
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Hij stimuleerde 
wetenschappers 
en filosofen om te 
blijven zoeken naar 
overeenkomsten 
in de ‘waarheden’ 
van theologen en 
filosofen.

Filosofisch café november 2023
Een bruggenbouwer uit Córdoba
‘De onsamenhangendheid van de onsamenhangendheid’
“Het filosofisch café van november is uitverkocht” stond in het WhatsAppbericht van onze cafécommissie bij de Vrienden. Ik las het 
een week voor aanvang en genoot van deze primeur. Het kwam natuurlijk doordat we, als uitzondering, niet konden beschikken over 
de grote Van Eedenzaal. In plaats daarvan zaten we een keer in de Agorazaal van de Kuilen. Geen straf moet ik zeggen.

Gastspreker was Kamel Essebane, filo-
soof en religiewetenschapper  Hij ont-
ving dit jaar de Berrie Heesenprijs voor 
beste filosofische kinderboek met de titel 
De zoon van de Gazelle  Zijn lezing ging 
over Ibn Rushd (1126-1198), onder zijn 
Latijnse naam bekend als Averroës, die 
geboren werd in Córdoba in een periode 
waarin sprake was van een rijke islamiti-
sche beschaving met Bagdad als groot 
kenniscentrum  In dit ‘Huis der Wijsheid’ 

vertaalde men boeken in het Arabisch in 
een groot multicultureel-religieus project  
De vertalers betaalde men in goud; hoe 
zwaarder het vertaalde boek, hoe meer 
goud  Later, in Spanje, Al Andalus, werd 
Córdoba de hoofdstad in een periode van 
grote welvaart en wederzijdse beïnvloe-
ding en samenwerking tussen christenen 
en moslims  

Ibn Rushd kwam uit een familie van 
rechtsgeleerden en was naast jurist en 
arts ook filosoof  Men noemde hem ook 
wel de ‘commentator’ van Aristoteles en 

hij genoot aanzien in de christelijke en 
islamitische wereld  Een bruggenbouwer 
op het gebied van sharia rechtspraak, 
wetenschap en religie  Zijn ruimdenkend-
heid, zeker voor die tijd, toonde zich op 
het gebied van vrouwenrechten en zijn 
uitleg over hoe de waarheden van religie 
en wetenschap/filosofie elkaar niet zou-
den hoeven uitsluiten  Hij hielp daardoor 
mee aan de ontwikkeling van de schei-
ding van kerk en staat  Hij stimuleerde 
wetenschappers en filosofen om te blijven 
zoeken naar overeenkomsten in de ‘waar-
heden’ van theologen en filosofen  Daar-
mee koos hij een andere invalshoek dan 
de dialectische benadering van theologen 
in die tijd  Ibn Rushd, homo universalis, 
stierf in Marrakesh 

Wil je meer weten? Lees dan vooral ook 
de columns in ons Vriendenmagazine 
uit de Alpujarras van Rudi Holzhauer  Of 
bekijk de film met de titel Le Destin op 
YouTube van Youssef Chahine, Egyptisch 
regisseur, over het leven van Averroës  De 
presentatie van Kamel Essebane staat op 
www vrienden-isvw nl

Tijdens dit café namen we aan het eind 
afscheid van onze Vrienden-ondersteu-
ner, steun en toeverlaat, Sanne Rom-
bouts  Zij wordt opgevolgd door Els Bijs-
terbosch, die zich in deze Kersteditie aan 
jullie voorstelt 

Door Rity van der Avoort
Foto’s Erwin van Aalst
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Is ons lot een reeks variaties op hetzelfde thema? Zo kun je de inhoud en 
de presentatie van het boek van Milan Kundera, in vraagvorm, weergeven.

“De manier waarop Kundera de anekdotiek presenteert, versterkt de dwin-
gende eenheid ervan  Kundera vertelt niet rechttoe-rechtaan, maar levert 
eerst en vooral commentaar bij de anekdoten, die de lezer daarom meestal 
slechts indirect opgediend krijgt  Het gaat Kundera immers om de ideeën 
achter de anekdoten  De werkelijke krachttoer van zijn boek De ondraaglijke 
lichtheid van het bestaan is het merkwaardige verschijnsel dat de uitrafelen-
de rationaliteit de compositie niet kapot maakt, maar integendeel bijdraagt 
tot de esthetische eenheid ervan ” Aldus Leo Geerts in zijn boekbespreking 
uit 1985  

Dit geeft een goede ingang naar de positie van Ibn Arabi, de islamitische 
denker uit Al-Andalus  Voor Ibn Arabi betekent geloven in God dat je in álle 
vormen van de wereld een openbaring van God ziet  Er is een Eenheid; een 
Eenheid van Bestaan  Die Eenheid is er in alle religieuze tradities  De Waar-
heid is in alle dingen aanwezig  Ibn Arabi overstijgt met zijn inzicht dan ook 
de islamitische traditie, al blijft hij daar volstrekt in staan  De Waarheid is 
alomtegenwoordigheid 

Er is zo wel een spanning tussen universalisme en particularisme waar wij 
een evenwicht in moeten zoeken en vinden  De mystiek biedt ons zo’n even-
wicht tussen gebondenheid aan en vrijheid van traditie  Een citaat:

“Wat de wetenden betreft, die de dingen kennen zoals zij in werkelijkheid 
zijn, zij vertonen (naar uiterlijk) een houding van afwijzing jegens de aan-
bidding van dergelijke vormen omdat hun graad van kennis hen er be-
wust van maakt dat zij, op grond van het gezag van de Gezondene waarin 
zij geloven en door wie zij gelovigen genoemd worden, onderworpen zijn 
aan de regel van het tijdsbestel  Zo dus, niettegenstaande hun bewustzijn 
dat de polytheïsten niet de vormen zelf aanbidden maar alleen God in 
hen, vanwege de dominantie van de goddelijke Zelfmanifestatie daarin, 
zijn zij toch dienaren van hun tijdsbestel  De verwerper, die er geen besef 
van heeft hoe Hij zichzelf manifesteert, is geheel onwetend hiervan (van 
de innerlijke vrijheid van de mysticus), gezien de ware wetende dit alles 
verbergt voor de Profeet, de Gezondene en hun volgers ”

De theorie van wahdat al-Woedjoed, Eenheid van het Zijn, werd voor het 
eerst gesystematiseerd door zijn leerling en schoonzoon Sadr al Dien 
al-Qoenawi, die stierf in 1274  Ibn Arabi zelf heeft de terminologie nooit zo 
gebruikt  Michiel Leezenberg tekent aan dat ‘woedjoed’ bij Ibn Arabi vaak 
ook ‘vinden’ of ‘zich bevinden’ betekent  Wat de associaties met Milan Kun-
dera alleen maar versterken wat mij betreft  In een aantal teksten van zijn 
werk, met name Futûhât en Fusus al-Hikam, brengt hij naar voren dat “de 
realiteit van het Zijn uniek is” en dat God het Wezen in de absolute zin is, 
het ware wezen, het noodzakelijke wezen  Ibn Arabi's notie van wahdat 
al-Woedjoed is de nadrukkelijke en hyperbolische interpretatie van eenheid 
(tawhd), een pijler van de islam  Waar de Eenheid oplicht is elke lichtheid niet 
langer ondraaglijk 

COLUMN 

De lichtende Eenheid van het Bestaan

Door Rudi Holzhauer
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Filosofisch Lexicon
Gaia: het organisme dat de planeet in leven houdt

De wereld van de filosofie is er een vol van verwondering en van wijsheid  Toch 
maken filosofen het voor niet-ingewijden niet altijd even makkelijk om te begrij-
pen wat zij te zeggen hebben  Dat is niet alleen de filosofen aan te rekenen  Elke 
beroepsgroep heeft zijn eigen jargon dat nodig is om te kunnen communiceren 
met vakgenoten  Toch hebben filosofen een verantwoordelijkheid die verder gaat 
dan de communicatie met hun collega-filosofen  Filosofiestudent Stefan Steen-
kamp wandelt sinds enkele jaren onbevangen door de wereld van de filosofie in 
de hoop daar wijzer van te worden  Verwondering is zijn deel  Die wil hij graag 
delen met zijn mede Vrienden van de ISVW  Met dit lexicon probeert hij orde te 
scheppen in de verwarring die het filosofische taalgebruik soms bij hem teweeg-
brengt  Dit keer de G van Gaia 

Hier in Nederland hebben we er deze zomer weinig van gemerkt, maar dat was 
in 2021 en 2022 wel anders  Net als nu in Zuid-Europa werden er bij ons op 
het gebied van temperatuurmetingen records doorbroken  Nog nooit werden er 
sinds het begin van de temperatuurregistratie in de 17e eeuw zulke hoge waar-
den gemeten  Het kwik kwam boven de 40 °C uit  Een duidelijker bewijs van de 
klimaatverandering was er tot nu toe niet  

Nog steeds is niet iedereen ervan overtuigd dat de mens daar de oorzaak van is 
door zijn omgang met wat onze aarde aan bronnen en middelen te bieden heeft  
Of hij denkt dat dat verband er wel is, maar dat de klimaateffecten, zoals we die 
nu ervaren weliswaar door de mens veroorzaakt zijn, maar dat de mens net zo 
natuurlijk is als al het andere leven op onze planeet  Zij geloven dat wij met ons 
innovatieve vermogens de klimaatproblemen uiteindelijk zullen oplossen  

Binnen de filosofie zijn er echter steeds meer wetenschappers die zich langzaam 
maar zeker bewust worden van de mogelijkheid dat de mens een strijd aangaat 
die het met de inzet van zijn technisch vernuft niet kan winnen  Deze ecologische 
filosofen wijzen op het concept dat de Britse chemicus James Lovelock (1919-
2022) in de jaren zestig formuleerde en dat hij Gaia noemde  Lovelock leende 
deze naam uit de Griekse mythologie  Het is de verpersoonlijking van Moeder 
Aarde  Lovelock ging het niet om die verpersoonlijking, maar wilde vooral wijzen 
op de werking van de aarde als een superorganisme  

Het komt erop neer dat alles op onze planeet met alles te maken heeft  De extre-
men die wij nu waarnemen laten zien dat wij niet ongestraft met onze industriële 
systemen en ons consumentisme het klimaat kunnen verstoren  Het is als met 
een waterbed: als je op een bepaalde plek drukt, zie je een ongewenst effect 
elders in het matras tevoorschijn komen  Wie zich daar niet van bewust is, zal 
moeten ervaren dat het waterbed niet meer datgene is waarvoor het bedoeld is, 
namelijk een matras waarop het prettig slapen is  Bij elke technische innovatie 
bestaat het risico dat er dergelijke bijeffecten ontstaan  En de bestrijding van het 
ene bijeffect leidt dan weer tot het ontstaan van andere bijeffecten, zoals dat vaak 
aan de hand is bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe medicijnen  

Met onze technische kennis en wetenschap zijn wij er vooral op uit om ons wel-
zijn en onze gezondheid te verbeteren om zo ons levensgeluk te vergroten en 
daarmee ook onze levensverwachting  Uit de bijbel kennen we echter het ge-
zegde: “Gij zijt van stof gemaakt en zult tot stof wederkeren ” Het leven van de 
individuele mens, net zoals al het andere leven, is eindig en tot nu toe is het ons 
nog niet gelukt om die wetmatigheid te doorbreken 
 

Door Stefan Steenkamp 

Gaia staat ons daarbij in de weg, want 
wij zijn niet alleen zelf organismen, maar 
wij dragen met ons lichaam ook bij aan 
wat je de ‘echte’ Gaiaanse eeuwigheid 
kan noemen, omdat ons lichaam na onze 
dood voedsel is voor het nieuw leven dat 
na ons komt  De Gaiaanse variant op het 
Bijbelse gezegde is daarom: ‘Wij eindi-
gen op dezelfde composthoop waar wij 
ooit vandaan kwamen ’ Wie in de grond 
graaft kan zien hoe dat werkt  Het is een 
gewriemel en gekrioel van jewelste van 
insecten, wormen, schimmels en bacte-
riën  

In mijn moestuin, die ik sinds twee jaar 
heb, groeit en bloeit het leven boven de 
grond dat het een lieve lust heeft  Of 
soms niet, omdat ander leven voor is  In 
de biologische tuinvereniging waar ik lid 
van ben, kreeg ik daarom bij de aanmel-
ding het volgende te horen: ‘We hebben 
hier…” en wat volgde was er een opsom-
ming van een reeks groenten, vruchten 
en bloemen  De conclusie was: “En wat 
er overblijft dat is voor ons”  

Daarmee werd voor mij de vinger op 
de zere plek gelegd  De westerse mens 
heeft het vermogen om te delen en om 
deel uit te maken van het grote orga-
nisme dat Gaia heet in de loop van zijn 
evolutie verloren  De vraag is nu niet of 
wij ons hieruit zullen gaan redden, maar 
vooral of wij dat willen en kunnen 
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Zinrijke beelden 
Deze rubriek ‘Zinrijke beelden’ is een initiatief van kunstenaar Kobi Wapenaar en schrijver Hidde de Blouw, twee Vrienden van de 
ISVW en redacteuren van dit magazine. In een pas de deux en dialoog brengen zij schilderijen tot spreken.

Door Hidde de Blouw (woorden) 
en Kobi Wapenaar (schilderij)

Ruïne van een vergane toekomst

Voorbij de poort, daar op de verre horizon, 
Wekt een nieuwe toekomst ons verlangen 
De oude toekomst is vervallen, hier en nu 
Wat wij bouwden tot huis en tempel
Brokkelt af en wankelt 
Vergankelijk is het ooit verlangde 

Moeder Aarde scheurt en opent haar mond
Vanuit haar binnenste spreekt zij 
in haar eigen taal en timbre:
‘Ik wil jou voeden uit mijn overvloed
Maar mergel mij niet langer uit 
Door de poort kun je niet gaan
Want het is een spiegeling, 
jouw fata morgana ’

‘Besef hoe dicht ik bij je ben,‘ zegt ze 
De kracht en schoonheid van natuur
verbinden ons in haar overwoekering 
Midden in vergankelijkheid en verval
laat zij hoop ontkiemen, steeds opnieuw 
Help haar de hoop in ons te laten groeien 

 
 
 
 

DE VERTRAAGDE TIJD 
Boeken – Books – Bücher – Livres 

 
Specialisaties: 

Filosofie – Literatuur - Rusland 
 

Peter Jansen 
Boekenmakelaar 

 
M   06 836 00 236 
E    pjotr.jansen@planet.nl 
 
- Levering nieuwe en/of 2e hands boeken 
- Verkoop op locatie 
- Inkoop  
- Toesturen Boeken-attenderingen (via mail) 
- Boeken zoekdienst 
- Literatuurlijsten 

DE VERTRAAGDE TIJD
Boeken – Books – Bücher – Livres

Specialisaties: Filosofie, Literatuur, Rusland

Peter Jansen
Boekenmakelaar
M 06 8360 0236
E pjotr.jansen@planet.nl

• Levering nieuwe en/of 2e hands boeken
• Verkoop op locatie
• Inkoop
• Toesturen Boeken-attenderingen (via mail)
• Boeken zoekdienst
• Literatuurlijsten
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We zoeken
Een jurylid voor de Kitty van der Vliet Essaywedstrijd voor Jonge Denkers 2024
Voor de Kitty van der Vliet Essaywedstrijd 2024 zoeken we vanuit de Vriendenvereniging een jurylid  Ook in 2020 
en 2022 organiseerden de Vrienden samen met de ISVW een essaywedstrijd voor Jonge Denkers onder de  
40 jaar  Van beide jaren zijn de vijf genomineerden en winnaars gepubliceerd in het boek ‘Onderhuidse verhalen’ 

De volgende juryleden zijn al beschikbaar:
 � Marthe Kerkwijk Vriend, filosoof en programmamanager ISVW
 � Florian Jacobs Vriend, filosoof en uitgever ISVW
 � Rity v d  Avoort Vriend en eindredacteur Vriendenmagazine
 � Martha Claeys Juryvoorzitter 2024, Filosoof en schrijver

We zoeken:
• Een Vriend met schrijverskwaliteiten 
• Een Teamspeler
• Verstand van taal en gevoel voor stijl
• Een kijk op het schrijven van essays
• Affiniteit met publieksfilosofie

Licht je motivatie om jurylid te worden toe in je aanmelding  Mail je 
aanmelding vóór 1 januari 2024 naar: rvdavoort@vrienden-isvw nl

Staat en Taboe
Sterven op Drift

Over doodsverlangen en onmacht

Euthanasie: Waarom niet?
De Zin van het Leven

Voltooid Leven

Het zelfgekozen Levenseinde
Heiligen en Hooligans

Helende Zorg

Leven toevoegen aan de Dagen
De Toekomst van het Sterven

De Achterblijvers

VerTROOSTingen
Gewone woorden

Het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven

Door Frans van der Lem
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ISVW Summerschool 2023
De grote thema’s van Hannah Arendt

Deze zomer volgde ik op de ISVW de Summerschool 'De grote thema’s van 
Arendt'. Om alvast in de stemming te komen had ik het weekend van tevoren 
de film gezien over Hannah Arendt op Netflix. Deze film werd ook vertoond 
tijdens een van de avonden. Bovendien las ik het door ISVW uitgegeven boek 
'De essentie van Arendt' door Lieve Goorden. 

Op de achterflap van deze aanbevelenswaardige uitgave staat dat Hannah 
Arendt tijdens haar leven al een scherpe criticus was van de actualiteit - bij-
voorbeeld toen ze zich uitsprak over het proces tegen Eichmann - maar dat 
haar werk nu relevanter is dan ooit  Dat bleek ook uit de vele discussies tussen 
de sprekers en de deelnemers  Het niveau van de sprekers was mijns inziens 
hoog en ook dat van hun didactische kwaliteiten  Het viel mij op dat veel cur-
sisten goed op de hoogte waren van haar werk, waardoor de sprekers werden 
uitgedaagd en er interessante, vaak verhelderende gesprekken ontstonden  

Het begrip ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ is voor mij daardoor in een 
ander (beter?) daglicht komen te staan, vooral als de bezorgdheid, 
over wat voor onrecht dan ook, zeer oprecht wordt ervaren.

Door Eduard Heinerman

Door deze Summerschool ben ik me meer gaan 
verdiepen in de discussies over de klimaatcrisis  
Het begrip ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ is voor 
mij daardoor in een ander (beter?) daglicht komen 
te staan, vooral als de bezorgdheid, over wat voor 
onrecht dan ook, zeer oprecht wordt ervaren  Na 
het zien van de film Oppenheimer, over de ontwik-
keling van de atoombom door Robert Oppenhei-
mer en zijn team en later zijn afkeer van het ge-
bruik van dit wapen, werd ik mij opnieuw bewust 
van hoe belangrijk het werk van deze filosofe ook 
heden ten dage is  Al met al was het een zeer ge-
slaagde week waarvoor de ISVW een groot com-
pliment verdient 
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ISVW Summerschool 2023
‘Zo sprak Zarathoestra lezen’ met Paul van Tongeren

Nietzsche: “Het voordeel van een slecht geheugen is dat men van dezelfde 
goede dingen meer dan eens kan genieten.”  
 
Ik ga nog heel vaak genieten van de lessen van afgelopen weekend  Een slecht 
geheugen heb ik daar niet voor nodig  Wat een geweldige week heb ik achter 
de rug! Zo genoten van de welbespraaktheid, scherpzinnigheid en het ogen-
schijnlijke gemak waarmee Paul van Tongeren zestig man geconcentreerd 
heeft weten te houden bij het verklaren van de tekst  Ook de gastdocenten 
vond ik heel inspirerend  Tot het laatste moment was ieder nog benieuwd naar 
hoe we Zarathoestra nog meer konden begrijpen  Benieuwd naar hoe woor-
den en zinnen herleid werden  

We meanderden door het boek, door de tijd, het leven van de schrijver en de 
ene connectie na de andere werd gemaakt, betekenissen minstens verdrievou-
digd  Woorden, zinnen, paragrafen, hoofdstukken, werden door elkaar geschud 
en op de ene manier en dan weer op een andere weer aan elkaar geregen  Een 
zucht, het ontbreken van aanhalingstekens, niets is zonder betekenis  

Ik heb me verbaasd over de immense rijkheid en vindingrijkheid van Nietzsche  
En van de vele lagen in de tekst, die Paul ons leerde naar boven te halen  Den-
ken… nu weer dimensies toegevoegd  Wat heb ik gesmuld van de hele week 
en van de manier waarop Paul en zijn gastdocenten de verschillende lagen lie-
ten zien  De zovele manieren waarop je kunt Interpreteren waren niet willekeur-
ig  Elke interpretatie werd teruggevoerd op aantekeningen, correspondentie en 
citaten van Nietzsche zelf en uitspraken over zijn Zo sprak Zarathoestra  Ook 
werden verbindingen gelegd met andere boeken van Nietzsche en schrijvers Door Seandy Achthoven

die Zo sprak Zarathoestra geïnterpreteerd hebben  
Daarnaast werden teksten gerelateerd aan een 
plaats of een moment, ontwikkeling of gebeurte-
nis in Nietzsches leven  We werden meegenomen 
in zijn genialiteit en zijn waanzin, zijn pijn, scherpte 
en vindingrijkheid  We leerden waarom persoonlij-
ke historie er soms wel degelijk toe doet   

Ik heb genoten van de bevlogenheid en de kennis  

ISVW Summerschool 2023
Summerschool ‘Homo Creator’

‘Homo Creator’ van Michel Dijkstra en Rico Snel-
ler stond voor mij als liefhebber van filosofie en 
kunst hoog op mijn verlanglijstje en mijn verwach-
ting werd meer dan waargemaakt.  

De Summerschool bleek met zijn raadsels rond 
creativiteit en inspiratie een grote aantrekkings-
kracht te hebben op veel meer mensen vanuit 
verschillend werk- en aandachtsgebied met een 
lijntje naar creativiteit  Zoals Michel Dijkstra zei 
over de beschouwing vanuit Oost en West: “Waar 
deze twee hun licht laten schijnen en hun bundels 
samenvallen krijg je een nog helderder besche-
nen gebied ” 

Begrippen als bezieling, oerervaring, creativiteit, herinnering werden be-
schouwd in een mooi gebied van overlap van het Oosten en Westen, en wer-
den door de beide docenten zo mooi onthuld en in een voor mij breder per-
spectief geplaatst  Zo bescheen Rico Sneller mystiek op het snijvlak van Oost 
en West en introduceerde minder bekende Duitse filosofen  We verkenden 
verschillende begrippen verbonden aan inspiratie en kunst in hun betekenis in 
ons dagelijks leven  Michel belichtte met het leven en werken van Dōgen en 
Giacometti de ongrijpbaarheid van creativiteit en inspiratie  Aangevuld met al 
wat er door de groep werd aangedragen, maakte dat deze betekenissen van 
inspiratie en kunst nog mooier en rijker  Niet alleen voor mij was de boeiende 
week alweer veel te snel afgelopen  
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Kerstnacht  
De tijd vergaat
en stilstand 
is toch het voortgaan
Het vuur dat brandt
voor licht in ons bestaan
De kerstnacht
waar gedachten gaan
naar voorbije tijden
over wat geweest is
of nog dieper
wat geheeld
of misschien nog beschadigd is
Waar de religie
de harten omsluit
en ‘stille nacht’
voor ieder weer
een andere betekenis heeft
Maar waar de verse tijd
van het alleen
of ‘komt allen tezamen’
ook in zijn wezen
van innig beleven 
goed kan zijn

Door Anja Hoogenboom



Ieder jaar kunnen organisaties om subsidie vragen bij de 
Vrienden van de ISVW, tenminste als zij met hun initiatief 
een bijdrage leveren aan wat genoemd wordt publieksfi-
losofie: filosofie die uitgedragen wordt onder en voor een 
breed publiek. 

We houden elk jaar twee rondes waarin organisaties een 
verzoek om subsidie kunnen indienen  Op onze website 
staan aanvraagformulieren die men daarvoor kan gebrui-
ken  De binnengekomen aanvragen worden verzameld 
en door een aparte commissie, de SAC (Subsidie Advies 
Commissie), beoordeeld  Die commissie let uitdrukke-
lijk op het publieksfilosofische karakter van een initiatief 
waarvoor subsidie wordt aangevraagd  Daarnaast kijkt de 
commissie er altijd naar of een initiatief een ander publiek 
bereikt dan mensen die al bezig zijn met filosofie   

In de eerste ronde in 2023 kwamen er twee aanvragen bin-
nen  De Stichting Promotie en Publiciteit Kinderfilosofie, de 
organisator van de Week van de Kinderfilosofie, vroeg om 
een bijdrage voor het instellen van een boekenprijs  De prijs 
zou gaan naar dat kinderboek dat het beste kinderen aanzet 
tot belangstelling krijgen voor filosofie  De tweede aanvraag 
kwam van de Stichting Brainwash, die vroeg om een bijdra-
ge voor het organiseren van het Brainwash Festival  De SAC 
kwam voor beide aanvragen met een negatief advies  Dat 
advies werd integraal overgenomen door het bestuur  Het 
bestuur twijfelde erg over de afwijzing van de aanvraag van 
de Stichting Promotie en Publiciteit Kinderfilosofie, er ble-
ken wat misverstanden te zijn ontstaan  Het bestuur besloot 
om deze stichting een herkansing te geven 
  
De tweede ronde in 2023 leverde veel meer aanvragen op, 
maar liefst zeven om precies te zijn  Wat kregen we aan 
aanvragen binnen: 
1  Bij Nader Inzien, dat samen werkt met de organisatoren 

van het Brainwash Festival - al meedingend in de eerste 
ronde -, dient een soortgelijke aanvraag in    

2  De Vereniging voor Praktische Filosofie vraagt om een 
bijdrage voor het organiseren van een dag van de filoso-
fische praktijk bij de ISVW  

3  De aanvraag van de Stichting Promotie en Publiciteit 
Kinderfilosofie kreeg dus een herkansing en vraagt om 
een bijdrage aan de door hen in te stellen boekenprijs   

4  De ISVW vraagt om een bijdrage waardoor het mogelijk 
wordt dat de Australische klimaatfilosoof Glenn Albrecht 
een bezoek aan Nederland brengt    

5   Stichting Publieke Filosofie vraagt om een bijdrage aan 
de kosten voor het opbouwen van de organisatie van de 
Nacht van de Filosofie in Amsterdam   

6  Renata Schepens vraagt om een bijdrage in het ontwik-
kelen van podcasts over vergeten (klassieke) vrouwelijke 
filosofen  

7  Erno Eskens vraagt om een bijdrage in het hertalen en 
uitgeven van het boek van Van der Enden, leraar van 
Spinoza, met als titel Kort Verhael van Nieuw Nederlants 
Gelegentheit, Deughden, Natuerlijke Voorrechten, en 
byzondere bequaemheidt ter bevolkingh  

Op het moment van schrijven moeten alle aanvragen nog 
door de besluitvormingscyclus  Het advies van de SAC 
wordt eind november gegeven  Het bestuur neemt daar-
na een besluit  Welke aanvragen gehonoreerd worden en 
welke niet is dan midden december bekend  Aanvragers 
worden daarna geïnformeerd   

Naast deze rondes zijn er al wat andere subsidies toege-
zegd door het bestuur  Eerder is al besloten de jaarlijkse 
uitreiking van de Socratesbeker te steunen met een subsi-
die  Deze subsidie is toegekend voor de jaren 2023 – 2025  
Daarnaast hebben we besloten om, samen met de ISVW, 
in 2024 weer de Kitty van der Vliet Essaywedstrijd te or-
ganiseren   
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Colofon
Het Vriendenmagazine beoogt het volgende: De verbinding stimuleren tussen mensen met belangstelling voor publieksfilosofie, 
de Vrienden in het bijzonder, het breed delen van filosofisch en maatschappelijk betrokken verhalen, opvattingen en ervaringen  

Bestuur Vrienden ISVW
Fred Ahsmann Voorzitter fahsmann@vrienden-isvw nl
Fons Bouthoorn Secretaris secretaris@vrienden-isvw nl
Joost Pigmans Penningmeester penningmeester@vrienden-isvw nl
Eduard Heinerman Bestuurslid eheinerman@vrienden-isvw nl
Vacature Bestuurslid

Redactie Vriendenmagazine  rvdavoort@vrienden-isvw nl
Eindredactie Erwin van Aalst, Rity van der Avoort
Redactiemedewerkers:  Stefan Steenkamp, Miriam Rybier, Kobi Wapenaar, Frans van der Lem, 
 Sanne Rombouts, Anja Hoogenboom, Hidde de Blouw, Willemijn van 
 Gaalen, Eduard Heinerman
Columnist Rudi Holzhauer
Keukentafelgesprekken Claudia Pino

Foto’s voorpagina EVA Fotografie
Vormgeving & DTP Jelle - Ontwerp, Foto & Druk

Het volgende Vriendenmagazine verschijnt 11 maart 2024 en heeft als thema: ‘Verwondering’ 
Kopijsluiting is vrijdag 1 maart 2024  

Jouw verhaal in het Vriendenmagazine?
Schrijf ons over je ervaringen tijdens cursussen of weekenden die over de publieksfilosofie gaan  
Deel de levensverhalen waar je van geleerd hebt of die je tot inzicht hebben gebracht  Mail ons over 
gebeurtenissen die je geïnspireerd hebben 
We nodigen onze Vrienden van harte uit om hun ervaringen en verhalen naar de redactie te sturen: 
rvdavoort@vrienden-isvw nl

Het Vriendenbestuur 
en de redactie van dit 

Vriendenmagazine 
wensen alle Vrienden
Fijne feestdagen 

en een gezond 
20242024
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