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Dit is het eerste Vriendenmagazine van weer een nieuw Vriendenjaar, waarmee we 
het 108ste jaar van onze vereniging ingaan. Toen ik in 2020 bestuurslid werd van de 
Vrienden, wilde ik graag inzicht krijgen in ons verenigingsverleden. 

Tot mijn verbazing bleek er geen archief te zijn waarin onze geschiedenis was vast-
gelegd. Ik kreeg slechts een paar A4-mappen met notulen en aantekeningen van be-
stuursvergaderingen, wat slechts een fractie is van alles wat er moet zijn geweest. 
Chantal Orth vertelde me dat veel archiefmateriaal van zowel de ISVW als de Vrienden 
verloren is gegaan door een brand in het verleden. Desondanks zou er nog wel enig 
materiaal op de zolder van het gebouw de Kuilen moeten zijn. Ik nam me voor om daar 
ooit naar te zoeken, maar dat is er tot nu toe niet van gekomen.

Afgelopen maand had Florian Jacobs reden om op de zolder te speuren naar oude do-
cumenten van de Vrienden, en daar stuitte hij op een bijzondere vondst: een A4-schrift 
met notulen van het Vriendenbestuur uit 1916. Dit was een grote verrassing. Hoewel de 
inhoud is wat men kan verwachten – droge notulen – maakt de handgeschreven en sier-
lijke vorm ervan deze toch bijzonder. Dit schrift is een waardevolle toevoeging aan ons 
archief. Helaas is het te fragiel om snel te kunnen scannen, maar voorlopig koesteren we 
dit bijzondere document. Samen met de eveneens uit 1916 daterende voorzittershamer 
is dit het enige tastbare overblijfsel uit de beginperiode van ons 107-jarige bestaan.

We ontvingen ook een stapel A5-boekjes van de jaargangen van 'VTI-Mededelingen' 
en 'PARADOS' van een oud-medewerker van de ISVW. Deze vormen de voorlopers 
van het Vriendenmagazine uit de periode 1985-1995, uit de tijd dat onze vereniging 
nog bekend stond als de 'Vereniging tot Instandhouding van de Internationale School 
voor Wijsbegeerte'. Het is interessant om door deze boekjes te bladeren en te lezen 
waar onze vereniging toen mee bezig was. Zoals bijvoorbeeld de naam ‘PARODOS’, 
waarover de redactie schreef in het decembernummer van 1990: "Met 'PARODOS' 
benoemen wij wat naamloos was. 'PARODOS' geeft naar ons oordeel het bijzondere 
van het blad op impliciete wijze aan." Dat geeft stof tot nadenken.

In de afgelopen jaren heeft het Vriendenbestuur veel energie gestoken in het verza-
melen en digitaal archiveren van agenda’s, notulen en correspondentie van onze be-
stuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Ons verenigingsarchief bevat 
nu meer dan 2.500 documenten, vrijwel allemaal uit de periode vanaf 2010. Op onze 
website hebben we een archief aangemaakt met alle beschikbare Vriendenmagazines 
en de inleidingen van de filosofische cafés. Samengevoegd vormen deze een indruk-
wekkende verzameling historische informatie. Desondanks blijft het slechts een fractie 
van wat het zou kunnen zijn als er in het verleden meer aandacht was besteed aan het 
bewaren van ons Vriendenverleden. Het recentelijk teruggevonden schrift en de stapel 
periodieken vormen een welkome aanvulling op ons archief.

Dit jaar hebben we al twee interessante en goed bezochte filosofische cafés gehad en 
de agenda voor de rest van het jaar is goed gevuld. Ook wordt dit jaar weer de Kitty van 
der Vliet Essaywedstrijd voor jonge filosofen gehouden. We zijn zeer benieuwd naar de 
inzendingen.

Tot slot wil ik de opening van het vernieuwde Filosofenpad, op zondag 9 juni, onder de 
aandacht brengen. Het afgelopen jaar hebben veel mensen hieraan gewerkt en het 
belooft een bijzonder evenement te worden!

Dit Vriendenmagazine is wederom samengesteld door een enthousiaste redactie.  
Chapeau!

Door Fred Ahsmann 

Van de voorzitter
Een nieuw Vriendenjaar is begonnen

Handgeschreven notulen uit 1916.
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Agenda 
Vrienden Activiteiten en Cafés 2024

DATA VRIENDEN ACTIVITEITEN EN CAFÉS

Zondag 21 januari 2024 15-17 uur Michel Dijkstra geeft een lezing over zijn nieuwe boek Japanse filosofie. De 
denkweg van verfijning en verbinding. Met Okinawaanse muziek van Fumiko 
Miura.

Zondag 18 februari 2024 15-17 uur Filmcafé met de film Paris, Texas van Wim Wenders. We gaan in op de vraag 
in welke mate het medium film aanleiding geeft tot filosofische verdieping. Met 
inleiding en gespreksleiding door Dick Keijzer en Fred Ahsmann. 

Zondag 17 maart 2024 15-17 uur Marthe Kerkwijk geeft een lezing over het gedachtegoed van Clara Wichmann 
over het recht tot straffen n.a.v. haar onlangs verschenen boek Het recht tot 
straffen hebben we niet.

Zondag 31 maart 2024 Uiterste datum voor het indienen van subsidieaanvragen voor uitzonderlijke 
initiatieven op het gebied van de publieksfilosofie.

13-21 april 2024 Week van de Kinderfilosofie met als thema ‘Is chaos erg?’.

Zondag 21 april 2024 15-17 uur Thijs Lijster geeft een lezing over zijn boek Wat we gemeen hebben, een filoso-
fie van de meenten.

Zondag 12 mei 2024 15-17 uur Onder voorbehoud: Erno Eskens geeft samen met vertaler Roek Vermeulen 
een lezing over het boek Handboek Logica van Carolyne van Lynden.

Zondag 9 juni 2024 13.30-17 uur Algemene ledenvergadering om 13.30 uur. Filosofisch café vanaf 15 uur waarin 
het Filosofenpad geopend wordt.

Zondag 15 september 2024 15-17 uur Socratesbeker 2024. Presentatie door de schrijver van het winnende boek.

Zondag 20 oktober 2024 15-17 uur Grote prijsuitreiking van de Kitty van der Vliet Essaywedstrijd, voor jonge 
denkers. Martha Claeys licht in haar rol van juryvoorzitter het juryoordeel toe 
over de winnaar en de genomineerden. Gastspreker Jannah Loontjens.

Donderdag 31 oktober 2024 Uiterste datum voor het indienen van subsidieaanvragen voor uitzonderlijke 
initiatieven op het gebied van de publieksfilosofie.

Zondag 17 november 2024 15-17 uur Jan Bransen geeft een lezing over zijn nog te verschijnen boek En nu? De mens 
als bedreigde diersoort, dat gaat over klimaatfilosofie. 

Zondag 1 december 2024 Besluit subsidieaanvragen najaar 2023.

Het programma van de filosofische cafés wordt samengesteld door de cafécommissie. Deze bestaat momenteel uit: Els Bijsterbosch, 
Dick Keijzer, Margreet de Zeeuw, Luc Meuwese, Fred Ahsmann en Rity van der Avoort. Deze commissie streeft naar variëteit en afwis-
seling in de onderwerpen en beoogt de relatie tussen belangstellenden in publieksfilosofie te verdiepen en te versterken. Wie graag wil 
meedenken over vorm en inhoud van de cafés, kan contact opnemen met een van de leden van de commissie.  

     Tijdens ieder café is er tegelijkertijd een Kidscafé met Brenda Raa, zodat kinderen en kleinkinderen ook mee kunnen filosoferen!
     Cafés met een groene punt bevatten een presentatie van een project dat door de Vrienden is gesubsidieerd.
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De verwondering nabij

Door Anja Hoogenboom

Het thema van dit Vriendenmagazine is ‘verwondering’. Volgens Plato hét be-
ginsel van de filosofie. Dat las ik in het boek Inleiding tot de verwondering van 
Cornelis Verhoeven. 

Het is geschreven in de jaren ‘60 met uitvoerige blokken vierkante tekst, zon-
der plaatjes, dat paste in die tijd. Het boek heeft een ouderwets diepgaande 
uitvoerigheid, die soms vraagtekens achterliet, maar me ook vaak greep. Dát 
is volgens mij die verwondering, waar het in zijn boek over gaat. Het gepakt 
worden, het dieper nadenken, een bepaalde uitgebreidheid. Een uitgebreidheid 
waar geen einde aan lijkt te komen, maar dat hoeft ook niet, anders bloedt juist 
de verwondering dood.

In het boek staat: “Vanzelfsprekendheid is alleen datgene, waarover niet wordt 
gedacht.” Juist het ‘anders zijn’, het onbepaalde, is van belang in de wijsbegeer-
te. Cornelis Verhoeven noemde zijn boek een oefening in de vrije val. Je kan 
verwondering niet geforceerd opwekken, want dan is het al weg. Het is een 
vorm van verinnerlijking. Niet alleen de term verwondering wordt uitgelegd, het 
is een boek in de trant van de fenomenologie. Er wordt gekeken naar allerlei 
aspecten en emoties in het leven, met de fenomenen: haast, enthousiasme, het 
mijmeren, ervaren van de tijd, het vertragen, nuchterheid, zakelijkheid, agitatie, 
de gedachte achter het geven van geschenken, enz. 

Ook taalkunde, etymologie, komt aan bod. Zoals het Griekse charis, dat beval-
ligheid, gunst en dank betekent: “De dank is een weerkaatsing van de glans 
van het als gunst geschonkene.” Dat is zo’n zinnetje waar ik een beetje van ga 
spinnen…

Verder is het boek gelardeerd met allerlei filosofen; de beroemde grotvertelling 
van Plato, het Dasein van Heidegger, die ook zo'n verwonderlijke manier zijn 
om te kijken naar de wereld met een andere bril. Verwondering kan op een 
prettige, maar soms ook verontrustende manier tot je komen. Het vormt de 
basis waarop je kunt filosoferen, jong en oud, dat maakt niet uit. Zonder schone 
schijn, met interessante ‘weetjes’, maar uit ware belangstelling, waarbij je je re-
aliseert dat zoveel in het leven gelaagd is en dat er allerlei visies zijn. ‘Wijsheid’ 
is breed en soms ook broos.

Toen ik dit boek kreeg voor mijn verjaardag, van een bevriende filosoof, zei hij: 
"Dit boek betreft een vriendelijke filosofie." Dat klopt; met een heldere en veelal 
positieve insteek op 'gewone’ zaken, maar ook met moeilijke woorden, wat me 
soms verwoed op mijn kop liet krabben. Maar dat is mijn pretje; op ‘mijn oude 
dag’ me storten op de filosofie, vaak met boeken van 'onze Pjotr' de trouwe 
boekhandelaar die bij de ISVW staat. Zijn webwinkel heet ‘De vertraagde tijd’, 
een heerlijke term toch? In deze snelle wereld je verliezen in een boek, je focus 
verleggen. 

Dat kan ook tijdens activiteiten van de Vrienden van de ISVW op een verras-
sende manier. Tijdens de Japanse Vriendendag van mei 2023 leerde ik de rust 
te savoureren bij een theeceremonie. De aandacht van een vriendelijk Japans 
echtpaar, het verstild moment samen met anderen. Het zen gevoel, de ver-
wondering in al haar aandacht. Het leven is mooi, het leven is ingewikkeld, we 
moeten er samen iets van proberen te maken. Dat doen wij ook bij de redactie 
van het Vriendenmagazine, met haar diverse invalshoeken. Verwonder u en 
behoud het goede.

Verwondering kan op 
een prettige, maar 
soms ook verontrustende 
manier tot je komen.
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‘Hoe denk jij erover?’
Filosoferen met kinderen en jongeren
In de vorige editie van dit Vriendenmagazine hebben we aangekondigd meer aandacht te willen geven aan filosoferen met 
kinderen en jongeren. Ik sprak hierover met Paulien Hilbrink van het Centrum Kinderfilosofie (CK) en Marianne Scheeper 
van de Stichting Promotie en Publiciteit Kinderfilosofie (SPPK). 

Centrum Kinderfilosofie (kinderfilosofie.nl) is het platform 
voor kinderfilosofen, opleiders in kinderfilosofie en geïnte-
resseerden in kinderfilosofie. Het Centrum richt zich op het 
borgen van de kwaliteit van kinderfilosofie en streeft ernaar 
dat zoveel mogelijk kinderen kunnen filosoferen op scholen 
en daarbuiten. Het SPPK wil de praktijk van het filosoferen 
met kinderen in het algemeen promoten, zodat iedereen 
het belang én het plezier van kinderfilosofie kan ontdekken. 
Het platform van de SPPK heeft de website Week van de 
kinderfilosofie (weekvandekinderfilosofie.nl), waarop allerlei 
activiteiten en initiatieven staan, ook de activiteiten tijdens 
de Week, dit jaar van 13 tot en met 21 april. 

Als redacteur van ons Vriendenmagazine met dit thema heb 
ik hierover met Paulien Hilbrink en Marianne Scheeper mo-
gen doorpraten. Ik deel een aantal punten hieronder omdat 
we met deze aandacht onze lezers willen informeren over en 
verleiden tot een filosofisch gesprek met kinderen en jon-
geren.

Filosoferen met kinderen en jongeren werkt twee 
kanten op. Het gaat er niet alleen om bij kin-
deren vaardigheden, motivatie en zin te 
stimuleren om met elkaar te filosoferen. 
Begeleiders en docenten ontwikke-
len zichzelf natuurlijk ook in het ge-
ven van hun persoonlijke voorbeeld 
hoe je kunt doorvragen en door-
denken over kwesties. Op een 
filosofische manier vanuit filoso-
fische perspectieven. Dat maakt 
het ook uitdagend en betekenisvol 
voor henzelf. Het gaat niet om een 
lesmethodiek zoals voor begrijpend 
lezen of een ‘socratische’ vraagme-
thode in jip-en-janneketaal. De inzet is 
niet om kinderen een techniek aan te le-
ren, maar om samen met hen te filosoferen, 

uitgaande van hun eigen vragen, ervaringen en gedachten.

Wijzelf, lezers van dit Vriendenmagazine, ontmoeten ook 
kinderen en jongeren, al dan niet vanuit onze rol van ouder 
of grootouder, bij allerlei gelegenheden. Wij zijn weliswaar 
geen afgestudeerde kinderfilosofen, maar filosoferen soms 
‘gewoon tussendoor’. Dat begint dan met vragen als: ‘Wat 
houdt je bezig?’, ‘Hoe denk jij hierover?’ Of een kind komt 
zelf met een vraag. Die vraag is dan een opstap om met 
elkaar in gesprek te komen in de verwondering en de twijfel 
over filosofische kwesties die je tegenkomt in het dagelijks 
leven. Voor ons, ‘oud en wijs’ als we zijn, geldt de uitdaging 
om niet met antwoorden en theorieën te komen, maar een 
gesprek aan te gaan, door te vragen en door te denken. En 
natuurlijk door vragen te stellen als: waarom, hoezo, waar-
toe, hoe kom je bij deze vraag? Misschien kun je zo ook zelf 
je eigen opvattingen weer eens bevragen en láten bevragen 
door een kind of jongere. Ook hier werkt het twee kanten op. 

Een andere invalshoek is het aan-
bod van filosofische kinderboeken. 
Er zijn verschillende prijzen voor 
auteurs van kinderfilosofieboe-
ken. Daarom wil ik je uitnodigen 
om je stem uit te brengen op de 
publieksprijs voor het beste filo-
sofische kinderboek van het vori-

ge jaar, 2023, in het kader van de 
Week van de Kinderfilosofie van 13 - 

21 april 2024. De shortlist is te vinden 
op weekvandekinderfilosofie.nl/kinder-

boek-2023. De prijsuitreiking is op 2  april. 

Door Hidde de Blouw

is chaos 
   erg

13 t/m 21 april

2024

?
Filosoferen met kinderen
en jongeren werkt twee
kanten op.
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“Als je vraagt: 'Waarom doe je dat?’, dan is er altijd een antwoord.”

Filosofie aan de Keukentafel

Heeft alles een reden? Deel 1
Josephine:  Kun je iets doen zonder reden?
Ik:  Goeie vraag! Denk je dat je zelf ooit iets zonder reden hebt 

gedaan?
Josephine:  Als je vraagt: 'Waarom doe je dat?’, dan is er altijd een 

antwoord.
Ik:  Hoe kom je eigenlijk op die vraag?
Josephine: In bed dacht ik daaraan.
Ik:  Is een reden hetzelfde als een doel?
Josephine: Nee, een doel is wat je ermee bereikt. En een reden is meer een 

‘waarom’.
Ik:  Je kunt wel iets doen zonder doel. 
Josephine:  Coco (red. de cavia) pakken. (pakt Coco en denkt na.) Of is je 

doel dan ‘knuffelen’?
Ik:  Wat doe je zonder doel? Zonder dat je er iets mee wilt bereiken?
Josephine:  Als je bijvoorbeeld met een knikker aan het rollen bent.

Josephine (11 jaar), David (12 jaar) en ik, 
hun moeder Claudia (44 jaar, filosoof 
en communicatiespecialist), voeren een 
klein gesprek over grote onderwerpen.

Ik:  Of ademhalen? Of dromen?
Josephine:  Eigenlijk vooral onbewuste dingen.
Ik:  Die doe je zonder doel.
David:  Dromen hebben toch wel een doel?
Ik:  Of een reden?
Josephine:  Je droomt om de dag te verwerken.
Ik:  Misschien hebben mensen wel altijd een reden waarom ze iets doen. Maar hebben dingen om ons 

heen ook altijd een reden? Denk aan de zon die opkomt.
Josephine:  De zon leeft niet, dus hoe kan de zon dan iets doen met een reden?
Ik:  Misschien is er wel een reden waarom de zon er is. Zodat het hier licht is en warm.
Josephine:  En zodat wij vitamine D krijgen.
Ik:  Wat is het tegenovergestelde van iets met een reden?
David:  Iets zonder reden.

[Wordt vervolgd op pagina 12]

In de Maand van de Filosofie presenteert men een nieuw filosofisch kinderboek 2024: 
De chaos in Loïs, geschreven door Yorick Goldewijk (maandvandefilosofie.nl/kinder-
boek). Op verschillende podia bespreekt hij met Paulien Hilbrink hoe je filosofische 
vragen interessant maakt voor kinderen. 
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Een klein hecht team bediening

“Ik werk hier nu zo’n 4,5 jaar en ben via Ehab (collega red.) binnen-
gekomen. Hij werkte bij Kontakt der Kontinenten en belde me voor 
een baan bij de ISVW. Na een sollicitatiegesprek met Jos werd ik 
aangenomen. Ik begin elke dag om 16.00 uur. Dan kan ik vóór die 
tijd Evi nog even uitlaten. Soms ga ik met haar wandelen in het bos, 
breng haar terug en begin dan met mijn dienst. Vandaag ook. 

Ik ben hier de enige barkeeper. Als ik een dag vrij ben, neemt Joe-
rie of Martijn mijn plaats achter de bar over. Eigenlijk zijn we met 
te weinig mensen, dus is het soms wel puzzelen om de roosters 
rond te krijgen. De receptie gaat daarnaast elke avond om 21.00 
uur dicht en dan sta ik hier af en toe alleen. Het zou mooi zijn als er 
versterking zou komen in ons kleine team. Natuurlijk doen we alle-
maal allerlei werkzaamheden zoals de zalen voor de volgende dag 
klaarzetten of helpen in het restaurant. Dat maakt het juist leuk, al 
die verschillende werkzaamheden. 

De cursisten die hier komen zijn meestal best op leeftijd en na-
tuurlijk geïnteresseerd in filosofie. Ze zijn allemaal heel aardig. De 
gasten vanuit het bedrijfsleven variëren veel meer … van jonge 

bouwvakkers tot schoolteams. De laatste tijd krijgen we trouwens 
veel scholen. Ik heb ook gewerkt op de golfbaan, nou daar was het 
publiek heel anders hoor. Daar hadden ze een andere manier van 
denken, beschikten ruim over hun financiën en knipten bijvoorbeeld 
met hun vingers naar de ober. Hier doen de gasten dat nooit.

Jeroen Eijkelenborg (1977) viert bijna zijn 
eerste lustrum als barkeeper en medewerker 
bediening bij de ISVW. Hij is onlangs verhuisd 
naar een appartement na een relatie van 
zo’n negen jaar. Omdat hij al tien jaar stond 
ingeschreven in Amersfoort heeft hij redelijk 
snel een andere woning gekregen. Hond Evi 
is bij zijn ex-vriendin blijven wonen, maar die 
laat hij elke dag uit. Het is een gevoelig en 
aanhankelijk beestje van een Oost-Europees 
vuilnisbakkenras. De moeder van Jeroen 
woont om de hoek en hij heeft twee broers van 
wie er een in Sidney en een in Sneek woont.

Mensen van de ISVW 

   Jeroen Eijkelenborg   
   barkeeper

Door Rity van der Avoort en Kobi Wapenaar
Foto: Erwin van Aalst

Het Vriendenmagazine is onlangs gestart met de rubriek onder de naam ‘Mensen van de ISVW’. Iedereen die een cursus volgt kent 
natuurlijk de docent die voor de klas staat, maar wie weet hoe de serveerster heet of kent de naam van de receptioniste? Weet je 
wie de kamer deze dag heeft schoongemaakt? Of wie de ober of keukenhulp is? We willen in deze rubriek nu eens al die mensen in 
het zonnetje zetten die helpen om een cursus bij de ISVW zo aangenaam mogelijk te maken. Natuurlijk zijn dat er veel! Deze keer is 
Jeroen Eijkelenborg van de bediening aan de beurt om beter te leren kennen.

Vooral in de avond maken we 
het hier gezellig voor iedereen. 
Waar kun je nou na het werk 
gezellig met je collega’s nog 
een biertje na drinken?
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Toen ik jong was wist ik eigenlijk niet goed wat ik wilde. Ik had net 
het examen van de middelbare school gehaald toen mijn vader 
overleed aan longkanker. Ik was een jaar of zeventien. Mijn vader 
en moeder zijn gescheiden toen ik twee jaar oud was en ik ben bij 
mijn moeder opgegroeid. Mijn vader zag ik in de weekenden als 
ik naar hem toe ging. Ik besloot hbo Milieu in Delft te gaan doen, 
maar stapte na een jaar over naar precisietechniek in Leiden. Ook 
dat beviel me niks. Ik denk dat ik toen pas besefte wat de dood van 
mijn vader voor me betekende. Het daalde in die tijd pas echt in. Ik 
kreeg het er moeilijk mee.

De jaren daarna heb ik allerhande korte baantjes gehad, van horeca 
tot uitzendwerk. Toen de ouders van mijn toenmalige vriendin een 
kroeg, La Linea, in Amersfoort kochten, ben ik daar gaan werken. 
Dat is het echte begin van mijn horecaloopbaan geworden. Ik ben 
sindsdien niet meer weggegaan uit de horeca en heb in verschil-
lende kroegen in Amersfoort gewerkt. La Linea natuurlijk, maar ook 
de Rooie Cent en Biercafé Mariposa. Die laatste is wel de leukste 
geweest. Daar heb ik met veel plezier gewerkt in zijn dertigjarig be-
staan. Het was een begrip in Amersfoort, er kwamen vijftienjarigen 
die dertig jaar later nog steeds kwamen en zich dan gewoon meng-
den met nieuwe vijftienjarigen.

Ik pas wel goed bij het werk in de horeca denk ik. Ik hou van con-
tact hebben met mensen, je gaat elke avond uit terwijl je gewoon 
aan het werk bent, en ik heb de controle. Bovendien ben ik geen 
ochtendmens!

Een ISVW-avond maak ik gezellig

Hier bij de ISVW blijft veel zoals het was, er verandert niet zoveel. 
De nieuwe keuken is wel een grote verandering en daar is iedereen 
heel blij mee. Wat ik ook leuk vind is dat we voor bier en sterke drank 
zijn gewisseld van leverancier. Het bier krijgen we nu van Rock City 
en de sterke drank van Van Wees. Mooie lokale leveranciers.
 
Zoals ik al zei zijn we met een klein hecht team. Met Joeri en Martijn 
(collega’s red.) kan ik goed opschieten en we zorgen er met elkaar 
voor dat alles goed loopt. We gaan wel steeds meer doen met min-

der mensen, dus ik hoop wel dat we nog iemand erbij krijgen. De af-
gelopen tijd zijn best veel mensen die hier lang werkten vertrokken, 
zoals Marjolein, Ayse en Marieke. Ik mis ze nog wel hoor.

Ik hou van praktisch werk of werken met materialen, ben geen the-
oriemens. Gelukkig kan ik hier zelfstandig werken en mensen een 
plezier doen met een lekker drankje en goede muziek ‘s avonds. Dat 
komt goed uit want ik ben, zoals ik al zei, geen ochtendmens. Mijn 
muziek is funk, soul en jazz. Vooral in de avond maken we het hier 
gezellig voor iedereen. Waar kun je nou na het werk gezellig met 
je collega’s nog een biertje na drinken? De meeste mensen gaan 
meteen naar huis na het werk toch? In de horeca ben je vaak meer 
dan collega’s, bijna vrienden.

Tja, wat weten mijn collega’s hier nog niet van mij? Nou, in mijn vrije 
tijd speel ik Ingress, een GPS-spel waarbij je op je mobiel allerlei 
punten in een omgeving moet zoeken en verbinden. Die punten 
kunnen dan weer door medespelers afgepakt worden, dus je moet 
ook verdedigen. Ik ben er heel Europa voor doorgereisd, van Keulen 
tot Warschau en Rome om punten te zoeken. Het is een soort land-
jeveroveren en verdedigen.

Mijn nieuwe vriendin heb ik hier bij de ISVW ontmoet. Ze was hier 
een weekendje, zat bij mij aan de bar en vroeg om een bessenje-
never, die had ik niet! Dus ik zei “kom volgend jaar maar terug”. Dat 
deed ze en toen had ik bessenjenever voor haar (lacht). Ik zie hier 
laat op de avond wel meer mensen samen weggaan hoor. Pas-
geleden ben ik met haar voor het eerst naar een carnavalsavond 
gegaan. Daar houdt ze van. Maar mensen wát een muziek!

Met filosofie heb ik niet zoveel eigenlijk. Behalve met de stoïcijnen 
dan. Ik ben van mezelf best een rustige en stabiele man en heb 
mijn emoties meestal goed onder controle. Dus dat je eerst even 
wacht met je reactie en nadenkt over hoe je reageert op een situ-
atie spreekt mij wel aan. Eigenlijk zouden we als personeel wel wat 
bijgespijkerd kunnen worden in de filosofie. Speciaal voor ons een 
soort basiscursus filosofie. Ja, dat lijkt me wel wat.

Jeroen nomineert Eveline Dinkelman-de Jonge voor het volgende 
interview.

Wat ik ook leuk vind is dat we 
voor bier en sterke drank zijn 
gewisseld van leverancier. 
Het bier krijgen we nu van 
Rock City en de sterke drank 
van Van Wees. Mooie lokale 
leveranciers.

Ik zie hier laat op de avond 
wel meer mensen samen 
weggaan hoor.
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In beeld
Verwondering

Door Rosemarijn Krol

Verwondering; wat een leuk thema, want je kunt er alle kanten mee op! Het eerste waar ik aan denk als ik nadenk over waar ik me 
over verwonder is: Mooie Kunst. Dan denk ik aan Vincent van Gogh en aan mijn eigen kunst. Die vind ik mooi vanwege de mate-
rialen en de kleuren. Het mooiste vind ik bloesem; het schilderij van Vincent van Gogh (linksboven), het schilderij wat ik er zelf van 
geschilderd heb, in olieverf op een houten paneel (rechtsboven) en de foto’s die ik heel graag maak en gemaakt heb van bloesem, 
zoals van de appel en de perenboom in onze tuin (links- en rechtsonder). 

Hallo, ik ben Rosemarijn Krol, 23 jaar oud en werk sinds 4 jaar bij Ateliers De Wijde Doelen in Utrecht, waar kunstenaars in 
Outsider Art zich ontwikkelen. Ik ontwikkel me in keramiek, grafiek en fotografie. Ik vind het erg leuk om in ieder Vrienden-
magazine een pagina te mogen vullen met mijn interpretatie en verbeelding van het thema van het nummer.
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Welke Vriend helpt mij bij het maken van een boek?

Door Jolanda MathijssenKun je het vak Filosofie wel bestuderen? Natuurlijk kun je interpreteren wat 
andere filosofen bedoeld kunnen hebben, dat heet dan studie of wetenschap. 
Ik heb het gevoel dat filosofie ook gaat over zelfkennis en het bewust worden 
van je eigen gedrag. Dus zowel het onderzoek van binnenuit als dat wat er van 
buitenaf op je afkomt. Het wie, wat en waarom ervan.

Onderzoek naar jezelf om wijsheid en inzichten te vergaren, is bij mij vaak ach-
teraf pas duidelijk. Noem het levensfilosofie of de stoïcijnse levenswijze vanuit 
een ervaringsdeskundigheid. Ik zocht hier niet naar, ik zocht vooral een oplossing 
voor mijn eigen probleem, want ik was niet gelukkig met mezelf en daardoor ook 
niet met mijn relatie. 
Al heel jong zocht ik hulp, echter zonder resultaat en toen ben ik begonnen met 
lezen. Mijn voordeel was dat ik alles wat ik las, op mezelf kon projecteren. Ik 
zag letterlijk en figuurlijk het licht, het laatste stukje van mijn puzzel viel na lang 
zoeken op zijn plaats. Sommige mensen noemen dat verlichting. Ik meen dat 
ieder mens van nature goed is en ook dat niets is wat het lijkt. Nu ben ik geen 
schrijftalent, dyslectisch noemt men dat tegenwoordig. Dat is ook de reden en 
achtergrond van mijn vraag!

Ik zou graag iemand vinden die mij wil helpen met het schrijven van een tweeluik. 
Ik heb namelijk een missie: ik wil graag mijn ervaringen de wereld in brengen, 
zodat er een golf in beweging komt die over 100 jaar zorgt voor een betere en 
gelijkwaardigere wereld. Ik ga dat zelf niet meer meemaken, maar wil wel graag 
deze golf in beweging zetten. Filosoof Kierkegaard schreef “Het leven kan slechts 
achterwaarts begrepen worden, maar moet voorwaarts worden geleefd”. Mijn 
tweeluik gaat ervoor zorgen dat we het leven voorwaarts kunnen leven en niet 
achterwaarts, en wel door begrip.

Dit zijn een paar van mijn levenslessen: 
Ik kijk nu naar een heel andere wereld dan tien jaar geleden, ik zie een nieuwe 
wereld met een betere toekomst voor de volgende generaties. 
Veel mensen leven voor een deel mechanisch ofwel; wat je aangeleerd krijgt, 
zo leef je nu nog. Je leeft je verleden en dit wordt generatie op generatie door-
gegeven. Op die momenten, zo'n 85 tot 90% van wat je zegt, denkt of doet, is 
er geen sprake van een vrije wil. Vandaar zoveel ruzies, scheidingen, conflicten 
en oorlogen wereldwijd. Het is alleen een conflict in jezelf en dat kun je daarom 
alleen zelf oplossen. Tegelijkertijd zijn er veel problemen, mensen lijden en er is 
ellende op de wereld. Dat wordt deel 1 van het tweeluik.

De liefde, het ‘goede’ in jezelf vinden, is een voorwaarde om het verschil te kun-
nen zien tussen het goede en het kwade. Ik ben katholiek opgevoed, maar het 
kan ook gewoon de Messias, Boeddha, Allah, Nirvana of je ziel zijn. Wat heb ik 
vaak gebeden om te begrijpen waarom ik ellende op mijn pad kreeg. Heb een 
zwaar kruis gedragen, de verlossing gezocht, de bevrijding gevonden, letterlijk en 
figuurlijk het licht gezien en ben opgestaan uit de dood. Dit lijkt vreemd, maar dat 
is te verklaren; we leven, zoals ik al zei, mechanisch vanuit het verleden en dat zou 
je ‘doods’ kunnen noemen. Nu leef ik niet meer vanuit mijn verleden, kan ik zelf 
kiezen, ik leef nu pas echt. Dat symboliseert opstaan uit de dood voor mij. Ik ge-
loof nu dat er geen wedergeboorte, reïncarnatie of hiernamaals is; het is allemaal 
hier en nu. Ik leefde lang in de hel, woon nu in de hemel en ben niet verhuisd. 

Vrijheid van meningsuiting kwam met Spinoza, maar zoals hij het bedoeld heeft, 
zo gaan wij er niet mee om. Zonder enig respect naar een ander, alles denken 
en kunnen zeggen, dat is niet wat Spinoza bedoelde. Dat hebben we er nader-
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“Het is toch allemaal niet voor niets.”

Filosofie aan de Keukentafel

Heeft alles een reden? Deel 2
Ik:  Wat is het tegenovergestelde van iets met een reden?
David:  Iets zonder reden.
Ik:  Ja precies! Een ongeluk bijvoorbeeld?
David:  Dat zou wel een reden kunnen hebben.
Ik:  Ook als het toeval is?
David:  Het is toch allemaal niet voor niets.
Ik:  Soms val je en dan besef je bijvoorbeeld dat je rustiger aan 

moet doen en te gehaast bent.
Josephine:  Als het per ongeluk gaat, dan heeft het denk ik geen reden.
Ik:  Heb je dat weleens meegemaakt?
Josephine:  Als iemand bijvoorbeeld tegen je aanstoot.
Ik:  En als nou blijkt, dat die persoon degene is waar je later verliefd 

op wordt, mee gaat trouwen en tien kinderen krijgt?
Josephine:  (lacht) Dan heeft het wel een reden ja.
David:  Oh, ik krijg echt errors in mijn hoofd.

Josephine (11 jaar), David (12 jaar) en ik, 
hun moeder Claudia (44 jaar, filosoof 
en communicatiespecialist), voeren een 
klein gesprek over grote onderwerpen.

Ik:  Ik moet denken aan een Koreaanse film die ik gisteren heb gezien. In Korea geloven ze dat als jouw 
mouw toevallig de mouw van een ander raakt, bijvoorbeeld als je elkaar passeert op straat, dat je dan in 
een vorig leven een relatie of vriendschap hebt gehad met die persoon.

Josephine:  Je denkt soms misschien dat het per ongeluk gaat, maar uiteindelijk heeft het toch een reden.
Ik:  Of je zoekt misschien een reden.
David:  Dus de conclusie is: alles heeft een reden.
Ik:  Die conclusie heb ik nog niet getrokken. Jij?
Josephine:  Nee.
Ik:  Maar we merken wel dat we het heel moeilijk vinden om iets te bedenken wat geen reden heeft. Die 

vogel, die daar in de boom zit, heeft hij een reden om dat te doen? Of dansen, is daar een reden voor?
Josephine:  Omdat je het leuk vindt.
Ik:  Dit gesprek, heeft dat eigenlijk een reden?
David:  We doen het, omdat het leuk is.
Josephine: En omdat het in het Vriendenmagazine moet komen.
Ik (lachend): Ja, dat is ook een reden.

hand zelf van gemaakt. Als je volwassen bent dan weet je dat je 
met respect iets tegen de ander mag zeggen zonder te kwetsen. 
Spinoza had het over onware gedachten. Het zijn in mijn ogen 
ware gedachten alleen nemen we deze vervormd waar. Miriam 
van Reijen, stoïcijns filosoof en voormalig docent van de ISVW, 
schreef in haar boek ‘de Stoïcijnse levenskunst’ over deze ware 
en onware gedachten. In de RET-therapie wordt hier nu nog mee 
gewerkt.

Zou het mogelijk zijn … dat niets is wat het lijkt? Voor mij is het een 
grote vraag. De inzichten die ik kreeg toen ik met nieuwe ogen in 
de oude wereld kon kijken, geven mij dit beeld. Ik wilde eerst één 
boek schrijven maar toen dat langzaam vorm kreeg, zag ik dat het 
twee boeken mochten worden, een tweeluik. 

 � Deel 1: ‘Ieder mens is van nature goed’, gaat over de gebruiks-
aanwijzing, hoe je een ‘goed’ mens kunt worden, zoals je van 
nature was. 

 � Deel 2: 'Zou het mogelijk zijn? Dat niets is wat het lijkt!' Dit deel 
geeft inzicht in de filosofie, met name in ethiek, de vrije wil en 
de stoïcijnse levenswijze. Het brengt inzicht om op een andere 
manier naar de gezondheidszorg te kijken. Inzicht in de theolo-
gie omdat vele van onze conflicten weleens met andere ogen 
bekeken zouden kunnen worden. Niet zoals er doorgaans naar 
gekeken wordt maar zoals je er met nieuwe ogen naar kijkt. 

Dus heb ik een vraag! Wie is er bereid om mij te helpen met redi-
geren van mijn tweeluik. Ik heb wel de ideeën, maar niet de kunst 
van het schrijven van een boek. Alles staat al op papier, het gaat 
vooral om structuur aan te brengen en het geheel leesbaar te ma-
ken. Samen kunnen we iets heel moois in de wereld brengen.

Neem gerust contact met me op!
jolanda@eigenwijser.nl
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Aankondiging
ISVW Frederik van Eedenlezing: 
Glenn Albrecht 
Datum:  7 april 2024
Tijd:   19.30 uur

Transformatie naar het symbioceen

De Frederik van Eedenlezing is een jaarlijkse traditie 
waarbij de ISVW een grote internationale denker uit-
nodigt die actief bijdraagt aan het publieksfilosofische 
debat. Dit jaar is dat milieufilosoof Glenn Albrecht. In 
zijn werk verzint hij ‘nieuwe woorden voor een nieuwe 
wereld’ – zo bedacht hij de term 'symbioceen', als opvol-
ger van het antropoceen. Het symbioceen is het tijdperk 
waarin mens, natuur en techniek een nieuwe balans 
met elkaar creëren. Ook introduceerde Albrecht de term 
‘solastalgie’. In tegenstelling tot nostalgie, een verlangen 
naar een verleden, naar een plaats of tijd, gaat solas-
talgie over de negatieve emoties die gepaard gaan met 
de verandering van iemands vertrouwde omgeving als 
gevolg van milieuschade. 

Portret door Doug Gimesy

De Frederik van Eedenlezing met Glenn Albrecht wordt 
mogelijk gemaakt door de Vereniging van de Vrienden  
van de ISVW.

Open dag ISVW 
28 januari 2024
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Een wonderlijk verhaal van lang geleden
“Zo, ben je daar dan toch?!” riep mijn 
moeder mij blij verrast toe. Op dat mo-
ment stapte ik op mijn veertiende, halver-
wege het schooljaar, onaangekondigd de 
keukendeur binnen. Het klonk alsof ze van 
mijn komst op de hoogte was. Die van-
zelfsprekendheid verbaasde mij. 

Op mijn twaalfde jaar was ik vanuit Be-
verwijk vertrokken naar het seminarie van 
de paters in Tilburg. Eens per trimester 
mochten we veertien dagen naar huis. 
Maar zowaar hadden we tussentijds een 
vrij weekend gekregen.

De verklaring van mijn moeders voorken-
nis kwam uit onverwachte hoek en had 
te maken met mijn toenmalige duiven. 
Vanwege mijn vertrek had ik hen nood-
gedwongen van de hand moeten doen. 
Gelukkig had ik een gastvrij adres voor 
hen gevonden.

Rond mijn tiende had ik het eerste kop-
peltje sierduiven gekregen. Het stelletje 
was snel gewend en ging nestelen in 
de duiventil achter in de tuin. Als ik van 
school thuiskwam lieten zij zich pas zien. 
Hun eerste broedsel bracht twee gezon-

de jongen voort. Doch na een dag of tien, 
in januari, kwam de duivin niet meer te-
rug op het nest. Het doffertje gedroeg 
zich nerveus, bleef naarstig zoeken en 
verwaarloosde de jongen. Intuïtief heb ik 
de jonge scharminkels in een behaaglij-
ke oude schoenendoos binnenshuis te 
schuilen gelegd, onder de schoorsteen, 
achter de snorrende potkachel. Regel-
matig gaf ik hen fijngemalen duivenvoer 
te eten, als papje tussen mijn vingers. Ge-
malen met behulp van de oude koffiemo-
len tussen mijn knieën. Het lukte.

Tot mijn verrassing kwam de doffer na 
enkele dagen met een nieuw duivinnetje 
aanzetten. Tikte met zijn snavel tegen het 
keukenraam, als een verzoek de jongen 
terug te zetten. Samen hebben zij de jon-
gen volwaardig opgevoed. Het bleek een 
trouw koppel. Ze zaten op mijn schouder 
en aten uit mijn hand.

Ik vroeg mijn moeder hoe ze zo overtuigd 
kon zijn over mijn komst. “Ik wist dat je 
zou komen! Ik voorvoelde het! Bovendien 
zaten je duiven op het dak! Die zijn er an-
ders nooit.”

Door Frans van der Lem
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Basiscursus Tienduizend poorten: oosterse levenskunst
Weekend 1 - De Boeddha: Een weg van verstilling
De zon schijnt terwijl ik me naar de ISVW 
begeef. Het voelt, na veel grijze regen-
achtige dagen, als ontwaken en ik ben 
blij dat ik alwéér mag. Het is weer gelukt 
mijn vaste kamer te reserveren. Ik voel me 
thuis.

Michel Dijkstra en Lucas den Boer wach-
ten ons op in de Clara Wichmann-zaal. 
Het is deze keer gelukkig geen grote 
groep; we zijn met veertien cursisten. Na 
een voorstelrondje neemt Michel ons mee 
op de ‘weg van verstilling’ en verkennen 
we de Indiase filosofie. Michel en Lucas 
hebben beiden uitvoerig het Sanskriet 
bestudeerd. Dat merk je aan hun tek-
sten. Termen als karma, artha, dharma en 
moksha komen op het grote scherm voor-
bij. Natuurlijk kun je daar sowieso niet om-
heen en gelukkig is er een heldere uitleg, 
wat dan weer mag leiden tot bevrijdende 
inzichten. Althans, dat is de bedoeling...

Vedisch denken, hindoeïsme en boeddhis-
me passeren de revue en we komen aan 
bij de Upanishads. Dat woord upanishads 
betekent letterlijk ‘neerzitten bij’ en duidt 
op het zitten van de leerling aan de voeten 
van de meester. Deze filosofische verhan-
delingen gaan nog vaak voorbijkomen. Re-
incarnatie, karma en het standensysteem, 
het klinkt allemaal niet onbekend. De kos-
mos en alles wat daarbij hoort vinden te-
genwoordig hun weg naar ons via veel, al 
dan niet verstandig te raadplegen, media. 
Ik vind het vooral bevrijdend deze zaken 
met een open vizier te kunnen beschou-
wen na een uitleg die lekker snel, soms 
pittig maar tegelijkertijd heel begrijpelijk 
is. Echte bevrijding is een ander verhaal. 
Gaan we helemaal los op het volledig uit-
putten van het genot tijdens ons leven? 
Kiezen we voor soberheid en geven we al-
les op om als verlichte geest het nirwana te 
ervaren? Boeddha verkiest de middenweg: 
dat spreekt me aan. 

We leren dat leven lijden is en dat begeer-
te daar een grote rol in speelt. Gelukkig 
is er een Achtvoudig Pad dat we kunnen 
bewandelen. Er is dus hoop. Het nirwa-
na wacht op ons. Dat is nog eens wat en 
toch is het allemaal niet zo simpel. Over 
het nirwana lees ik dit op het scherm: 

“… die sfeer waar noch aarde noch wa-
ter noch vuur noch wind zijn; noch de 
sfeer van oneindige ruimte, oneindig 
bewustzijn, nietsheid en noch-voorstel-
ling-noch-geen-voorstelling; noch deze 
wereld noch een andere wereld noch zon 
en maan beide…” Denk daar maar eens 
over na. Mij persoonlijk lijkt het wel lekker 
rustig. Daar denken andere cursisten an-
ders over. Maar dat is juist het leuke. We 
mogen er samen over filosoferen.

’s Avonds toont Lucas ons de documen-
taire Buddha’s Lost Children. Prachtig om 
te zien hoe een monnik in Thailand zich 
samen met een non bekommert om kin-
deren die het moeilijk hebben. Op kleine 
paarden trekken zij door de jungle en ma-
ken van alles mee. Tegelijkertijd hard en 
ontroerend raakt het ons allemaal.

Zondagochtend verschijnt iedereen weer 
fris in het leslokaal waar Lucas ons be-
geleidt bij het fileren van een tekst, zelf 
noemt hij het close reading: De vragen 
van Milinda. Deze dialoog tussen een ko-
ning en een monnik én de vragen die Lu-
cas hierbij formuleert, laten ons nadenken 
over onszelf en wie of wat wij nou eigen-
lijk zijn als persoon. Heel summier gezegd, 
want de gesprekken gingen hierbij heel 
wat kanten op. En zo hoort het ook!

Door Willemijn van Gaalen
Illustratie: Willemijn van Gaalen

Zondagochtend 
verschijnt 
iedereen weer fris 
in het leslokaal 
waar Lucas ons 
begeleidt bij het 
fileren van een 
tekst, zelf noemt 
hij het close 
reading.
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In 2024 organiseren de Vrienden van de 
ISVW in samenwerking met de ISVW een 
nieuwe Kitty van der Vliet Essaywedstrijd 
voor jonge denkers. Winnaars van eerdere 
edities, in 2020 en 2022, zijn Lotte Spreeu-
wenberg en Mariska van Dam. Hun es-
says zijn samen met die van de andere 
acht genomineerden door ISVW Uitge-
vers gepubliceerd in het boek Onderhuid-
se verhalen, dat je hier kunt bestellen.

Over het thema 
Het thema van 2024 is ‘Woedend en wijs’. 
Als je woedend bent, verlies je je beheer-
sing en doe je misschien iets onverstan-
digs waar je later, als je weer helder kunt 
denken, spijt van krijgt. Daarom is het wijs 
om je woede te beteugelen en je kalmte 
te bewaren. Deze opvatting over woede is 
erg gangbaar, niet alleen onder filosofen 
zoals Plato, Aristoteles en de stoïcijnen, 
maar ook breder in de samenleving. Woe-
dende mensen gelden als irrationeel, ver-
blind door razernij, en onberekenbaar. Het 
tegenovergestelde van wijs, zou je zeggen. 

Maar is er ook een ander verhaal te vertel-
len over woede? Denkers als Audre Lorde 
en Amia Srinivasan betogen dat wijsheid 
soms juist woede vereist, omdat woede 
past bij een situatie of omdat woede no-
dig is om verandering mogelijk te maken. 
Huist er wijsheid in woede? Of is woede 
vooral een obstakel voor wijsheid? 

De Kitty van der Vliet Essaywedstrijd, 
vernoemd naar een ruimhartige donateur 
van de Vrienden van de ISVW, biedt een 
aanmoediging voor aanstormend jong 
filosofisch talent tot 40 jaar om zich met 
een prikkelend essay van 2500 woorden 
te profileren als publieksfilosoof. ISVW 
Uitgevers zal de beste vijf essays publice-
ren. De winnaar ontvangt een hoofdprijs 
van € 2.500 en de Kitty van der Vliet Uil, 
ontworpen door de Amersfoortse kun-
stenaar Kobi Wapenaar. De prijsuitreiking 
vindt plaats op 20  oktober 2024, tijdens 
een Filosofisch Café, georganiseerd door 
de Vrienden van de ISVW, met Jannah 
Loontjens (schrijver en filosoof) als key-

notespreker en Martha Claeys (schrijver 
en filosoof) als juryvoorzitter. De jury be-
staat verder uit Marthe Kerkwijk en Florian 
Jacobs (ISVW) en Hidde de Blouw en Rity 
van der Avoort (Vrienden van de ISVW).

Wat moet je doen?
 z Schrijf een essay van maximaal 2500 
woorden over het thema ‘Woedend en 
wijs’. Lees onderstaand tips van de jury 
goed door.

 z Stuur je essay in een Wordbestand 
uiterlijk 1 september 2024 naar essay-
wedstrijd@vrienden-isvw.nl onder ver-
melding van ‘Essaywedstrijd 2024’ in de 
subjectregel. Vermeld je naam, geboor-
tedatum, e-mailadres en NAW-gege-
vens in je mail. Vermeld deze gegevens 
niet in je essay, zodat de jury de essays 
anoniem kan beoordelen.

 z Zet zondag 20 oktober 2024 alvast in je 
agenda, want dan is de prijsuitreiking 
tijdens het Filosofisch Café.

Je hebt een goed idee voor een essay en je staat te popelen 
om te beginnen met schrijven. Meedoen is leuk, winnen is nog 
leuker. Maar waar let de jury zoal op bij de beoordeling van de 
inzendingen?
1. Genre. Een essay is een korte non-fictie tekst waarbij de 

auteur de lezer meeneemt langs zijn of haar gedachte-
gang, die eindigt in een conclusie.

2. Doelgroep. Het essay is gericht op een geïnteresseerd 
publiek zonder specifieke voorkennis. Vermijd jargon 
en specialisme, vraag je telkens af waarom een lezer 
jouw essay zou willen lezen en houd die lezer telkens in 
gedachten.

3. Structuur. Een goed essay heeft een pakkende titel, 
intrigerende inleiding, goede onderbouwing en originele 
conclusie waar de lezer nog lang over na kan denken.

4. Originaliteit. Het gaat om jouw eigen reflectie. Maak 
duidelijk waar jouw standpunt anders is dan dat van 
anderen en hoe je tot je conclusie bent gekomen.

5. Kennis. Een goed essay laat zien dat de auteur weet 
waar hij of zij het over heeft. Je hebt kennisgenomen van  
de belangrijkste actuele ideeën over het onderwerp.

6. Prikkelend. Een goed essay prikkelt de lezer tot naden-
ken. Voorkom clichés en open deuren. Een goed essayist 
bereikt dat door telkens van perspectief te wisselen: van 
heel persoonlijk naar universeel; van heel concreet naar 
abstract; van gepassioneerd naar rationeel, enzovoort. 
Dat maakt een essay spannend!

7. Urgent en relevant. Een goed essay sluit aan op een 
actuele maatschappelijke discussie en voegt daar een 
originele gedachte aan toe.

8. Stijl. De jury waardeert een soepele, aantrekkelijke 
schrijfstijl, liefst met een beetje humor. Om de essay-
wedstrijd ook toegankelijk te maken voor schrijvers met 
dyslexie of schrijvers wiens eerste taal niet Nederlands is, 
let de jury wel op stijl maar minder op taalfouten. 

9. Voorwaarden. Uiteraard let de jury op de voorwaarden 
voor deelname. De auteur mag op 1 september 2024 niet 
ouder dan 40 jaar zijn en het essay mag niet meer dan 
2500 woorden tellen. 

Succes!

Aankondiging 
Kitty van der Vliet Essaywedstrijd 2024, voor jonge denkers
‘Woedend en wijs’

Tips van de jury
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Nieuwe vriend
“Ik zoek graag naar de nuance maar kan mij daar niet altijd in vinden.”

Mijn naam is Debbie Koning. Vriend 
van de ISVW sinds het warme bad dat 
de summerschool Filosofie van nu voor 
mij was in 2023. Hoewel ik geen filoso-
fie heb gestudeerd ben ik met periodes 
wel mateloos geïnteresseerd in filoso-
fen uit verschillende windstreken. 

Deze zomer kwam een week lang 
'Filosofen uit onze windstreek en de 
hedendaagse tijdsgeest' voorbij. Een 
hele mooie gelegenheid om mijn brein 
weer te vullen en te scherpen omtrent 
alledaagse thema's voor mijn genera-
tie. De optelsom van locatie, filosofen, 
de moderator en het personeel maak-
te de ervaring zo passend dat ik graag 
als Vriend verder aansluit.

Werkzaam als systemisch coach, trai-
ner en familie- en organisatieopsteller 

zie ik vaak de verbondenheid van al-
les met elkaar. Zie ik die nog niet, dan 
zoek ik deze; daar helpen filosofen ge-
weldig bij. 

De gedachte mijzelf te omschrijven 
maakt mij wat terughoudend. Ech-
te kennismaking zit tenslotte vaak 
in de ontmoeting met de ander. Een 
minimale poging zou mij zoiets laten 
zeggen als: ik ben graag de kickstart 
van iets moois. Vind het fijn het daar-
na ook weer los te laten. En kom dan 
vaak terug om er zorg voor te dragen. 

Wellicht ontmoeten we elkaar eens 
tijdens een van de activiteiten op het 
mooie landgoed van de ISVW.

Debbie Koning

Streaming Filosofische Cafés gestopt 
Afgelopen jaar waren de Filosofische Cafés,  
als proef, via een livestream te volgen. De 
streaming werd door een wisselend, be-
scheiden aantal Vrienden gevolgd, ongeveer 
twee tot tien Vrienden per keer. Na negen 
keer streamen is er samen met het bestuur 
geëvalueerd. Daarbij kwam de wens aan 
de orde om verder te investeren in nieuwe 
apparatuur en om een livechat te modere-

ren. Deze wens om door te ontwikkelen zou 
een investering vragen in geld en inspan-
ning. Na een afweging is besloten om de 
livestreaming te stoppen.

Door Erwin van Aalst, streamer

Papier Hier!
Het Vriendenmagazine in je brievenbus? Dat kan.

Het Vriendenmagazine verschijnt vier keer per jaar. Uit duurzaamheidsoverwegingen 
versturen we alleen de december-editie op papier. Deze blijkt aanzienlijk beter gelezen 
te worden dan de digitale edities. Daarnaast hebben Vrienden aangegeven dat zij het 
Vriendenmagazine graag op papier zouden willen ontvangen.

Een papieren versie bestellen?
Via de ISVW-website kun je voor € 6,50 een papieren 
exemplaar bestellen. Je krijgt dan het Vriendenmaga-
zine in je brievenbus!

Bestel hier je papieren Vriendenmagazine
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Lexicon
Dierenrechten
Kunnen we dieren, zoals olifanten, als personen zien op de ma-
nier waarop ook mensen zichzelf als personen zien? Welke vra-
gen roept dat dan op? De belangrijkste vraag waar het volgens 
mij om draait is: hebben niet-menselijke dieren, die in meer of 
mindere mate aan de definitie ‘persoon’ voldoen, dezelfde rech-
ten als mensen? 

De Amerikaanse moraalfilosoof David DeGrazia schreef hier een 
essay over waarin hij probeert het begrip ‘persoon’ nader te defini-
eren. Aanleiding hiervoor was de casus van olifant Happy. Dieren-
activisten wilden dat deze olifant vrijgelaten zou worden uit een 
New Yorkse dierentuin, waar hij zijn hele leven had doorgebracht. 
Na al die jaren van opsluiting vertoonde Happy symptomen die op 
depressiviteit wezen en de activisten wilden daarom dat hij naar 
een dierenopvang zou worden gebracht, waarin hij zijn laatste ja-
ren het leven zou kunnen leiden dat bij een olifant past. Kernbe-
grip in het essay van DeGrazia is het begrip moral person. Dat 
houdt in dat niet alleen een mens 
maar ook een dier aantoonbaar 
intelligent is, een rijk emotioneel 
leven heeft en een sociaal en nar-
ratief zelfbewustzijn heeft. 

Veel mensen vinden echter dat 
dieren geen rechten kunnen heb-
ben. Alleen de mens is een moral 
person die hem geschikt maakt 
voor het hebben van rechten. Een 
argument daarvoor is dat die-
ren niet zelf in staat zijn om voor 
hun rechten op te komen of voor 
de uitoefening daarvan ook zelf 
verantwoordelijkheid te dragen. 
Daarvoor hebben ze mensen no-
dig die hen zouden moeten verte-
genwoordigen. Dat zou echter de 
autonomiteit van het dier beper-
ken, omdat dat afhankelijk wordt 
van de mens bij het verkrijgen en 
het behouden van zijn rechten.

Ook de Amerikaanse rechter Janet Difiore was duidelijk in haar 
vonnis. Zij kreeg in 2022 de casus van de 51-jarige Happy voor-
gelegd. De advocaat van Happy beriep zich bij de verdediging 
van deze zaak op het rechtsbeginsel habeas corpus, waarbij hij 
moest bewijzen dat de olifant ten onrechte gevangen was gezet. 
Voor de rechter was dit een eenvoudige zaak. “Habeas corpus is 
een procedureel voertuig dat bedoeld is om de vrijheidsrechten 
te waarborgen van mensen die op onrechtmatige wijze gevangen 
zijn gezet en dat recht is niet van toepassing op niet-menselijke 
dieren,” zo was haar vonnis. 

Toch laten filosofen het daar niet bij zitten. Martha Nussbaum pu-

Door Stefan Steenkamp 

bliceerde bijvoorbeeld begin vorig jaar haar boek Justice for Ani-
mals. Zij baseerde zich daarbij op haar eerdere boek Capabilities 
for Human Rights. Die capabilities gaan hier over de vermogens 
van personen om het leven te kunnen leiden dat het beste bij hen 
past. Het gaat daarbij om de mogelijkheid om te beschikken over 
goed onderwijs en goede zorg, om gerespecteerd te worden en 
om controle te hebben over de eigen leefomgeving. De rechts-
staat en andere instanties zoals mensenrechtenorganisaties moe-
ten daarop toezien. “Waarom zou dit ook niet voor dieren mogen 
gelden?” vraagt Nussbaum zich af. 

Ook niet-menselijke dieren zijn 
volgens haar – net als mensen 
– kwetsbare dieren met een be-
wustzijn en een gevoelsleven, die 
leven te midden van een duize-
lingwekkend en vandaag de dag 
nog toenemend aantal gevaren en 
hindernissen, waarvan vele door 
mensen worden veroorzaakt. Zij 
vindt daarom dat ook niet-men-
selijke dieren een inherente waar-
digheid hebben, die respect en 
verwondering opwekt. En dus ook 
het recht hebben om die vermo-
gens uit te oefenen zonder daarin 
gehinderd te worden.

Het thema van de dierenrechten 
is de laatste jaren steeds actueler 
geworden, onder meer onder druk 
van het maatschappelijke debat 
over dierenleed, dat bijvoorbeeld 
in de vleesindustrie steeds schrij-

nender vormen aanneemt. Ook in de filosofie wordt er steeds 
meer nagedacht over dit onderwerp. Wie meer over het filoso-
fisch debat over dierenrechten wil weten, kan deze zomer afreizen 
naar het Toscaanse plaatsje Gombitelli, waar dierenfilosoof Erno 
Eskens een vijfdaagse zomerschool geeft over hoe wij mensen 
ons verhouden tot andere dieren en waarbij ook het thema van de 
dierenrechten aan bod komt.

Het thema van de 
dierenrechten is de 
laatste jaren steeds 
actueler geworden.
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Nieuwe rubriek
De ISVW Vrienden Leesclub

We zijn een rubriek gestart in ons Vrien-
denmagazine met de titel ‘De ISVW Vrien-
den Leesclub’.

Wat is de bedoeling?
Een Vriend van de ISVW wordt door een 
andere Vriend uitgenodigd om iets te 
schrijven over zijn of haar favoriete boek. 
Dat kan een roman zijn, maar ook een 
kinderboek, filosofieboek, reisboek, auto-
biografie, hobby-kookboek of gedichten-
bundel. Iedereen heeft wel zo’n boek dat je 
bijblijft in het leven. Wij zijn benieuwd naar 
de achtergrond daarvan. Wat boeide je 
aan het boek? Wat sprak je aan en vergat 
je niet meer? Wat leerde je van het boek of 
welke zin ben je nooit vergeten en ken je 
uit je hoofd?

Peter Jansen van de boekentafel in de 
lounge van de ISVW is initiatiefnemer van 
deze rubriek en trapte hem in het vorige 
Vriendenmagazine daarom ook af. Hij no-
mineerde de volgende Vriend in deze ISVW 
Vrienden Leesclub. Dat is Erwin van Aalst.

De ISVW Vrienden Leesclub

Het zijn net mensen  Joris Luyendijk

Waarheid is het in overeenstemming zijn met 
de werkelijkheid. Het NOS-journaal en de 
bekende kranten brachten jarenlang beel-
den waardoor het leek alsof iedereen in het 
Midden-Oosten een dagtaak had aan het ver-
branden van vlaggen. Met name die van de 
‘stars and stripes’ van de VS. Andere vlaggen 
waren ook niet veilig. Van zoveel haat en af-
schuw zou je bang worden. 

De beelden waren zo consistent dat ik ze 
bijna ging geloven. Ze kwamen echter niet 
overeen met mijn ervaring. Namelijk dat 
mensen in andere landen waar ik was vooral 
bezig zijn met hun gewone leven en overle-

ven, net als wij in Nederland trouwens. Het ziet er bij ons hier misschien anders 
uit, het gaat er wat anders aan toe en de sfeer is ‘Hollands anders’. Dat zorgt er 
ook voor dat je de charme van een ander land waardeert; om die reden gaan 
we immers ook op vakantie. Even een andere omgeving, gewoontes en sfeer. 
In essentie zoeken mensen in hun eigen omgeving warmte, begrip, liefde, ze-
kerheid en je weet vast nog een aanvulling. 

Dat eenzijdige beeld van de Nederlandse media irriteerde me al jaren. Tegen-
woordig gebruiken we meer de term mainstream media, ‘msm’. Het deed mij 
terugdenken aan een project op mijn middelbare school, het Isala College in 
Silvolde. Ik leerde daar voor het eerst informatie uit tijdschriften en kranten op 
waarde schatten tijdens de les Nederlands. De verzuiling liep in die tijd ten 
einde, al wilde men daar nog niets van weten. We hadden onderscheidende 
opiniebladen en kranten, van links tot rechts en van rood tot christelijk. Zij zorg-
den voor een mooie diversiteit aan informatie, waarmee een weldenkend mens 
zelf een beeld vormde, ik ook. Of een al bestaand beeld kon toetsen door een 
andere krant te raadplegen. Hoor en wederhoor. Dat is toch ook een basis van 
de journalistiek? Een groot goed, blijkt nu zo veel jaar later. 
Op een zeker moment kreeg ik het boek Het zijn net mensen van Joris Luyen-
dijk in handen. Joris was toen NOS-correspondent Midden-Oosten. Hij woon-
de daar en sprak de Arabische taal. Wat sprak mij zo aan in het boek? Nou, het 
gaf een plek aan mijn verbazing over al die mensen en hun de vlagverbrandin-
gen in oosterse landen. Ik kreeg bevestiging van de schrijver zelf.

De flaptekst van het boek zegt het als volgt: “In Het zijn net mensen laat Luy-
endijk met pakkende voorbeelden en met humor zien hoe de media ons een 
gefilterd, gemanipuleerd en daarmee vervormd beeld van het Midden-Oosten 
geven.”
 
Precies wat ik nodig had. Het boek zorgde ervoor dat mijn onvrede overging 
in begrip. Luyendijk laat met voorbeelden zien hoe de mensen echt leven. Hij 
laat zien hoe de nieuwsredacties de echte beelden wegfilteren uit de bericht-

Door Erwin van Aalst

geving. “Omdat de werkelijkheid in beeld brengen 
te verwarrend is voor mensen. Mensen zoeken 
gemak”, zeggen de redacties dan. Tot mijn spijt 
is dit van toepassing op veel meer nieuwsonder-
werpen. Het inzicht in de werking van het nieuws 
en de beelden die we te zien krijgen, maakt dit 
boek voor mij waardevol. Het laat me zien dat ik 
gemankeerde informatie krijg, en ik dus op zoek 
moet naar de ontbrekende informatie, om een 
compleet beeld te vormen. Door dit boek werden 
mijn ergernis en onbegrip veranderd in begrip. En 
dat begrip geeft rust. Nu op zoek naar de waar-
heid, hopelijk vind ik die nog in dit leven. 

Voor het komende vriendenmagazine nomineer ik 
Els Bijsterbosch. 
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Zij bracht 
indrukwekkende, 
traditionele 
Okinawamuziek
ten gehore.

Filosofisch Café januari 2024
Japanse zelfloosheid en Okinawamuziek

Wie vaker een Filosofisch Café van de Vrienden van de ISVW bezoekt zal waarschijnlijk 
al eerder kennis gemaakt hebben met Japanse filosofie. Bij de Japan-dag vorig jaar 
sprak Michel Dijkstra hier al uitgebreid en met groot plezier over. Sinds begin dit jaar 
is er een nieuw boek van hem uit: Japanse filosofie. De denkweg van verfijning en 
verbinding. 

Naar aanleiding van het verschijnen van dit boek en om de veelzijdigheid te laten zien 
van de Japanse filosofie sprak Michel Dijkstra tijdens het Filosofisch Café in januari 
over het nõ-theater van Zeami. Zeami is een schrijver uit de vijftiende eeuw en heeft in 
Japan de status die te vergelijken is met de status van Shakespeare.

De opzet van het Filosofisch Café werd toegelicht 
door Margreet de Zeeuw. Zij is lid van de commis-
sie die de Filosofische Cafés organiseert. De middag 
werd opgeluisterd met muziek en zang van Fumiko 
Miura. Zij bracht indrukwekkende, traditionele Oki-
nawamuziek ten gehore. Prachtige klanken, ook 
voor degenen die geen Japans verstaan. Goed voor 
te stellen dat mensen er eer in scheppen deze mu-
ziek te kunnen spelen en zingen. Margreet vertel-
de bij haar introductie over Fumiko dat zij vorig jaar 
een boek heeft uitgebracht met de aansprekende 
titel Polderjapanner. Ik kreeg het boek een week la-
ter van mijn vrouw cadeau op mijn verjaardag. Een 
goed te onthouden wijsheid uit dit boek wil ik u niet 
onthouden: aan de voet van een vuurtoren is het 
het donkerst.

Michel is een begenadigd spreker. Je ge-
niet van zijn genieten als hij vertelt over 
Japan en, in dit geval, het nõ-theater. Hij 
geniet van het trachten aan ons uit te 
leggen waar het in die vorm van theater 
om gaat. Niet altijd makkelijk te volgen. Ik 
ervaar ‘momenten van begrip’, maar nu ik 
het moet opschrijven blijkt het toch voor 
mij ongrijpbaar, bijvoorbeeld als Michel 
spreekt over de spanning tussen ‘zelf’ en 
‘zelfloosheid’, een thema waar Zeami over 
schrijft. 

Ik kan het best Michel zelf aan het woord 
laten als hij een beroemd gedicht citeert 
van Fujiwara no Teika (1162 – 1241):

Ver kijk ik voorbij
de kersenbloesems
of gekleurde bladeren:
slechts hutten bij de haven
in de herfstschemer.

Door Luc Meuwese
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Illustratie: Willemijn van Gaalen

In andere presentaties en ook in zijn hier-
boven genoemde boek haalt Michel dit 
gedicht aan. Het zal voor hem bijzonde-
re betekenis hebben. Ik begrijp, ook door 
tekst in zijn boek, dat het gedicht ons aan-
moedigt voorbij het bewonderen te gaan 
van de kersenbloesems, en …”de rustieke 
schoonheid te omarmen van enkele in de 
avondschemering verzinkende hutten” 
(Japanse filosofie, pagina 162).

Op een herfstavond, zo vertelt Michel, is 
er geen kleur in de lucht en hoor je geen 
geluiden. Een gevoelig persoon kan door 
het beeld geroerd worden. Tranen in de 
ogen krijgen. Michel legt in zijn verhaal 
over het nõ-theater veel nadruk op de 
moeite die gegaan moet worden door ac-
teurs, in feite ook door de toeschouwers, 
om ‘echtheid’ te realiseren en te ervaren. 
Dat kost veel inspanningen, maar die in-
spanningen moet de toeschouwer niet 
zien; het mooiste is als je ‘de draden van 
de marionetten’ niet ziet.

Begrijp ik alles wat Michel vertelt en 
schrijft in zijn boek? Zonder gêne zeg ik 
‘nee!’. Ik geniet van de presentaties van 
Michel en de muziek van Fumiko, maar le-
zend in zijn boek voel ik me toch regelma-
tig als een kijker naar een sport waar ik de 
spelregels niet van ken. Ook daar kun je 
van genieten als je jezelf maar niet dwingt 
het allemaal wél te willen doorgronden.

Tot slot een vraag uit de zaal. Niet toeval-
lig een vraag van mezelf. Michel beschrijft 
in het laatste hoofdstuk van zijn boek de 
Japanse filosofie … ‘tot heden’. Ik vraag 
hem of er een relatie is tussen die heden-
daagse Japanse filosofie met zorgen om 
natuur, milieu en klimaat. Hij wijst op de 
vele verwijzingen van de Japanse filosofie 

naar de natuur: bergen, rivieren, kersen-
bloesems, roodgekleurde herfstbladeren 
en de betekenis van de getijden. Maar on-
zichtbaar blijft een directe lijn tussen die 
preoccupatie met de natuur en de huidige 
klimaatcrisis.

Een gevoelig persoon kan door 
het beeld geroerd worden. Tranen 
in de ogen krijgen.

Ten slotte, ik loop met mijn exemplaar 
van zijn boek naar Michel en vraag om 
een signering. Hij schrijft: “Voor Luc, Op 
weg naar een groene weg! Met wijsgeri-
ge groet, Michel”. En kijk, dat snap ik dan 
weer helemaal!
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Filmcafé februari 2024
Kan een film bijdragen aan filosoferen? Op deze regenachtige zondagmiddag was dit de centrale 
vraag voor de cafébezoekers bij de ISVW. Voorafgaand aan het café had iedereen de film Paris, 
Texas (1984) van Wim Wenders kunnen bekijken. 

Paris, Texas is een roadmovie over hoofdpersoon Travis die, na een jaar of vier zoek te zijn 
geweest, op zoek gaat naar de moeder van zijn zoontje Hunter. Wenders werd in 1945 in Düs-
seldorf geboren en was oorspronkelijk fotograaf. Dat is goed te zien aan zijn voorliefde voor 
beelden en lange scenes die in één take worden opgenomen.

Gastspreker en lid van de cafécommissie Dick Keijzer baseerde 
zijn lezing op het werk van Thomas Wartenberg, filosoof met 
belangstelling voor film. Hij gaf een korte argumentatie die de 
bezoekers te denken gaf. Daarbij beperkte hij zich tot speelfilms. 
Rijp en groen waren dat:

 � Zowel filosofie als film stellen levensvragen aan de orde
 � Filosofie is talig, film niet
 � Film is levendiger dan tekst
 � Film is toegankelijker en biedt ervaringsinhoud
 � Een film hoeft niet expliciet filosofisch te zijn en heeft soms een filoso-
fische vertaler nodig

 � Onze cognitieve functies zijn verbonden met beelden

In kleine gespreksgroepjes spraken bezoekers door over vragen als: Welke thema’s worden in de film aan de 
orde gesteld? Hoe draagt film als medium bij aan de inhoud van deze thema’s?

Tja, en toen kwamen de verhalen los 
natuurlijk! Thema’s die genoemd werden 
waren: vervreemding, onthechting, liefde, 
levenslot, afstand en nabijheid, betrokkenheid. 
Een relatie tussen de film en filosofie zocht men 
in de ethische vragen die de film laat zien. Vragen 
als: Wat is goed ouderschap? Wat is een goed of 
slecht mens? Wat is onvermogen? Dat onvermo-
gen van een mens, zijn lot en het omarmen ervan 
deden bezoekers denken aan Nietzsche met zijn 
amor fati. De film zag men als een verbeelding 
van het onvermogen van mensen. Zonder 
morele of ethische conclusies over goede of 
slechte mensen. Wenders registreert 
alleen en verbeeldt geen oordeel.

De film van Wenders liet 
de kijker niet onberoerd. Dat 
werd deze middag heel duidelijk!

Door Rity van der Avoort
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Resultaten tweede subsidieronde 2023
In totaal zijn er in 2023 zeven subsidieaanvragen ingediend. 
De Subsidie Advies Commissie (SAC) kwam online bijeen 
om deze te beoordelen en heeft vooral gelet op het pu-
blieksfilosofisch karakter van de aanvragen. Het advies van 
de commissie was eind november beschikbaar. Het bestuur 
van de Vrienden heeft in de vergadering van 12 december 
2023 besloten om vier van de zeven aanvragen te honore-
ren, rekening houdend met het advies en budget. Na het 
besluit zijn alle personen en instanties die een aanvraag in-
gediend hadden geïnformeerd of er subsidie wordt toege-
kend aan hun project of niet.

De Vrienden zullen subsidie verstrekken aan:  
 � De Dag van de Filosofische Praktijk. Deze dag zal 
worden gehouden op de ISVW en krijgt een kleine 
ondersteuning om de organisatie mogelijk te maken. 

 � De prijs voor het Beste Filosofische Kinderboek. De prijs 
wordt dit jaar en volgend jaar ondersteund.

 � De komst van de Australische klimaatfilosoof Glenn 
Albrecht naar Nederland. Albrecht zal dit jaar de 
Frederik van Eedenlezing verzorgen aan de ISVW. 

 � De projecten van Renate Schepen. 

Bij het toekennen van subsidies worden doorgaans aan-
vullende voorwaarden gesteld, zoals een presentatie tij-
dens een Filosofisch Café of het schrijven van een artikel 
voor het Vriendenmagazine. Ook is vereist dat wordt ver-
meld dat het betreffende project tot stand gekomen is met 
steun van de Vrienden van het ISVW. 

De financiële kant en onderbouwing van de toekenningen 
lichten we toe tijdens de ALV van juni 2024.  

Vrienden Subsidie Nieuws 2024
De vereniging Vrienden van de ISVW steunt met haar 
activiteiten de publieksfilosofie in het algemeen. Een van 
de manieren waarop we dat doen is het toekennen van 
subsidies. Ieder jaar reserveren we daarvoor op de begro-
ting een redelijk budget. De subsidies zijn niet bedoeld als 
structurele steun aan al lopende activiteiten op het gebied 
van publieksfilosofie. Naast deze subsidies steunen de 
Vrienden financieel de Socratesbeker en de Kitty van der 
Vliet essaywedstrijd. 

Door Fons BouthoornVrienden Subsidie Nieuws

Om het proces te stroomlijnen kunnen mensen en instan-
ties tweemaal per jaar een aanvraag voor subsidie indie-
nen. We zijn gestart met de eerste ronde aanvragen voor 
het jaar 2024 en zien graag de aanvragen voor subsidies 
tegemoet. Op onze website staat informatie over onze sub-
sidies, inclusief de formulieren om een aanvraag in te die-
nen. Je kunt aanvragen indienen tot en met 15 april 2024. 
De volgende stap in het proces is de beoordeling van de 
aanvragen door een onafhankelijke commissie, de Subsi-
die Advies Commissie (SAC). In deze commissie heeft een 
aantal leden van de Vrienden zitting. De Vrienden steunen 
graag nieuwe initiatieven op het gebied van de publieks-
filosofie en helpen graag zaken van de grond komen. De 
commissie kijkt daarom naar het publiekfilosofische karak-
ter van de aanvraag. Bedenk daarbij of een activiteit voor 
een breed niet-professioneel publiek interessant is of na 
een opstartfase interessant is voor veel mensen. De com-
missie beoordeelt de aanvragen en brengt advies uit aan 
het bestuur van de Vrienden. Het bestuur neemt vervol-
gens een beslissing en houdt daarbij rekening met het ad-
vies en met het beschikbare budget.

Je kunt ingevulde formulieren indienen bij de secretaris 
van de Vrienden, tevens voorzitter van de Subsidie Advies 
Commissie: secretaris@vrienden-isvw.nl of fbouthoorn@
vrienden-isvw.nl. Je krijgt altijd een bevestiging van ont-
vangst als je een aanvraag indient. Na de sluitingstermijn, 
15 april 2024, gaat de commissie aan de slag en maakt 
een advies voor het bestuur. Het bestuur neemt in zijn ver-
gadering van juni een besluit over de toekenning van de 
subsidies. De indieners van de aanvragen worden daarna 
op de hoogte gesteld.

Mocht je nog vragen hebben dan kun je deze via de mail 
aan mij als secretaris stellen.
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Colofon
Het Vriendenmagazine beoogt het volgende: De verbinding stimuleren tussen mensen met belangstelling voor publieksfilosofie, 
de Vrienden in het bijzonder, het breed delen van filosofisch en maatschappelijk betrokken verhalen, opvattingen en ervaringen. 

Bestuur Vrienden ISVW
Fred Ahsmann Voorzitter fahsmann@vrienden-isvw.nl
Fons Bouthoorn Secretaris secretaris@vrienden-isvw.nl
Joost Pigmans Penningmeester penningmeester@vrienden-isvw.nl
Eduard Heinerman Bestuurslid eheinerman@vrienden-isvw.nl
Vacature Bestuurslid
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Eindredactie Erwin van Aalst, Rity van der Avoort
Redactiemedewerkers:  Stefan Steenkamp, Miriam Rybier, Kobi Wapenaar, Frans van der Lem, Els Bijsterbosch,
  Anja Hoogenboom, Hidde de Blouw, Willemijn van Gaalen, Eduard Heinerman
Columnist Rudi Holzhauer
Keukentafelgesprekken Claudia Pino

Foto’s voorpagina EVA Fotografie
Vormgeving & DTP Jelle - Ontwerp, Foto & Druk

Het volgende Vriendenmagazine staat 3 juni 2024 online en heeft als thema: ‘Wandelen om te 
denken’ .Kopijsluiting is vrijdag 24 mei 2024. 

Jouw verhaal in het Vriendenmagazine?
Schrijf ons over je ervaringen tijdens cursussen of weekenden die over de publieksfilosofie gaan. 
Deel de levensverhalen waar je van geleerd hebt of die je tot inzicht hebben gebracht. Mail ons over 
gebeurtenissen die je geïnspireerd hebben.
We nodigen onze Vrienden van harte uit om hun ervaringen en verhalen naar de redactie te sturen: 
rvdavoort@vrienden-isvw.nl

Nu verkrijgbaar bij de Vrienden van de ISVW: een denk-cadeaubon om aan 
je vrienden te geven. Wil je een duurzaam én inspirerend cadeau voor een 
verjaardag? Geef dan een cadeaubon van de Vrienden aan je vrienden. 

Met deze bon wordt de ontvanger gedurende één jaar Vriend van de ISVW en 
steunt daarmee ook de publieksfilosofie. Je kunt een jaar lang voor een vriendenprijs 
deelnemen aan filosofische cafés, krijgt vier keer een Vriendenmagazine, maakt 
een Vriendenwandeling en ontmoet andere Vrienden van de publieksfilosofie.

De cadeaubon is verkrijgbaar bij de receptie van de ISVW en via isvw.nl/
shop/vrienden-cadeaukaart/ Vanaf het moment van registratie start één jaar 
Vriendschap van de ISVW. Veel denkplezier!

Geef Vriendschap cadeau!
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